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Van de redactie: 
 
Ons medium De Asperensche Courant (0345-610291) bestaat deels uit voor u verzamelde en 
samengestelde informatie uit diverse bronnen. Als weergegeven informatie naar uw mening onjuist of 
onduidelijk is dan hopen wij dit van u te vernemen. Ook hopen wij dat de inhoud van onze Courant u 
enkele prettige uren leesplezier zal verschaffen. 
 
 
Belangrijke mededeling: 
 
Wilt u voortaan de Asperensche Courant (ook) per mail in pdf-format ontvangen? 
Mail ons uw mailadres op courant@oud-Asperen.nl en u ontvangt de Courant 
voortaan per mail. Indien u als lid buiten Asperen afziet van een analoge (papieren) 
versie dan krijgt u een korting op uw lidmaatschapsbijdrage ter hoogte van de 
verzendkosten en u betaalt dan € 10,00 in plaats van € 13,00 per jaar.  
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VAN DE VOORZITTER 
 
Ons Asperen is in beweging. Met het samenvoegen van Lingewaal tot West Betuwe is een hernieuwde 
stap gezet van een Bataafse (Romeinse) nederzetting Caspingium naar het dorp Asperon in 894 naar de 
Stad Asperen medio 1314. In 1820 verloor de Stad en Heerlijkheid Asperen een flink deel van haar 
grondgebied ten zuiden van de Nieuwe Zuiderlingedijk dat nu Herwijnen heet. Napoleon Bonaparte heft 
Nederland als zelfstandig Koninkrijk met zijn broer Lodewijk als 
Koning op en voegt het als Departement toe aan zijn Keizerrijk. In 
1811 worden, in zijn opdracht, steden Gemeenten met een Mairie 
(Burgemeester) aanspreekbaar aan zijn hoofd naar Frans voorbeeld. 
De oude differentiatie van “Steden” en “Dorpen” die tot die tijd in 
Nederland gold, kwam daarmee te vervallen. Een gemeente 
herbergde een (voormalige) Stad met hier omheen dorpen tot een 
nieuwe bestuursvorm: de gemeente of municipaliteit. De Gemeente 
Asperen wordt in 1811 opgericht als onderdeel van het Departement 
Maasland dat in 1814 na het (eerste) aftreden van Napoleon 
gewijzigd werd in de (meer vaderlands klinkende) Provincie Zuid- 
Holland. Zoals hiervoor al genoemd, is de eeuwenlange strijd tussen 
Zuid-Holland en Gelderland over Asperen in 1820 beslecht door 
een splitsing door te voeren. De zuidelijke helft ging naar 
Gelderland en werd Herwijnen. Dat wat wij nu nog altijd als 
“Asperen” betitelen, bleef bij Zuid-Holland als nieuwe gemeente. In 
1985 besloot het Kabinet Lubbers I in het kader van een “sanering van overheidsfinanciën” dat grotere 
gemeenten goedkoper zouden zijn. De Gemeente Lingewaal ontstond hierdoor in 1986 door de bestaande 
gemeenten Asperen, Heukelum, Herwijnen, Spijk en Vuren samen te voegen en die voortaan tot de 
Provincie Gelderland zou behoren. Wat de Van Rossum en Van Selbach met de Zwarte Hoop in 1517 niet 
was gelukt (de tweede helft van de Heerlijkheid Asperen in eigendom van Van Boetzelaer en dus het 
Graafschap Bourgondië toevoegen aan het Hertogdom Gelderland) deed Minister Korthals Altes (VVD) 
in 1986 met één handtekening. De familie Korthals Altes stamt uit Duitsland en is als graanhandelaar in 
de 18e eeuw geland in Amsterdam. In 1950 werden zij toegelaten tot het Blauwe boekje of Patriciaat van 
Nederland als onderdeel van de (Duits) adellijke familie Altes. Het adellijk Oosten heeft in Asperen dus 
in 1986 haar gram gehaald. Onder de noemer van: “Herindelingen dragen bij aan het vergroten van de 
bestuurskracht, professionaliseren van de organisatie en het verbeteren van de dienstverlening aan de 
inwoners. De betrokkenheid van en de band met de inwoners verslechtert eerder dan dat deze verbetert, 
net als de herkenbare identiteit van de gemeente.” is in 2018 besloten tot een samenvoeging van 
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal tot de Gemeente West Betuwe per 1 januari 2019. Helaas blijkt de 
angst op een verslechtering van de betrokkenheid van de inwoners van Asperen volledig te zijn geslaagd, 
maar blijven de iedereen voorgehouden voordelen geheel uit. Het gemeentehuis zou blijven maar is dus 
gewoon aan een projectontwikkelaar verkocht, er zou geen megalomaan gemeentehuis komen maar dit 
wordt momenteel gebouwd. De kennis van ambtenaren zou groter worden maar alle taken zijn weggelegd 
bij een Omgevingsdienst die niets weet van Asperen, laat staan ermee begaan is. Er wordt 3,5 miljoen van 
ons geld uit Lingewaal aan “duurzaamheid” besteed maar bomen snoeien en plantenbakken zoals 
Lingewaal had tot 1 januari 2019 is duidelijk teveel gevraagd. 
 
In 2015 is de Regeling Richtlijnen Uittreding inwerking getreden. Deze maakt het mogelijk om als 
voormalige gemeente uit te treden uit een “Gemeenschappelijke Regeling”. Het lijkt me dus zinvol onze 
Baron en eigenaar van de Heerlijkheid van Asperen te vragen een Gemeente Asperen (het huidige 
Asperen plus Herwijnen) uit te roepen en het Algemeen Bestuur (gemeenteraad) van West Betuwe 
hiervan op de hoogte te stellen. In de bestuursvorm “Heerlijkheid” geldt: ‘Een heerlijkheid is het 
grondgebied waarbinnen een heer op grond van een leenovereenkomst het recht had, het gezag over de 
bewoners uit te oefenen in naam van degeen die de volle eigendom van het gebied had. De heer was dus 
niet eigenaar van het gebied, maar bezat het recht als immaterieel goed, vaak bleven bepaalde 
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gezagsrechten bij de eigenaar. Naast het bestuur over een gebied had de heer ook meestal 
gebruiksrechten en had hij verplichtingen aan de eigenaar, zoals afdracht van een deel van de 
opbrengsten en het leveren van bijstand bij oorlogsvoering.’. Ik heb daar wel vrede mee. Ik betaal een 
soort erfpacht aan Van Boetzelaer die daarmee zorgt voor onderhoud en welstand van de stad. Als ik het 
niet met hem eens ben dan schiet ik hem even aan bij de bakker of ga bij hem buurten in zijn landhuis 
(met mijn pet in mijn hand uiteraard, afstand en eerbied voor gezag moet er blijven) en vraag of het 
anders kan. Geen gezeur meer over vergunningen en als de buurman vervelend doet dan sla je hem 
gewoon op z’n bek, net als vroeger. 
 
Kortom, uw voorzitter is genezen van wilde dromen om alle bergen te bedwingen in mijn veel te korte 
leven. Ik ben nu aanhanger van Dirk van Herwaarden die mij in 2001 al toevertrouwde: ‘Als je de 
kerktoren van Asperen niet meer kunt zien, draai om en ga terug, je bent te ver weg’. Asperen is genoeg. 
 
U zult in deze courant geen commentaar vinden op de (nog immer) voorhanden grootse plannen van de 
Gemeente West Betuwe met onze historische binnenstad. Dit is niet omdat deze plannen gewijzigd zijn of 
niet doorgaan, de planning is vooralsnog dat in september 2023 een werkbeschrijving gereed is en in 
januari 2024 een aannemer wordt geselecteerd. De feitelijke start zou dan rond april of mei 2024 kunnen 
zijn. Mijn persoonlijke ervaring is dat dit na de bouwvakantie 2024 en dus rond september 2024 op z’n 
vroegst zal zijn. De discussie rond de bastions hebben we vooralsnog niet gewonnen maar ze worden wel 
beperkter in omvang, in de berm van de Stadswal en zonder de voorhanden funderingen van de 
werkelijke stadsmuur te beschadigen. Hiertoe is een zeer fraaie studie verricht door het adviesbureau 
BAAC. Het is een deskstudie, ze hebben niet gekeken waar de muur nog in redelijke staat is en of er op 
andere delen dus funderingen in de bodem zitten (die zijn er zeker, ik heb ze zelf gezien). Bij de 
uitvoering zullen (aldus belofte van de gemeente…..) archeologen toezien op de bescherming van de 
oorspronkelijke stadsmuur. Dit is waar we het mee moeten doen en we zijn blij met deze handreiking. Het 
is een hele vooruitgang na de beweringen van onze Wedhoudster “Ruimtelijk Beheer” die voor de 
gemeenteraad wist te melden dat er helemaal geen restanten zijn van de wal aan de landzijde en indien ze 
er al waren dat ze geen werkelijke waarde hebben. Het genoemde rapport van BAAC mail ik u met liefde 
toe maar het is 74 bladzijden dik, dus publicatie in onze Courant gaat iets te ver. 
 
Voor u is ditmaal een Courant samengesteld door vele inzendingen van leden en inspanningen van onze 
redactie. Als voorzitter rest mij u allen uit te nodigen deze Courant te lezen en u uit te nodigen deel te 
nemen aan in deze courant gepresenteerd onderzoek of uw opmerkingen en inzichten aan ons te mailen 
(bij voorkeur in de vorm van een artikel). Als bestuur wensen wij u ook weer veel leesplezier met 
onderhavige Courant en wij hopen dat deze iets los zal maken in u. Laat de schrijver en de onderzoeker in 
u ontwaken en mail ons uw herinneringen en foto’s. 
 
Met historische groet, 
 
 
Theo Witjes, 
 
Voorzitter Vereniging Oud Asperen 
0345 610291 06 52502622 
         non satis est scientiam 
 
 
Voor u ligt Asperensche Courant 148, met toewijding samengesteld door uw redactie uit inzendingen en 
informatie hier en daar gevonden in boeken en op het internet. Wellicht dat u als niet-lid eens onze 
internetsite bezoekt. Hier vindt u ook de vorige couranten. Lees die ook eens en overweeg lid te worden. 
Het beloven spannende jaren te worden met veel activiteiten waaraan u dan gratis kunt deelnemen in 
tegenstelling tot niet-leden. Lidmaatschap kost maar € 10,00 per jaar! 
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Bestuurlijk Nieuws 
 
Van de Penningmeester  
 
In 2023 is de contributie voor een regulier lidmaatschap € 10,- per jaar sinds de vaststelling hiervan op de 
ALV van 10 mei 2022. De contributiebedragen in volledigheid zijn:  
 
€ 10,-   voor het reguliere lidmaatschap.  
€ 16,-  voor leden woonachtig buiten Asperen.  
€ 16,-  voor leden woonachtig buiten Nederland.  
€ 2,50 voor een inwonend extra lid.  
 
Zou u allen zo vriendelijk willen zijn de contributie zelf over te maken op onze rekening IBAN: 
NL14RBRB0687874505. 
 
Dit scheelt de vereniging de te maken kosten voor het versturen van rekeningen. Indien u dit vergeet of 
vergeten bent in het verleden dan kunt u van ons een herinnering verwachten en wij verzoeken u dus te 
controleren of u uw contributie in het afgelopen jaar of in afgelopen jaren heeft overgemaakt en dit alsnog 
te doen indien dit niet het geval is.  
 
Uw Penningmeester, 
 
Arthur Tuyt  
 
 
 
 
 
Algemene Ledenvergadering 2023 
 
Op 16 mei 2023 hebben we onze Algemene Ledenvergadering gehouden. Op deze vergadering waren we 
in staat ons (nieuwe) Bestuurslid Elsbeth de Jong-Verweij formeel aan de vergadering voor te stellen en 
met algemene instemming toe te voegen aan ons bestuur. Tevens is gesproken over:  

- De door de Gemeente West Betuwe geplande herinrichting van Oud Asperen.  
- De jaarmarkten 2023, beklimmen van de kerktoren etc.  
- Het nieuwe wandkruis van het Kruisherenklooster is gereed en getoond aan de vergadering, het is 

aan onze stad geschonken door ons voormalig bestuurslid Marius de Man.  
- Het overlijden van ons hoog gewaardeerde voormalige bestuurslid Jos den Hartog. 

Adrianus (Jos) den Hartog heeft een levenslange 
carrière gemaakt bij Kleyn Asperen (Trucks en 
Automobielen) waarover Ton Kleyn een prachtige 
presentatie heeft laten zien. Vanaf de oprichting van 
onze vereniging in 1978 is Jos een actief lid en 
bestuurslid geweest met sinds de inrichting van ons 
museum aan de Achterstraat 64 in de jaren 80 
beheerder van dit museum tot zijn afscheid in 2013. 
Jos was een voorbeeld voor toetredende 
bestuursleden en een welbekende Aspernaar. Hij 
wordt gemist en wij wensen zijn familie sterkte. 

Helaas heeft onze penningmeester om persoonlijke redenen zijn stukken niet tijdig aan de kascommissie 
(Jan Arie Bogert en Teunis de Jongh) kunnen voorleggen en kunnen de begroting en definitieve cijfers 
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niet in de vergadering gepresenteerd worden. Ze zullen worden gepubliceerd in de Courant en bij de 
volgende vergadering aan de leden worden voorgelegd. Deze publicatie dan dus bij dezen: 
 
Begroting      2022 
inkomsten     

  

uitgaven     
verkopen  €        50   algemene kosten  €       100   
contributie  €  2.680   museum  €       500   
advertenties  €      650   Aspersche Courant  €   2.700   
jaarmarkt  €           -   website  €       275   
giften  €           -   avonden  €       300   
overig  €      400      
  €  3.780      €   3.875    

       
Overschot   €       -95  t.b.v. algemene reserve   
          
          
Resultaat      2022    
inkomsten     

  

uitgaven        

verkopen  €        90   algemene kosten  €       170      

contributie  €  1.417   museum  €       557      

advertenties  €      612   Aspersche Courant  €   2.721      

jaarmarkt  €        83   website  €            -      

giften  €        35   avonden  €       256      

overig  €      749             

  €  2.986      €   3.704       

       
   

Overschot   €    -718  t.g.v. algemene reserve   
 
 
 
Begroting       2023  
 inkomsten     

  

uitgaven     
verkopen  €        50   algemene kosten  €       100   
contributie  €  3.580   museum  €       500   
advertenties  €           -   Aspersche Courant  €   2.700   
jaarmarkt  €           -   website  €       275   
giften  €           -   avonden  €       300   
overig  €      400      
  €  4.030      €   3.875    

       
Overschot  €      155  t.b.v. algemene reserve   



De Asperensche Courant 

- 6 - 

Na de formele aspecten van de ALV hebben Ton Kleyn, Gijs de Man en Erik Jas weer een prachtige 
interactieve filmavond georganiseerd. Het verzoek van Ton was specifiek dat wij er niet te veel tijd van 
zouden afnemen, we hebben ons best gedaan Ton. 
 
 

 
Dirk Willemszoon de verloren zoon van Asperen ? 
 
Door een bestuurslid van onze vereniging werd recent opgemerkt dat het wel lijkt alsof het levensverhaal 
van Dirk Willemszoon, een Aspernaar die in het jaar 1569 op de brandstapel in Asperen de dood vond, in 
het buitenland meer aandacht heeft en immer heeft gekregen dan in Asperen zelf. 
 
Bij het bestuderen van wat er over Dirk Willemszoon is en wordt 
geschreven, lijkt dit absoluut bewaarheid. Dit jaar nog kregen wij 
bijvoorbeeld een mail van een student aan de Capital University in 
Columbus Ohio (USA) die een opdracht schreef in het kader van zijn 
studie waarbij hij onze vereniging vroeg om informatie die de 
“gebruikelijke publicaties” misschien misten. In dat kader hebben wij ons 
verdiept in de “gebruikelijke publicaties” waarover hij sprak en de 
ontdekking in dezen was dat deze helaas veel te wensen overlaten.  
 
Dirk Willemszn was een wederdoper of anabaptist. Dit was een 
christelijke stroming uit de meer revolutionaire fase van de reformatie. 
Deze “doperse beweging” had haar hoogtepunt in 1534 met een opstand 
in de stad Münster (Duitsland) waar Jan van Leiden (zie afbeelding) als 
prediker van de Wederdopers kortstondig het werelds gezag van de stad overnam en zich zelfs tot Koning 
van een “Wederdopers Koninkrijk van Sion” liet benoemen. Helaas ontpopte hij zich snel als een 
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doorgedraaide “sekteleider” met 17 vrouwen die een waar schrikbewind uitoefende in de stad waarbij 
vele slachtoffers gemaakt werden inclusief één van zijn vrouwen die hem wilde verlaten. Geld werd 
afgeschaft en 12 apostelen werden aangesteld. Op iedere overtreding van 
“geboden” stond de doodstraf en uiteraard naderde naar inzicht van de Van 
Leiden de “Apocalyps”, de ondergang van de aarde. Deze wanorde werd in 
1535 een halt toegeroepen door de Landgraaf van Hessen.  
 
Een verhaal en verloop van geloofswaanzin die velen bekend voor zal komen 
omdat het gelijk is aan recente zaken als de Jim Jones sekte met de 
collectieve zelfmoord in 1978 van 909 mannen, vrouwen en kinderen in een 
afgelegen gebied in Frans Guyana omdat – naar inzicht van Jones – de aarde 
zou vergaan. De balans vinden en houden tussen (populair) prediker en 
rationaliteit is klaarblijkelijk lastig omdat dit (helaas) niet het enige voorbeeld van deze soort is. 
 

De anabaptisten verschilden van andere reformatorische bewegingen alleen in 
het geloof dat alleen (volwassen) gelovigen gedoopt mochten worden. Omdat 
vele aanhangers al als kind waren gedoopt, moesten deze bij het toetreden tot 
deze stroming opnieuw (als volwassene) gedoopt worden, daarom de term 
“Wederdopers”. De wederopstanding was, naar hun inzicht, voorbehouden aan 
hen die als volwassenen waren gedoopt en dit uit overtuiging, op basis van 
vrijwilligheid. Belijden van het geloof diende ook geheel vrijwillig te zijn, 
zonder bemoeienis van de Staat wiens gezag ze aldus hierover dan niet 
erkenden. De staat in de 16e eeuw was een “Christelijke Maatschappij”. Geloof 
en geloofsbeleving waren verbonden met de staat en feitelijk voorgeschreven. 
Teksten die in de kerk gebruikt werden, waren geschreven of zeer sterk 
beïnvloed door de voorhanden politieke en wereldlijke macht wat door de 

Wederdopers of anabaptisten werd verworpen. Aldus kwamen ze al snel in conflict met de wereldlijke 
macht (de Staat) omdat ze haar gezag op het gebied van geloof niet onderkenden.  
 
Het anabaptisme vond uiteindelijk haar heil onder Menno Simons (hierboven) die met zijn volgelingen 
zijn heil in de nieuwe koloniën (waaronder de USA) zocht. Hier splitste zijn volgelingen zich in een meer 

progressieve beweging: de Mennonieten en een zeer behoudende tak de Amish die meer teruggrijpen op 
de overtuiging van de stamvader van het Anabaptisme in 1523, de Zwitser Ulrich Zwingli. In Nederland 
heeft het anabaptisme haar sporen achtergelaten in stromingen als de Pinkstergemeente en onafhankelijke 
Evangelische kerken. Algemene kenmerken zijn pacifisme, scheiding tussen kerk en staat, het weigeren 
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om een eed af te leggen (anders dan die aan God met hun wederdoop) en een sombere, teruggetrokken 
levensstijl. Haar leiders (predikers) komen voort uit de gemeenschap zelf. 
 
De trouwe lezer onder u zal zich herinneren dat (zie de Asperensche Courant van december 2016, 37e 
jaargang nummer 2, Volgnummer 138) de Baron van Asperen al in 1550 door de inwoners van Asperen 
hardhandig tot de orde werd geroepen. De Baron en zijn zoons Daniël en zijn bastaardzoon Wessel (sinds 
1563 aangesteld als Schout van Asperen door zijn vader) waren voorstander van reformatie van de kerk 
en medeondertekenaars van de Smeekbede aan Margaretha van Parma, de Landvoogdes van de 
Nederlanden onder Habsburgs (lees “Spaans”) gezag. De Van Boetzelaers wilden meer geloofsvrijheid in 
Nederland en waren voorstander van de beeldenstorm en (opgelegde) reformatie van de bevolking. Onder 
hun regime in Asperen waren steeds meer Wederdopers naar de stad gekomen om zich er (onder hun 
bescherming) te vestigen. Toen de Baron een wederdoper als leraar in Asperen aanstelde was echter de 
maat vol voor de (nog immer katholieke) inwoners van Asperen en ze eisten het vertrek van de 13 
“hardlopers”, een scheldnaam voor de Wederdopers, die op dat moment in Asperen woonden. Met de 
komst op 22 augustus 1567 van de Hertog van Alva is het uit met de pret voor de Van Boetzelaers. Als 
aanhangers van het nieuwe geloof worden zij voor de “Raad van Beroerten” gedaagd en (in afwezigheid 
uiteraard) veroordeeld met verlies van alle goed en rechten. Zij wijken uit naar Duitsland en de Baron zal 
helaas ook zal sterven voor het herstel van zijn rechten. Hierna is hij echter gelukkig wel alsnog in de 
Grote Kerk te Asperen (her)begraven.  
Al op 6 mei 1567 arriveert er een ‘Secretaris van het Hof van Holland’ en wel Jacob de Jonge met een 
‘Gezworen Exploictier” (Deurwaarder) Ysbrant Stark in Heukelum. Jacob de Jonge is een 
vertegenwoordiger van hoge rang van de Landgravin Hertogin van Parma die enkele aantijgingen jegens 
personen in Asperen en omgeving komt onderzoeken. Verslag van deze verhoren zijn opgenomen in de 
stukken van de “Raad van Beroerten” (ook wel de ‘Bloedraad’) die pas in september 1567 ingesteld werd 
om de personen die kerkbezit vernield hadden of hier gelegenheid toe hadden geboden aan te klagen en te 
veroordelen. Deze raad was notoir in het uitdelen van de doodstraf en ook hoge edelen zijn onthoofd na 
‘berechting’ voor dit Hof. In 1574 werd dit Hof opgeheven en alle stukken van deze raad vernietigd. 
Afschriften zijn echter ten dele bewaard gebleven en ondanks dat het onderzoek van Johan de Jong uit 
1567 is uitgevoerd vóór de oprichting van de Raad van Beroerten zijn zijn verslagen toch opgenomen in 
de stukken die te vinden zijn in de Archieven van de Stad Brussel. Ze zijn niet vrij toegankelijk maar via 
een omweg hebben wij de hand kunnen leggen op deze verslagen en wij zullen ook nu weer een deel 
weergeven voor u ter verduidelijking van enkele belangrijke punten. 
 
De eerste getuige is Broeder Dirick van Arssen (68 jaar oud), als Procureur gevolmachtigde van het 
Kruisherenklooster te Asperen legt hij in Verbis Sacerdoty et Professionis (feitelijk betekent dit: “ik ben 
een priester en dus is alles wat ik zeg waar”), op 6 maart 1567 de volgende officieel vastgelegde 
verklaring af over de “Beeldenstorm” in Asperen: 
 
Broeder Dirick van Arssen procurateur vande cruce broeders tot Asperen oudt LXVIII jaeren gehoort opt 
inhouden van myne voirsz. commissie mitten aencleven vandien. Seyt in verbis sacerdoty et professionis 
dat binnen Asperen zyn twee conventen een van vrouwen genaempt sinte annen zusterhuys ende een van 
crucebroeders daer hy deposant procurator es, maer geen convent van claren. In welck vrouwen convent 
noyet gepreect en es geweest, mer es warachtich dat op eenen dynxdach in octobri lestleden de 
prochiekerk, beyde devoirsz. conventen ende het gasthuys aldaer gespolieert zyn geweest, ende heeft hy 
deposant gesien beyde de zoonen vande heer van Asperen inde kercke vande crucebroeders mitten schout 
van Asperen, die nochtans geen handen toe en staecken, ende noch twee dienaers vanden voirsz. heer van 
Asperen die welcke beyde hy deposant sach dat wel harttelicken wrochten int af fbreken vande beelden 
ende anders. Ende heeft hy deposant verstaen dat dvoorsz. twee zoonen ende schout inde andere voirsz. 
kercken mede by waeren, ende dat dvoirsz. twee dieners huelpen breecken. 
Ende alsoe een wyle tyts eer dvoirsz. kercken gespolieert werden een yegelick besich was om wat te 
berghen, zoe werde een verbodt gedaen binnen Asperen dat hem nyemant vervorderen en zoude yet uuyt 
de kercken te vluchten ende dat op lyffstraffinge, zoe hy deposant van verscheyden burgers gehoort heeft. 
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Ende waeren ten voorsz. tyde zes crychsluyden van Culemborch tot Asperen gebrocht die de kerckdeuren 
bewaerden ter wylen die afbrekinge dair inne geschiede. Seyt dat ten zelven dage Nyevelt mitte predicant 
die hy mit hem uuyt Culemborch tot Asperen brochte tsavonts als dvoirsz. kerckschendingen geschiet 
waeren gingen eeten ende logeeren ten huyse vanden heere van Asperen , ende dander kerckbreeckers , 
wel over die twintich ende mit zes peerden quamen eeten ende logeren int voorsz. convent vande 
crucebroeders. 
Seyt dat des sondaechs daeraen een vande religieusen vanden voorsz. convente ontrent den noene 
gebrachte es geweest by Wouter Jacobssen stadtbode aldaer, een waerlick habyt, twelck deselve religieux 
angetogen hebbende heeft daer mede gaen staen predicken binnen de kercke vande crucebroeders opte 
preeckstoel die uuyt het zusterhuys aldaer gebrocht was, zoe dairvan te vooren geen en was, ter presentie 
vanden heere van Asperen mit zyne kinderen , prekende zeer schandaleuselick. Ende heeft hy deposant 
deur bevel vande heere van Carnisse naderhandt den voirsz. religieux een nyeuw waerlick habyt moeten 
doen maken met alle zynen toebehoeren tot des convents coste, soe het voorsz. eerste habyt geleent was. 
Ende heeft zedert dien tyt dvoirsz. religieux gepredict inde prochie kerck aldaer tot noch toe tweemael 
ter weke , behalven de heylige dagen, alwaer hy deposant wel heeft hooren zeggen dat de zusteren van 
sint annen convent deur bevel vande heere van Asperen hebben moeten comen hooren preken in 
waerlycke habyten , sonder tselve gesien te hebben, dan hy wel gesien heeft dat zy mit waerlicke heuycken 
langs straet gegaen hebben. Ende sitten deselve zusteren zedert dvoirsz. kerckbrekinghe sonder pater, 
alsoe die heere van Carnisse den selven pater , weesende vande preecker oorde, onlancx daer nae vanden 
bossche gecomen zynde, buyten den stadt brochte nyet willende dat hy weder daer inne comen zoude, zoe 
hy van diversche luyden verstaen heeft, ende den voirsz. heer van Carnisse hem dies wel zelffs heeft 
hooren beroemen. Seyt dat opten XXIden octobris naer zyn beste onthoudt dvoorsz. twee zoonen van 
Asperen mit meer geselschaps int voorsz. convent vande crucebroeders gecomen zyn vereysschende 
naede boucken van tselve convent die verborgen lagen in een celle, maer byden voorsz. religieux apostaet 
gemelt waeren, ende naer zyluyden die gevonden hadden, hebben die geschuert ende vernielt gehadt, zoe 
hy deposant van zynen prior verstaen heeft die daer aldaer (sic) by ende present was, mer hebben noch 
behouden eenige boucken ende heure principale ornamenten die zyluyden van te vooren gevlucht hadden 
opt huys van Asperen, deur angeven vanden Heere van Asperen. 

Seyt dat omtrent drye weecken geleden binnen 
Asperen gecomen es een nyeuw predicant weesende 
een vries die zomwylen inde kerck ende somwylen 
ten huysse vande heere van Asperen prekende es, 
welcke predicant ende den voorsz. religieux apostaet 
ende oick den schoolmeester met alle die 
mennonisten die burgers gaerne quyct geweest 
hadden , maer en connen daertoe nyet geraecken. 
Ende hebben deselve burgers onlancx gewilt datmen 
inde cloosters wederomme misse doen zoude 
alsnaergewoonte, twelck henluyden eyntelicken 
byden heere van Asperen geaccordeert es , mits dat 
de burgers alle nachten waecken moeten, ende alsoe 
zy religieusen des asschenwoonsdaechs lestleden 
eerst begonnen wederomme misse te doen, zoe es 
dvoirsz. bode van Asperen by hem deposant gecomen 
vragende naeden prior, ende dat hy hem zeggen 
zoude datmen de misse mit besloten deuren zoude 
doen , ende passen die uuyt te hebben eer men het 
sermoen inde groote kerck bestondt . Maer alsoe ten 
zelven tyde die voirsz. kercke vande crucebroeders al 
vol volcx was, zoe werden die deuren open gelaten 
gelyck die noch dagelicx gedaen werden, mer passen 
heuren dienste uuyt te hebben voorde prekinge 
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alsmen inde prochie kercke preect, tselve nyet durrende vanden heere voirsz. met zyne zoonen. Ende nyet 
meer en weet. 
 
Afbeelding hiervoor: dracht Kruisherenbroeders medio 16e eeuw, hierna: medio 2023. 
 
Vertaling: 
Broeder Dirick van Arssen als gevolmachtigde van het Kruisherenklooster te Asperen oud 68 jaren 
verschijnt voor mijn commissie zoals voorgenoemd geeft op eed van zijn priesterschap te kennen dat er 
twee kloosters zijn in de Stad Asperen. Een voor vrouwen te weten het St. Annen Zusterhuis en een van de 
Kruisheren waarvan hij als lid nu een verklaring aflegt en niet uit naam van het andere klooster. 
In het vrouwenklooster is nooit gepreekt door een afvallige. Op een dinsdag in oktober jl. zijn er zaken 
vernield in de parochiekerk, de beide kloosters en het gasthuis en ik heb zelf gezien hoe de zonen van de 
Heer van Asperen met twee knechten van het kasteel in de kerk van de Kruisherenbroeders met de Schout 
van Asperen (die niets deed dit te voorkomen) met veel genoegen de beelden vernield hebben. Van andere 
broeders heb ik begrepen dat deze zelfde groep ook in de andere kerken hetzelfde hebben gedaan. 
Een tijd voordat ze begonnen de kerken te ontwijden werd het eenieder verboden (met het opleggen van 
lijfstraffen) om iets te verwijderen uit de kerken. Dit is tegen verschillende burgers van de stad gezegd. 
Uiteindelijk kwamen er 6 krijgslieden uit Culemborg in Asperen die de kerkdeuren bewaakten terwijl de 
heren binnen hun gang gingen. Diezelfde dag kwam Nyeveld (Schout te Vianen) met een predikant uit 
Culemborg die gingen eten in het Kasteel van de Heer van Asperen. De kerkbrekers, een man of 20 met 6 
paarden kwamen naar het Klooster van de Kruisheren om te eten en te overnachten.  
Op de zondag hierna is een van de broeders van het 
Kruisherenklooster in habijt bij de Stadsbode Wouter 
Jacobssen gekomen en heeft daarna staan prediken in de 
kerk van de Kruisherenbroeders maar op de preekstoel van 
het Zusterhuis wat ze naar onze kerk hebben gebracht daar 
wij die niet hebben. In aanwezigheid van de Heer van 
Asperen en zijn kinderen is er daar door deze afvallige 
broeder een schandalige preek gehouden. Aansluitend 
kwam het bevel van de Heer van Asperen dat er op kosten 
van het klooster een nieuw Habijt gemaakt moest worden 
met alle toebehoren daar het eerste slechts geleend was. 
Deze afvallige broeder heeft sindsdien staan preken in de 
Parochiekerk en wel 2 maal per week behalve op de 
heilige dagen. Wij hebben begrepen dat de zusters van het 
St. Annen klooster door de Heer van Asperen verplicht zijn 
om naar de kerk te komen om deze preken aan te horen. 
Hierbij moesten zij in gewone kleren komen, geen habijt. Ik 
heb de zusters zien lopen over straat naar de kerk in hun 
gewone kleren maar ik ben niet in de kerk geweest dus of zij 
de preek hebben gehoord weet ik niet. Deze zelfde zusters 
hebben geen eigen priester meer sinds de ontwijding van de 
kerken want toen hun pastoor van een bezoek aan Den Bosch terugkwam werd hij door de twee zonen van 
de Heer van Asperen en de Heer van Carnisse (Oudste zoon van Van Boetzelaer) vastgepakt en buiten de 
stadspoort gezet met de mededeling dat hij beter niet terug kon komen. Op 11 oktober zijn ze met nog wat 
mannen naar het Klooster van de Kruisheren gekomen, hebben de cel van de pastoor van de Zusters van 
St. Annen opengebroken en hebben zijn boeken verscheurd en zijn spullen vernield. Ook heeft onze Prior 
(Leidinggevende) zelf gezien hoe ze sommige waardevolle stukken hebben meegenomen en bij de deur 
aan de Heer van Asperen hebben gegeven. 
Drie weken geleden is er een nieuwe predikant aangekomen in Asperen en wel een Fries. Deze predikt 
in het huis van de Heer van Asperen maar ook in de Parochiekerk. De burgers van Asperen willen 
ondertussen dat deze prediker en de afvallige broeder met de schoolmeester en de rest van de 
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Mennonieten de stad verlaten maar krijgen dit niet voor elkaar. Deze zelfde burgers van de stad zijn 
onlangs in het Klooster gekomen en hebben daar gevraagd of er niet in het klooster weer een gewone mis 
gehouden kan worden. Na veel aandringen is de Heer van Asperen ermee akkoord gegaan dat vanaf 
aswoensdag (zondag 5 maart 1567) de mis gevierd mag worden in het klooster mits de deuren gesloten 
blijven en deze mis vóór de dienst in de Parochiekerk klaar is zodat de mensen ook daar naartoe kunnen 
gaan. Dit is door de Stadsbode aan de Prior van het Kruisherenklooster medegedeeld. Maar toen de 
mensen kwamen, waren het er zoveel dat de kerk van de Kruisheren te klein was en de deuren niet meer 
dicht konden. 
 
En dat is alles wat ik weet. 
 
Kortom, er was op 8 oktober een beeldenstorm geweest in Asperen, georganiseerd en geregisseerd door 
Van Boetzelaer, die hiervoor veroordeeld wordt. Formeel vastgelegd op zondag 6 maart 1567 door de 
Raad van Beroerten in deze verklaring van Dirick van Arssen als gevolmachtigde van het 
Kruisherenklooster te Asperen zegt deze getuige dat er sinds ‘drie weken geleden’ een nieuwe predikant 
is aangesteld door Van Boetzelaer: een Fries, de Palme dus. Quirinus of Quirijn de Palme is dus op 
zondag 13 februari 1567 voorgesteld aan de stad Asperen als haar nieuwe, door Van Boetzelaer 
aangestelde, predikant. Voor zijn aanstelling heeft een afvallige broeder van het Kruisherenklooster, 
Joannes Asperensis, de zondag na de vernielingen en sindsdien twee of drie maal (bronnen speken elkaar 
tegen hier) wekelijks een dienst gehouden in de Grote Kerk te Asperen. 
 
Helaas voor de andersdenkenden in Asperen was 1568 het moment om uit Asperen te verdwijnen. Zeker 
na de veroordeling (levenslange verbanning) van Wessel van Boetzelaer op 17 augustus 1568. Het zou 
wel tot 1574 duren alvorens Spaanse troepen onder Chaippin Vitelli (een Italiaanse huurling met Duitse 
troepen die door Alva was ingehuurd) in Leerdam en Asperen resterende belijdende gereformeerden 
zouden intimideren of verdrijven  met het ophangen van Quirijn de Palme (Predikant te Asperen en 
Heukelum) en Joost de Jonge (Predikant te Leerdam). Quirijn de Palme had zich als gewijd (katholiek) 
Priester in 1565 laten “wederdopen” en op 13 februari 1566 werd hij formeel aangesteld als predikant in 
Asperen en Heukelum om welke reden Vitelli hem in 1574 heeft opgehangen.  
 
Schout in Asperen (en dus opvolger van Wessel van Boetzelaer sinds zijn vlucht in 1567) in het jaar 1569 
was Gaspard Torck (ook Jasper, zoon van Godert Torck ter Brugge en Agnes van Gijsel), ook Drost van 
Gorinchem, na 1572 ook wel: “de verdediger van de martelaren van Gorcum” (lees: dit waren katholieke 
priesters vermoord door de geuzen). Hij trouwde met Johanna van Lynden, vrouwe van Aalst en is 
overleden in 1576. Bij de inname van Gorcum door de Geuzen op 26 juni 1572 gaf Torck het kasteel, dat 
vol zat met de versierselen uit de kerken en gevluchte katholieken, niet over aan de Geuzen maar bleef 
deze verdedigen. Na belegering viel het kasteel en werden de aanwezige monniken, nonnen en priesters 
alsnog gemarteld en vermoord. Delen van de familie Turck of Torck bleven katholiek en vestigden zich in 
de zuidelijke gewesten, andere takken vochten voor en met Willem van Oranje in de 80-jarige oorlog. De 
Schout of Drost was de politie van die tijd maar dan met meer macht, hij kon ook straffen maar dan de 
lichtere vergrijpen. De Schout van Asperen was dus duidelijk katholiek en had ook slechte ervaringen met 
de Geuzen en dus of vermoedelijk met andersdenkenden. In 1573 vertrok de Hertog van Alva uit 
Nederland en in 1575 was Spanje feitelijk bankroet, de oorlog leek voorbij. De Spaanse Koning kon zijn 
troepen niet meer betalen en die trokken plunderend de zuidelijke provinciën (het huidige België feitelijk) 
door. Antwerpen werd in 1576 uitgemoord en in brand gestoken wat kortstondig een einde betekende 
voor de Spaanse troepen in Nederland. De dag na deze moordpartij (“De Spaanse Furie” genoemd) 
tekenden de “17 opstandige gewesten” de “Pacificatie van Gent” (in Gent uiteraard) die Willem van 
Oranje benoemde tot regeringsleider van een Staten Generaal die op eigen initiatief bijeen mocht komen 
(niet op verordening van een Koning dus, best revolutionair dat) en deze verklaarde een algemene 
Amnestie voor de opstandelingen zodat de familie Van Boetzelaer terug kon komen uit haar ballingschap. 
Tot 1578 duurde de discussie of het katholieke geloof nog wel getolereerd werd waarbij de Calvinisten 
deze stroming wilde verbieden, maar Willem van Oranje voor godsdienstvrijheid was. De zaak werd 
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gewelddadig met nieuwe Beeldenstormen zelfs waardoor er een scheiding ontstond, beneden de grote 
rivieren bleef het land overwegend katholiek en het noorden calvinistisch. In deze periode ontruimt ook 
het Kruisherenklooster in Asperen en verhuist naar haar zusterklooster in Cuijk (beneden de grote rivieren 
dus). De 80 jarige oorlog is nog niet voorbij maar dat is stof voor een andere keer, het gaat nu om het 
plaatsen van de executie van Dirk Willemszn. 
 
Dirk Willemszoon (veelal afgekort tot: Willemszn of Willemsz) zou in 1554 geboren zijn in Asperen en 
zich op 15 of 20 jarige leeftijd hebben laten ‘wederdopen’. In 1569 is hij gearresteerd in Asperen (dat 
staat vast) en op 16 mei 1569 is hij op de executieplaats van Asperen (nabij waar nu de nieuwe sporthal 
staat) op de brandstapel gezet en aldus terechtgesteld (ook dit staat vast). Hij is ontsnapt uit 
gevangenschap (het ene verhaal zegt uit een cel in de kerktoren boven de klokken, het andere verhaal zegt 
uit Kasteel Waddenstein), gevlucht over het Hondegat (onderdeel van de gracht van Waddenstein dus een 
cel in de kerk lijkt niet erg logisch) en is teruggekeerd om zijn achtervolger te redden (een hulpje van de 
Schout: oftewel een “Burgemeester”) waardoor hij wederom gepakt werd en niet meer ontsnapte aan de 
dood. Een soort tegenovergesteld “boontje komt om zijn loontje dus” maar een dat de Mennonieten en 
Amish zeer aanspreekt. Gesteld wordt dat hij ‘ontsnapt is’ maar trad een gewisse (en zeer pijnlijke) dood 
tegemoet om zijn vijand te redden. Hij is in Asperen gearresteerd door de hiervoor genoemde Schout 
Torck of één van de drie Burgemeesters van Asperen op dat moment en in Asperen verhoord en 
veroordeeld. Een woordelijk verslag hiervan is bewaard gebleven: 

 
 
Alzo Dirk Willemszn geboren te Asperen 
tegenwoordig gevangen, buiten pijn en 
banden van ijzer, of anderszins, voor Schout 
en ons Schepenen bekend heeft, dat hij oud 
wezende omtrent 15, 18 of 20 jaar binnen 
Rotterdam ten huize van een Pieter Willemse 
herdoopte is; en nog binnen Asperen ten zijn 
huize tot diverse stonden heimelijke 
conventikelen en verboden leeringen 
gehouden en geadmitteerd heeft. Dat hij ook 
sommige personen binnen zijn voorzijde 

huis toegelaten heeft te herdopen; ter contrarie van ons Heilige Christelijk geloof en de 
Koninklijke Majesteits Plakkaat; 't welk niet behoort getolereerd te worden maar 
grotelijks gestraft tot een voorbeeld van anderen - Zo is het dat wij Schepenen voorzegd, 
met rijpe deliberatie van De Raad, doorgezien en geconcipieerd hebben al hetgeen dat in 
dezen te constitueren stond in de naam en vanwege hun Koninklijke Majesteits als Grave 
van Holland etc, den voorzegde Dirk Willemse gevangen, in zijn opinie obstinaat 
blijvende, gecontamineerd hebben en condemneren mits dezen, dat hij geëxecuteerd zal 
worden met het vuur, zodat de dood er op volgt; verklarende al zijn goederen 
geconfisqueerd tot profeit van de Koninklijke Majesteit. 
 
Aldus gedaan op de 16e mei voor Schepenen,  Cornelis Govertsz. Jan van Stege Jansz. 
Adriaan Gerritsen, Adriaen Jansz. Lukas Rutgersz. Jan Jansz. Jan Roelofsz.  1569  
 
Geëxtraheerd uit het register der stad; is deze kopie bevonden te accorderen op de 15e 
oktober 1600. In kennis van mij secretaris te Asperen. ’t Scheerenberg.  
 



De Asperensche Courant 

- 13 - 

De schout was de hoogste ambtenaar in de schepenbank. Hij werd in het geval van Heerlijkheden 
rechtstreeks benoemd door de heer en was dan ook de vertegenwoordiger van de heer.  Op bestuurlijk 
niveau moest hij ervoor zorgen dat de schepen geregeld vergaderden. Zijn taak op rechterlijk gebied was 
eigenlijk van groter belang. Hij moest misdadigers opsporen; hij trad voor de schepenbank als aanklager 
op; hij zorgde er voor dat de opgelegde straffen werden uitgevoerd en hij was voorzitter van de 
schepenbank. Gorinchem was in 1569 volledig bezet door Spaanse troepen en de aangestelde 
Burgemeesters, schepenen en uiteraard de Schout steunden hun/de Koning van Spanje en zijn troepen.  
 
Schepenen werden doorgaans benoemd door de schout of de landsheer. Men was verplicht het ambt van 
schepen te aanvaarden. Zij kwamen voor het bestuur van  de schepenbank een paar keer per jaar in 
vergadering bijeen. In deze vergadering werden afspraken gemaakt over de hoogte van de belastingen en 
de verdeling daarvan; er werd  tegelijkertijd ook over lokale belangen gesproken. In de rechtspraak waren 
de schepenen de rechters die het vonnis velden, zowel in strafrechtelijke als in civiele zaken. Zij waren 
ook belast met de vrijwillige rechtspraak (lees: het beslechten van civiele zaken zoals bij erfenissen etc.). 
 
Burgemeesters, ook wel dorpsmeesters of dorpmannen genoemd, hadden een zuiver administratieve 
functie. Wel namen zij als vertegenwoordiger van de gewone man deel aan de Schepenenvergadering. De 
burgemeesters werden aangesteld door de heer op voordracht van de Schepenen. 
 
In tegenstelling tot tegenwoordig waren de Schepenen dus de 
mensen in de stad die bepaalden en de Burgemeesters (in Asperen 
drie stuks) waren meer administratief, ondersteuning, regelaars. 
De Schout was de belangrijkste man in een stad na de heer 
(eigenaar) van de Heerlijkheid of stad. In geval van ons Asperen 
was Gaspard (Jasper) Torck dus feitelijk de belangrijkste man in 
Asperen, Gorinchem en dus de hele omgeving. Met de (ter dood) 
veroordeling (in afwezigheid) door de Raad van Beroerten van 
onze Baron Van Boetzelaer was zijn eigendom immers vervallen 
aan de kroon, oftewel aan Koning Filips II van Spanje (zie 
afbeelding) met als zijn vertegenwoordiger de Hertog van Alva op 
dat moment te Brussel. De Schout was dus formeel aangesteld 
door Koning Filips II en in het oordeel van Dirk Willemszn zie je 
dan ook dat zijn eigendommen vervallen aan deze Koning (als 
eigenaar van de Heerlijkheid Asperen) en niet aan de stad zelf. 
 
De Schepenen van Asperen zijn benoemd door de Schout en dus vermoedelijk uit hetzelfde hout 
gesneden, waarschijnlijk vermogende bewoners van de stad maar in ieder geval aanhangers van het 
voorgeschreven geloof. Niet allen zijn te traceren maar in ieder geval wel Cornelis Govertsz. In 1574 
wordt beschreven dat hij van “de heer van Asperen” 5 morgen en 2 hond plus 25 roeden (Ter verklaring: 
1 morgen is 0,96 hectare en 6 hond is 1 morgen, 1 morgen is 300 roeden) land pacht, ook wel genoemd 
Govert Liefmans Hoeve of later “De Vierde Hoeve” bij Asperen. Hij pacht daarnaast 1 morgen in Griet 
Lauwen Hoeve (later de Achtste Hoeve). Deze pacht neem hij over van zijn vader Govert Pietersz. 
 
Je ziet aan dit voorbeeld hoe lastig het is om personen, hun ouders en rol in het geheel uit te zoeken. De 
mensen heten niet Van Herwaarden of De Man in iedere generatie, maar vader heet Govert Pietsersz 
(Govert, de zoon van Pieter) en zijn zoons heten Cornelis Govertsz (Cornelis de zoon van Govert). Maar 
er zijn meer Govert’s (als voornaam) in Asperen in die periode, en dus heb je naast Cornelis ook Otto, Jan 
en Deken Govertsz in Asperen. Zijn dit broers? Of heten hun vaders toevallig beide Govert? En dat gaat 
generaties door. We hebben dus pachtbewijzen van Asperen tot in de 13e eeuw maar de namen zijn 
allemaal en altijd hetzelfde. Alleen als er toevallig iets meer vermeld wordt in het stuk dan alleen een 
naam en jaartal dan is combineren en het trekken van lijnen mogelijk. De overige schepenen staan ook 
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allemaal in het register en pachten dus allen grond en hoeve in Asperen net als vele heren Willemsz. 
grond pachten in Asperen. 
 
Goed. We hebben dus vastgesteld dat Dirk Willemszoon (of Willemszn, Willemsz.) in 1569 in Asperen 
woont, daar gearresteerd wordt en veroordeel tot de brandstapel. Daarnaast heb ik voor u als lezer de 
omstandigheden voorgespiegeld. In 1568 vlucht de Baron en familie vlak voor of na de veroordeling door 
de Raad van Beroerten van hem en zijn twee (legitieme) zoons. Zijn bastaardzoon Wessel (op dat moment 
Schout van Asperen) vlucht ook. Al in 1550 is er een conflict tussen de Aspernaren en hun Baron over het 
groeiende aantal “Hardlopers” (lees: Wederdopers) die zich vestigen in Asperen, beschermd door de 
Baron die al vroeg kiest voor het christelijke geloof in plaats van de katholieke versie. Je mag toch 
aannemen dat de Wederdopers of uitgesproken reformanten ook medio 1567/1568 vluchten? Of was de 
bevolking misschien ondertussen wat ruimdenkender? En vluchtten daarheen, als je hier geboren bent. 
 
Immers, het afwijzen van de reformatie stamde van een edict van Karel V, de vader van de huidige 
Koning Filips II. Willem van Oranje en veel Nederlandse adel overhandigt Landvoogdes (namens Filips 
II) Margaretha van Parma op 5 april 1566 een smeekbede de Plakkaten van Karel V te verzachten. Op dat 
moment is er al een langere tijd van gedogen van het nieuwe geloof voorbij gegaan. Pas na de 
vernielingen in kerken (beeldenstorm) en de hiermee gepaarde “heiligschennis” door het onteren van 
gewijde beelden en versieringen alsmede molesteren van priesters, monniken en “onteren” van nonnen 
grijpt Margaretha in. De Bloedraad of Raad van Beroerten wordt opgericht en onderzoekt het handelen 
van personen bij de “beeldenstorm” en begint straffen uit te delen. Van Boetzelaer vlucht, Alva arriveert 
in 1567 en de gewapende opstand begint. Maar in een plaatsje als Asperen verandert er natuurlijk maar 
weinig. De beeldenstorm wordt onderzocht en straffen worden uitgedeeld. Het leven gaat daarna weer 
zijn gewone gang en zelfs de in Asperen (in 1554 wordt soms beweerd maar dat lijkt me onmogelijk)  
geboren en getogen wederdoper Dirk Willemsz. woont er gewoon nog zonder problemen.  

 
Op 9 mei 1569 verandert 
dit echter. Moe van alle 
discussie in Nederland 
bekrachtigt Filips II de 
plakkaten van zijn vader 
Karel V aangaande de 
reformatie met zijn 
Ordinancie Declaratoire 
1090.26.  
Was er tot dat moment nog 
een stelling dat discussie 
en argumenten zin hadden, 
hierna niet meer. Er was 
één religie en die was 
verplicht voor iedereen, 
afwijkend gedrag in dezen 

was te bestraffen met de dood. Bekeerde de zondaar dan was alles prima, volhardde hij dan ging hij of zij 
de brandstapel op. Het zal enkele dagen geduurd hebben alvorens dit nieuws Schout Torck ter ore kwam 
uiteraard, maar vanaf dat moment was het eenvoudig: Dirk Willemsz. werd dus na 9 mei 1569 
gearresteerd, gevangen gezet in Kasteel Waddestein en bevraagd. Folter was niet nodig, Dirk bekende en 
getuigde van zijn geloof en wilde hier ook geen afstand van nemen door zich te bekeren tot het 
katholicisme. Zijn veroordeling door de Schepenen van Asperen én zijn verbranding hebben (volgens de 
stukken) plaatsgevonden op 16 mei 1569 op een veldje nu gelegen tussen De Wiel en de Leerdamseweg 
of ter plaatse van De Wiel zelf die bij een doorbraak van de dijk in 1658 is ontstaan en in 1569 dus nog 
niet bestond. 
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Zie deze tekening van de Galgenwiel 
uit 1707. Altijd werd uitgegaan van 
het feit dat de Wiel de Galgenwiel 
heet omdat de galg hier stond vóór 
het ontstaan van de wiel. Volgens 
deze tekening van de Galgenwiel uit 
1707 staat de galg naast de Wiel, aan 
de westzijde, niet in het water.  
Wat ook kan is dat deze tekening uit 
1707 een situatie weergeeft met een 
nieuwe galg ter vervanging van de 
galg weggespoeld uit het perceel waar 
nu de Galgenwiel is in 1658. 
 
Kortom, of ter plaatse van de in 1707 
ingetekende galg of ter plaatse van de 

huidige Galgenwiel is Dirk Willemszoon op 16 mei 1569 vastgebonden aan een paal waaronder 
takkenbossen lagen. In de aanwezigheid van de Schout en vermoedelijk schepenen en Aspernaren zijn de 
takkenbossen in brand gestoken. Een 
gruwelijke wijze om iemand terecht te 
stellen, nog afgezien van de waanzin 
dit te doen vanwege zijn opvattingen 
en geloof. 
 
Dirk was hiermee niet alleen, in deze 
weken in mei 1569 zijn op vele 
plaatsen zoals Brugge, Utrecht, 
Kortrijk, Amsterdam, Middelburg, 
Antwerpen en nog vele meer 
brandstapels geweest. Wat maakt Dirk 
Willemszoon dan zo beroemd, zo 
bekend dat Anabaptisten maar ook andere stromingen binnen de gereformeerde kerk zijn verhaal zo goed 
kennen? 
 
Niet om de simpele reden dat Dirk Willemsz uit Asperen kwam. Meer inwoners van Asperen zijn 
geëindigd op de brandstapel helaas. In het begin van dit artikel heb ik het Koninkrijk van Sion genoemd, 
het door Jan van Leiden uitgeroepen Anabaptisten koninkrijk in de Stad Munster in 1535. Voor de 
opkomst van Menno Simons als voorman van de Anabaptisten was het een meer radicale stroming die 
vooral fanatici aantrok die het einde der tijden zagen in de stand van de wereld op dat moment. Omdat het 
einde nabij was, waren deze fanatieke aanhangers meer missionair. Ze wilden zo veel mogelijk mensen in 
een zo kort denkbare tijd overtuigen van hun geloof om hen te redden voor de hel. De essentie was 
immers dat de doop alleen mogelijk was ‘uit overtuiging’ en dus in een leeftijd van de gedoopte dat deze 
wist waar hij of zij voor kiest en niet als baby zoals in de katholieke periode gebruikelijk was. De kleine 
groep Wederdopers zag zich dus omringd door mensen die dit niet wisten, begrepen of geloofden en die 
daarmee (naar hun overtuiging dan) verdoemd waren tot de hel. Geweld werd dus niet geschuwd om 
mensen te dwingen ‘tot het geloof te komen’ daar dit de enige manier was hen voor de hel te behoeden.  
 
Ik weet, je moet eventjes je best doen hen te volgen maar het concept is niet zo nieuw. De verbranding 
van de Wederdopers had namelijk het zelfde doel. Door mensen op de brandstapel te vermoorden, was de 
gedachte of de overtuiging, werd hun ziel “gelouterd door de vlammen” en kon aldus gereinigd misschien 
toch nog of weer naar de hemel reizen. De verbranding was dus functioneel en niet als straf bedacht. De 
methode van de Wederdopers is ook zeker niet uniek: het bekeren van de indianen in Zuid-Amerika door 
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de Spanjaarden en Portugezen om hen daarna dood te werken in de goudmijnen had hetzelfde doel. In 
deze wereld was de indiaan al verloren maar door hen te bekeren, maakten ze in ieder geval kans op de 
hemel wat natuurlijk véél belangrijker was dan hun fysieke (misbruik) behandeling op aarde. De 
dwalingen van de mens zijn legio. 
 
In 1535 was er aldus niet alleen in Münster een opstand van de Wederdopers om een aards koninkrijk te 
vestigen die alle bewoners zou dwingen tot het geloof maar op vele plaatsen. Een daarvan was in ons 
eigen Amsterdam maar dit gebeurde ook in Leiden, Friesland en Groningen. Op 10 mei 1535 bezetten 
Wederdopers het stadhuis van Amsterdam, vermoordden een Burgemeester en probeerden de macht in de 
stad over te nemen. Dit mislukte echter en hun leider (Jan van Geel) trad als eerste naar buiten als 
zoenoffer voor de Stadswacht en werd neergeschoten. Zijn volgelingen (106 mannen en 8 vrouwen) 
‘worden door de beul bij levenden lijve ter dood gebracht’ zoals ze het in het oordeel noemen. In het 
oordeel staat (ten dele) het navolgende: 
 
Overwegende dat Leentgen, de vrouw van Jan van Rheenen, Adriana Jans, een meisje uit 
Benskop, Goechgen Jans, uit Lubik, geboren buiten Gouda, Leentgen Hendrix, een meisje 
uit Hertogenbosch, Griet Pieters Mollen, een meisje, Marritge, Nadminx, een meisje uit 
Alkmaar, Aeltje Gillis, een meisje uit Benskop, Jannetje Jans, een meisje uit Utrecht, 
Aeltjen Wouters, geboren in Asperen, zich hebben laten herdopen, En 106 dezelfde 
sententie als tevoren wordende terechtgesteld met water en in levenden lijve ter dood 
gebracht door de beul; 
 
Gedaan te 15 mei 1535, in aanwezigheid van de Schout Goossen Janssen Rekalff, 
burgemeesters en alle Schepenen. 
 
15 mei 1535 Amsterdam 
 
Aeltjen Wouters was er in 1535 vroeg bij en zij en vele andere Wederdopers stierven in deze periode 
omdat hun voormannen als Jan van Geel en Jan van Leiden geweld als middel om mensen tot geloof te 
voeren predikten. Een derde die je minder vaak zult vinden als je dit onderwerp onderzoekt, was Joost 
Verbeeck, Broeder in het Kruisherenklooster te Asperen (mogelijk ook onder de schuilnaam Joost 
Vermeeren maar hier is enige twijfel over) of Joos Cruysere (de Kruisheer), een Anabaptist ouderling en 
predikant in Antwerpen maar aanhanger van geweldloos handelen. Helaas wordt Joost Verbeek op 7 juni 
(om 23:00 uur) 1561 in Antwerpen gearresteerd. In zijn hoofd zijn alle namen van belijdende 
Anabaptisten in Antwerpen, velen van hen zijn zelfs door hem persoonlijk gedoopt. Hij wordt om deze 
reden gruwelijk gefolterd, vermoedelijk op “het rek” waardoor alle ligamenten (pezen) in zijn armen en 
benen scheuren. Hij wordt zittend in een stoel (hij kan armen en benen niet meer gebruiken) tot de 
brandstapel veroordeeld waarbij de Schout toevoegt dat deze onder de indruk is van zijn volharding en in 
de toekomst overtuigd is dat “zijn mensen” (Anabaptisten) de waarheid spreken en niets dan de waarheid. 
Een uitzonderlijke uitspraak voor die periode. Joost Verbeeck of Joos Cruysere wordt in zijn stoel op de 
markt in Antwerpen gezet en om hem heen bouwen ze een huis van stro dat in brand gestoken wordt. 
Omstander horen hem een zelf geschreven lied zingen "O God, ick moet u claghen mijns herten droevich 
leyt" (O God, ik moet mij beklagen over de droefenis in mijn hart, uitgegeven in 1562 in het Nieu 
Liedenboeck en het is tot heden in Mennonitische Hymne boeken te vinden. Zijn moed, maar bovenal 
geweldloze verzet tegen het verbinden van Kerk en Staat (door Filips II), maakt hem een van de latere 
voorbeelden en redenen voor het ontstaan van de Mennonitische beweging en geloof. 
 
Na de (georganiseerde) beeldenstorm in Asperen is een andere Cruysere (Kruisheer) Broeder Jan (later 
genoemd Jan Asperensis) – op verzoek van Van Boetzelaer - de allereerste (hervormde) prediker in de 
grote of St. Catharinakerk te Asperen. Zoals in onze Courant 138 (december 2016) uiteengezet, heeft een 
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voorloper van de Raad van Beroerten mensen verhoord in Asperen aangaande de georganiseerde 
beeldenstorm in Asperen. Het ging Margaratha van Parma hier met name om de schending van het 
Begijnen (dames) Klooster daar het schenden van nonnen zeer gevoelig lag bij haar. Maar in deze 
verhoren wordt een Broeder van het Kruisherenklooster genoemd die als eerste (hervormde) prediker in 
een geleende habijt de kansel beklimt in Asperen om aldaar op 9 oktober 1566 de allereerste 
gereformeerde dienst te doen. Van Boetzelaer verplicht de overige broeders alsmede de nonnen van het 
Begijnenklooster deze dienst bij te wonen “in wereldschen kleding” (geen habijt) hetgeen hem zwaar 
wordt aangerekend in zijn vonnis door de Bloedraad.  
 

Jan Asperensis was dus net als Joost Verbeeck 
Broeder in het Kruisherenklooster te Asperen. De 
Kruisheren zijn in de Katholieke Kerk een orde die 
meermaals in de problemen komt door hun 
afwijkende positie in zaken en – mede gezien de 
latere loopbaan van sommige van haar leden – bijna 
een voorloper van de Lutherse beweging is. Jan of 
Johannes Asperensis (gewoon een Latijnse vertaling 
van ‘Asperen’) doet na 9 oktober 1566 twee diensten 
per week in de Grote Kerk in Asperen (zie het 
verhoor door de Raad der Beroerten hiervoor). Vanaf 
zondag 5 maart 1567 wordt er ook weer een 
katholieke mis opgedragen in Asperen maar dan in de 
kerk van de Kruisherenbroeders (ter plaatse van de 
huidige villa van de familie Van Herwaarden op de 
hoek Minstraat en Brugstraat te Asperen). 
 
In ballingschap in Duitsland neemt Asperensis op 3 
november 1568 deel aan de Synode van Wesel waar 
de oprichting en constitutie van de Gereformeerde 
Kerk in Nederland wordt voorbereid en is hiermee 
een grondlegger van de huidige Christelijke Kerk in 
Nederland (zie ook www.kerkrecht.nl/node/3591).  
Een feit dat een beetje aan ons Asperen voorbij is 
gegaan. Als eerste predikant of voorganger van 
Asperen wordt Quirinus de Palme genoemd met een 
einddatum maar géén startdatum. Hij is dus op 13 

februari 1567 aangesteld door Van Boetzelaer als predikant in de Grote Kerk nadat Jan Asperensis vanaf 
9 oktober 1566 tweemaal per week (niet op zgn. Heiligendagen) een dienst heeft gehouden in de Grote 
Kerk. Wat we weten van Quirinus of gewoon Quirijn is dat hij (katholiek) priester was in Oldemirdum 
(Friesland) en ergens in de jaren 60 van de 16e eeuw overging tot de zijde van de Reformatie. Gevlucht 
naar Emden in het gebied van de Augsburgse Confessie (Lutheranen) hopen de reformanten op hulp van 
de Duitse vorsten, maar de verschillen in interpretatie tussen de verschillende stromingen blijkt sterk en 
de verstrooide Nederlandse gelovigen in het gebied leven in armoede. In 1566 besluit Quirijn dan ook 
terug te keren naar de katholieke leer wat hem een excommunicatie uit de gereformeerde gemeenschap 
van Leeuwarden oplevert. Ja, excommunicatie is niet voorbehouden aan de katholieken, de verschillende 
stromingen excommuniceren er vrolijk op los als iemand – huns inziens – er een afwijkende mening op 
nahoudt. Quirijn berouwt zijn terugkeer (uit armoede) naar de katholieke kerk en Menso Poppius 
(predikant te Manslagt nabij Emden) laat hem preken vanaf zijn kansel. Ook in de omgeving van Emden 
zijn Drosten en edelen uit Nederland waaronder Culemborg (Van Pallandt) en Wessel van Boetzelaers 
zuster Catharina van Boetzelaer die in gereformeerde kringen beweegt met haar echtgenoot Van Praet die 
in 1566 moesten vluchten. Hoe De Palme in contact gekomen is met Wessel van Boetzelaer is niet 
achterhaald, mogelijk via zijn zuster dus. Bij de nadering van Spaanse Huurlingen in 1574 vlucht Quirijn 

http://www.kerkrecht.nl/node/3591
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als predikant van Asperen en Heukelum naar Leerdam. Waarom hij vlucht is moeilijk te zeggen, mogelijk 
was Asperen nog immer sterk verdeeld of neigde nog immer naar katholicisme. Duidelijk is dat Quirijn 
zich er niet veilig of beschermd voelde en hij zoekt onderdak bij zijn collega in Leerdam. Dit was helaas 
een vergissing. De Spaanse huurlingen onder bevel van de Italiaan Vitelli nemen Leerdam in en hangen 
Quirijn, zijn collega uit Leerdam Joost de Jonge en de schoolmeester van Leerdam Rogier Joosten, op. 
 
In 1572 komt Rutger VI van Boetzelaer (zoon van de gevluchte Baron Wessel VI van Boetzelaer Van 
Asperen) – op verzoek van Willem van Oranje - terug uit ballingschap in Duitsland. In 1574 is hij zelfs 
kort Gouverneur van Gorinchem en neemt deel aan de vredesonderhandelingen met de Spanjaarden. Hij 
is betrokken bij de Unie van Dordrecht en de Pacificatie van Gent en heeft een belangrijke rol in het 
erkennen van Willem van Oranje als Graaf van Holland in 1584. De Van Boetzelaers hebben gevochten 
en geofferd voor de reformatie maar eindigen in een hoge positie in de nieuwe dynastie van Nederland 
voor de familie. Rutger van Boetzelaer is dus aanwezig en betrokken bij de Pacificatie van Gent, een 
mijlpaal in de 80 jarige Oorlog in 1574. Bij dit verdrag wordt er ook een algemene amnestie uitgesproken 
voor alle partijen door Willem van Oranje maar vreemd genoeg is hier één (zeer merkwaardige en 
opvallende) uitzondering op: Wessel van Boetzelaer, de vader van Rutger VI van Boetzelaer, in 1568 
veroordeeld door de Raad van Beroerten, leeft in ballingschap in Duitsland. Voor hem geldt het generaal 
pardon niet. Wellicht heeft Rutger geen zin om zijn nieuwe positie aan het hof af te staan aan de 
rechtmatige Heer van Asperen? Wessel sterft in 1575 en wordt uiteindelijk wel herbegraven in de Grote 
St. Catharinakerk te Asperen. 
 
Als Heer van Asperen had Wessel VI van Boetzelaer het (alleenrecht) een predikant aan te stellen. Quirijn 
de Palme is door Van Boetzelaer op 13 februari 1567 aangesteld tot predikant wat hij was tot zijn moord 
in Leerdam op 25 juli 1574. De eerste predikant van Asperen was dus echter Johannes Asperensis van 9 
oktober 1566 tot 13 februari 1567, een feit dat niet onderkend is tot heden. Asperensis (gewoon latijn 
voor Asperen) was een broeder in het Kruisherenklooster maar zal later in 1568 een rol spelen bij de 
oprichting van een uniforme (Calvinistische) kerk in Nederland. 
 
Dus, Dirk Willemsz is niet de enige die gruwelijk aan zijn einde is gekomen omwille van zijn geloof. 
Asperen is een toevlucht voor Wederdopers en gereformeerden sinds langere tijd en het is niet vreemd dat 

een geboren Asperenaar als Dirk het aanhangt. 
Wat uitzonderlijk is, is dat hij zich niet bekeert en 
standvastig is in zijn geloof in de volle 
wetenschap wat de straf zal zijn. Volgens de 
overlevering wordt Dirk na zijn arrestatie 
opgesloten in de zetel van de Heer van Asperen 
c.q. zijn vertegenwoordiger in 1569, het Kasteel 
Waddestein. Hieruit weet Dirk te ontsnappen 
waarna hij zich over het ijs op de slotgracht 
(restant waarvan tegenwoordig “Het Hondengat” 
wordt genoemd) uit de voeten maakt. 
 
 
 
 
 
Philippus Velijn 1802, uit: H. Tollens in de 
Muzen-almanak van 1819. 
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Hier is een afbeelding van 
Kasteel Waddestein uit een kaart 
met weergave van de stad 
Asperen uit 1549 door Jasper 
Adriaansz met een weergave van 
de “Limietscheiding” tussen het 
Graafschap Holland en 
Gelderland. De helft van 
Asperen is namelijk een Leen 
van de Graaf van Holland aan  
Wessel van Boetzelaer en de 
andere helft is van de Graaf van 
Holland zelf nadat hij dit heeft 
afgenomen van de familie Pieck. 
Het geeft een redelijk getrouw 
beeld van de werkelijkheid rond 

Kasteel Waddestein. Van boven komt de gracht aan de westzijde, met op gezette afstand een toren) van 
Asperen omlaag van de Linge. Deze eindigt bij het Begijnenklooster met een grote toren waaronder een 
waterpoort (hondenpoortje) is aangebracht, waardoor de (in de stad lopende) Min vloeit in de gracht 
buiten de stadsmuur. De gracht komt ook van de zuidzijde, langs de Heukelumse Poort naar de met riet 
begroeide (moerassige) grachtzone rond het kasteel zelf. De Voorburcht van Kasteel Waddestein is met 
het kasteel zelf verbonden door middel van een brug op houten palen die de gracht rond het kasteel 
overbrugt.  De zwarte pijl geeft de positie van het water dat we tegenwoordig “Het Hondengat” noemen.  

 
Dan de situatie in 2023. Het kasteel, voorburcht en veel van de muren, alle torens inclusief de 
Heukelumse Poort zijn verdwenen. Ik heb deze elementen in zwarte lijn weergegeven. Dit alles begrensd 
door water wat ik met een dunne witte lijn heb weergegeven. De Appeldijk start in 1549 waar de gracht 
van Waddestein eindigt, maar deze is in 2023 doorgetrokken tot het hoge gedeelte van de voorburcht 
waar Süter in de 19e eeuw zijn villa heeft gebouwd. Deze villa Süter staat dus welzeker op restanten van 
de funderingen van (de voorburcht van) Waddestein. De huidige Appeldijk met zijn latere additie heeft 
dus veel van het oorspronkelijke landschap rond Waddestein vernietigd. Het is dus niet vreemd dat 
mensen niet begrepen waar de restanten van Waddestein lagen tot ze min of meer onbedoeld en bij toeval 
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in 2016 gevonden werden. Gum die latere doortrekking van de Appeldijk weg en de gracht van 
Waddestein ligt weer in volle glorie in het terrein, het tegenwoordige “Hondengat” is er een deel van. 
 
Dirk Willemsz is opgesloten in Waddestein na zijn arrestatie in Asperen door de Schout. Hij is of wordt 
nog ondervraagd waarna er een vergadering van de Schepenen zal plaatsvinden met de Schout als 
(Openbaar) aanklager. Daar de visie van Dirk welbekend is in Asperen en hij zeer waarschijnlijk ook niet 
de enige Anabaptist of minimaal gereformeerde is in de stad is hij een van de meest prominente. In zijn 
huis worden bijeenkomsten gehouden, er worden mensen gedoopt. Hij is, zoals we nu vermoedelijk 
zouden zeggen, ondanks zijn relatief jonge leeftijd een “ouderling” van de gereformeerde beweging in 
Asperen. Tenminste, zijn leeftijd weten we niet 100%. Beweerd wordt in Martelarenboeken uit de 17e 
eeuw dat hij in 1554 geboren zou zijn in Asperen. Dit zou echter betekenen dat hij 15 was bij zijn 
veroordeling en terechtstelling. In de formele stukken staat dat hij op 15, 18 of 20 jarige leeftijd gedoopt 
is in Rotterdam. Dus hij kan onmogelijk in 1554 geboren zijn. Daar deze Martelarenboeken het niet 
immer zo nauw nemen met de werkelijkheid c.q. verhalen bevatten die bijna 100 jaar na deze 
gebeurtenissen opgeschreven zijn, zijn ze niet de meest betrouwbare bron van informatie. Tevens geldt 
dat de Martelarenboeken - van bijvoorbeeld Adriaan van Haemstede (1655) en Tieleman Jansz van 
Braght (1659) nog immer overal (online) te vinden zijn en gebruikt worden als “historisch naslagwerk” - 
feitelijk ten doel hadden propaganda te maken voor de aanwakkerende papistenhaat in de 17e eeuw. Deze 
vervolging van de resterende katholieke bevolking van Nederland had niets te maken met de 80 jarige 
oorlog, de Spanjaarden, Alva of de Inquisitie. Het was het resultaat van de politieke verhoudingen in de 
17e eeuw na een toenemende ontluiking van het katholicisme in Nederland. Voorheen gereformeerde 
kerken (van oorsprong ooit katholiek) werden weer overgenomen door katholieke parochies omdat de 
gebouwen niet onderhouden werden of konden worden door de (te kleine) hervormde gemeente. Kortom: 
katholiek Nederland bloeide en groeide en calvinistisch Nederland voelde zich plots bedreigd “in eigen 
land”. De resulterende hetze jegens prominente katholieke families in Nederland heeft uiteindelijk 
gevoerd tot wat tot ca. 1950 “de Verzuiling” genoemd werd. Een soort “Apartheid” in Nederland, 
gescheiden kerk was idem gescheiden bakker, slager, vereniging, stad of dorp, cultuur, school tot 
universiteit etc. De geloofsgemeenschappen werden gescheiden doordat beide een eigen gemeenschap 
vormden naast elkaar en zonder interactie. Er was een Katholieke Radio Omroep (KRO) en een 
Nederlandse Christelijke Radio Vereniging (NCRV) en omgang met elkaar werd niet bevorderd. Ik weet 
het uit ervaring. 
 
Dus, Dirk vlucht door via de kasteelmuur of een poortje op het ijs van de kasteelgracht te stappen. Het is 
mei 1569. IJs op de gracht in mei? 
Onmogelijk zult u denken en inderdaad, in 
een tijd dat IJspret iets van dagen of een week 
is in 2023 heerste er in de 16e eeuw een 
periode die we nu “de Kleine IJstijd” noemen. 
Een lange periode van 1430 tot 1850 waren er 
extreme weersomstandigheden en dit allemaal 
zonder teveel of te weinig CO2 in de 
atmosfeer. In de zomer van 1588 bevroor een 
poolstorm de Noordzee, de oogst bevroor op 
het land en Pieter Breugel schilderde Jagers 
in de Sneeuw (1565) en Hendrik Averkamp 
schilderde Winterlandschap (1608) in de 
zomer. Dus  hoe onrealistisch dit ook mag 
lijken: het is mogelijk dat er ijs lag op de gracht van Waddestein in mei 1569. Daarnaast geldt er nog een 
andere rare ontwikkeling die het eigenlijk zeer vreemd maakt: de invoering van de Gregoriaanse Kalender 
op 4 oktober 1582. Tot die tijd gold de Romeinse Kalender maar die liep toenemend uit de pas doordat 
deze geen rekening hield met schrikkeljaren. Besloten werd schrikkeljaren te compenseren in februari 
(zoals we nog altijd doen) en na 4 oktober 1582 het 15 oktober 1582 te laten worden om de voorafgaande 
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fouten met schrikkeljaren te compenseren. Op 16 mei 1569 was het (klimatologisch) dus niet zoals wij nu 
midden mei ervaren maar was het eind mei of begin juni. Een raar feit dus, ijs in deze periode. 

De verhandeling is dat Dirk (volgens de martelarenspiegel sterk 
afgevallen na zijn langdurige verblijf en mishandeling….helaas, 
hij zat slechts enkele dagen in een cel), lichter dan zijn 
achtervolger: een soldaat met kuras (een stalen bescherming rond 
borst en rug), helm en wapens, over het ijs kon lopen maar zijn 
achtervolger niet. Het gewicht van een Kuras ligt rond de 18 tot 20 
kg, een helm weegt ca. 5 kg en een wapen idem.  
 
Allereerst dit, bezoek 
een museum met 
uitrustingstukken uit 
deze periode zoals Het 
Amsterdam Museum 
met deze harnassen- 
vitrine en je zult 
denken dat het 
speelgoed is, voor 
kinderen gemaakt. Het 
probleem is dat de 
inwoners van Nederland de laatste 50 jaar een beetje in lengte en 
gewicht geëxplodeerd zijn. En dan bedoel ik niet (alleen) het 
hamburgerprobleem maar Nederlanders zijn (zonder gekheid) de 
langste mensen op onze aarde. Nu is dit ook deels genetisch maar 
desalniettemin geldt dat mensen in de 16e eeuw minder doorvoed 
en lang waren dan wij in 2023. Gemiddeld gewicht voor een man 

lag rond de 65 kg en hun lengte rond de 1,60 meter. Voor dit soort mensen is een additioneel gewicht van 
30 kilogram geen kattenpis maar gelijk aan de helft van hun eigen gewicht. Het is dus niet onrealistisch 
om te veronderstellen dat Dirk Willemsz het ijs op stapt en naar de overkant loopt terwijl een bewaker 
achter hem die hem wil volgen door het ijs zakt. Nu is het zeer eenvoudig, soldaten met kuras en 
dergelijke vastgesnoerde gewichten aan hun lichaam blijven niet drijven maar zinken als een baksteen. De 
paniek is dus niet omdat iemand het koud heeft maar omdat deze persoon weet dat hij zal sterven, geen 
van zijn (gelijk uitgedoste) collega’s zal hem te hulp snellen want hen wacht dan hetzelfde lot. 
 
De overlevering wil, maar helaas kan ik dit niet bevestigen uit een onafhankelijke bron maar het verhaal 
is dermate afwijkend van het normale dat het wel waar moet zijn, dat Dirk Willemsz veilig aangekomen 

aan de kant en de open 
polder voor zich om weg te 
rennen terug het ijs op gaat 
om zijn stadsgenoot uit het 
wak in het ijs te redden. Op 
de achtergrond zijn de 
walmolen (is er nog immer), 
Acquoy, het in 1952 
gesloopte stadhuisje, de 
verdwenen kerk bij het 
Kruisherenklooster en de 
grote St. Catharinakerk te 
zien. Het lijkt alsof de 

maker van de prent (Jan Luyken in 1683) de moeite heeft genomen om minimaal de voorhanden prenten 
van Asperen te bestuderen en in potentie de locatie bezocht heeft. Deze prent (in het Rijksmuseum te 
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Amsterdam) is zeer bekend en gebruikt in publicaties als de Martelaers Spiegel van T.J. van Braght uit 
1685 maar ook in Franse en Duitse publicaties uit die periode met hetzelfde doel. Het is de meest 
gevonden afbeelding online bij dit onderwerp, vooral ook weer in Mennonitische publicaties (Richard 
Thiessen, Martyrs Mirror, Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online). 
 
Het verhaal is nu dat de geredde soldaat (mogelijk een Burgemeester) en/of zijn collega’s zich wenden tot 
de evidente gezagspersoon geheel recht (met kraag en degen) met de observatie dat Dirk Willemsz met 
zijn handelen eigenlijk de vrijheid zou verdienen. De gezagspersoon wordt vaak Burgemeester genoemd 
maar dit is een interpretatie uit latere tijd. Zoals al eerder genoemd, is de Burgemeester (er zijn er immer 
drie in Asperen) een burger van de stad, die deze functie voor 1 tot 3 jaar vervult, aangesteld door de 
Schepenen. De Burgemeester is het hulpje van de Schepenen met als voorzitter de Schout. Een simpel feit 
is dat dit geen speelfilm is, gewone burgers van een stad droegen geen lang wapen maar op z’n best een 
dolkmes voor dagelijkse werkzaamheden of om mee te eten. Het dragen van een degen (in plaats van een 
zwaard) was voorbehouden aan edelen of aanverwante personen. Het meest waarschrijnlijke is dat met 
deze persoon de Schout uitgebeeld wordt. Deze heeft daadwerkelijk ook de macht om een dergelijk 
besluit te nemen. Hij besluit echter dat Dirk terug het gevang in moet om voor de Schepenen te 
verschijnen ter be- of (beter) veroordeling. De feiten waren immers duidelijk en onomstreden. 
 
Dan neemt het verhaal een wat rare wending. Dirk Willemsz wordt 
niet opnieuw in Kasteel Waddestein opgesloten maar in de cel in de 
kerktoren. Hoe deze cel eruit heeft gezien, is niet 100% bekend. Wel 
op welke verdieping en op deze verdieping staat ook een soort 
“schandblok” waar je de enkels van een gevangene in kon 

vastklemmen tussen 
twee balken met 
uitsparingen. Geen 
martelwerktuig maar 
als je enkels daarin zaten met een slot erop dan ging je niet 
meer aan de wandel. In de foto hier weergegeven 
(genomen in Kasteel Doornenburg) dan zie je zo’n blok op 
de grond liggen. De deur naar deze verdieping in de kerk 
was (naar ik heb begrepen) ooit voorzien van een luikje 
waardoor je de gevangene kon observeren alvorens de deur 
open te maken. Deze deur is al lang verdwenen, het blok 
(groter dan in de foto weergegeven) is er nog. Waarom 
deze verplaatsing? Je zou verwachten dat Kasteel 
Waddestein voorzieningen heeft om iemand op te sluiten 
maar misschien toch niet. Of er waren teveel mensen op 
het kasteel met sympathie voor Dirk? Immers, Van 
Boetzelaer en familie was pas kort hiervoor gevlucht, op 
zijn wens werden er al vele jaren (gereformeerde) diensten 
gehouden in Kasteel Waddestein en zeer vermoedelijk was 
zijn personeel (bedienden en soldaten) van gelijke inslag of 
op z’n minst sympathiek met de wederdopers en 
gereformeerden in de stad. In de ogen van Schout Torck 
zullen al velen in Kasteel Waddestein verdacht zijn maar 
misschien te lastig om dat nest van “opstandigen” nu uit te 
roken en dus wordt Dirk opgesloten in de kerktoren die 
ook sinds haar bouw voorzien zal zijn geweest van een cel 
of gevangenis zoals de meeste kerktorens in die tijd. 
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Het ontsnappingsverhaal is in de jaren tachtig van de vorige eeuw nagespeeld in Asperen bij het 1000 
jarig bestaan van de stad. Hierbij ontsnapte Dirk juist uit de kerk door zich met een touw uit de toren te 
laten zakken. Dit zag er natuurlijk zeer spannend uit maar hiervoor is geen echt aanknopingspunt. 
Verrassend is wel dat vragen uit de Verenigde Staten zich juist vaak toespitsen op de Grote Kerk en zijn 
cel in de toren. Dit aspect: gevangen gezet in de kerk, is bijna even belangrijk als de 
opofferingsgezindheid van Dirk. Een gevangenis of cel in de kerktoren is echter heel normaal in deze 
periode. Een gevangenis zoals wij die kennen, is een 19e -eeuwse uitvinding. In deze tijd was de 
gevangenis niet de straf maar een plek om iemand tijdelijk in te bewaren, voor ondervraging etc. Na een 
veroordeling volgde immer direct de straf en in deze periode waren dit in de regel lijfstraffen of de 
doodstraf. Een enkel stuk noemt een periode van totaal 4 dagen tussen arrestatie en voltrekking van Dirk 
Willemsz’ straf. Dat zou op zich niet onlogisch zijn. Op 9 mei 1569 wordt het plakkaat van Filips II 
uitgegeven dat stelt dat afvalligen zich moeten bekeren of ter dood gebracht moeten worden door 
verbranding. Deze vermenging van wereldse macht die geloof oplegt en afdwingt door middel van 
strafoplegging was nu juist een aspect dat de Anabaptisten afwezen. Terecht zouden we nu zeggen in ons 
Nederland, kerk en staat hebben niets met elkaar uit te staan (staat in onze grondwet) maar in deze 
periode was het (katholieke) geloof en de staat volledig met elkaar verbonden. De Koning (Filips II in dit 
geval) was bij zijn kroning gezalfd door de kerk, niet gekozen door zijn volk of edelen. De Koning legt 
verantwoording af aan God, niet aan zijn volk.  
 

Ondanks het feit dat Engeland 
met haar Anglicaanse kerk zich 
protestant noemt, is hun Koning 
Charles II in mei 2023 “gezalfd 
met Heilige olie” en legt hij geen 
eed af aan de Grondwet zoals 
Willem Alexander deed maar is 
door God beroepen te heersen 
over zijn volk. Charles II is geen 
verantwoording schuldig aan zijn 
volk, feitelijk is hij eigenaar van 
zijn hele rijk en kan doen en 
laten wat hij wil. Onze Koning 
heeft een eed afgelegd op de 

grondwet, zoals een president zou doen. Feitelijk zijn we dus een republiek (dit is een positieve erfenis 
van Napoleon Bonaparte en zeker niet de enige) met een Koning als president. 
 
Filips II was Koning omdat God (of beter de katholieke kerk als vertegenwoordiger van God op aarde) 
hem tot Koning gekroond had. Hij ontleende dus feitelijk zijn macht aan de katholieke kerk. Deze kerk 
afwijzen was afwijzen van hem als wereldse macht en dat kon natuurlijk niet, dat was hoogverraad. Dat is 
de reden waarom de wereldse macht zo onverbiddelijk reageerde en daarom ook de verwarring van de 
Anabaptisten in 1535: geloof was altijd verbonden geweest aan wereldse macht dus trokken ze deze ook 
naar zich toe toen ze de kans kregen. Een dwaling, gecorrigeerd door Menno Simons die de wens tot het  
uitoefenen van (wereldse) macht verving door compassie en geweldloos verzet. 
 
Dirk Willemsz zou aldus op 12 mei 1569 zijn gearresteerd en opgesloten in Kasteel Waddestein. 
Mogelijk op 13 of 14 mei 1569 ontsnapt uit het kasteel en opgesloten in de cel in de toren van de St. 
Catharinakerk. In zijn cel in Waddestein of in de kerktoren zal hij verhoord zijn. Ketens van ijzer en folter 
waren niet nodig staat in het vonnis van 16 mei 1569 want Dirk maakte er in het geheel geen punt van om 
te bevestigen waarvan hij werd “verdacht”. Hij heeft zich al jaren aldus uitgesproken en in Asperen ook 
bijeenkomsten georganiseerd, en erger nog: stadgenoten en/of derden gedoopt in zijn huis in Asperen. Hij 
verloochent zijn geloof niet, in de volle wetenschap wat hem daarmee te wachten staat. De zeven door  
Schout Torck aangestelde Schepenen van de stad Asperen veroordelen hem op 16 mei 1569: 
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Alzo Dirk Willemszn geboren te Asperen tegenwoordig gevangen, buiten pijn en banden van ijzer, of 
anderszins, voor Schout en ons Schepenen bekend heeft, dat hij oud wezende omtrent 15, 18 of 20 jaar 
binnen Rotterdam ten huize van een Pieter Willemse herdoopte is; en nog binnen Asperen ten zijn huize 
tot diverse stonden heimelijke conventikelen en verboden leeringen gehouden en geadmitteerd heeft. Dat 
hij ook sommige personen binnen zijn voorzijde huis toegelaten heeft te herdopen; ter contrarie van ons 
Heilige Christelijk geloof en de Koninklijke Majesteits Plakkaat; 't welk niet behoort getolereerd te 
worden maar grotelijks gestraft tot een voorbeeld van anderen - Zo is het dat wij Schepenen voorzegd, 
met rijpe deliberatie van De Raad, doorgezien en geconcipieerd hebben al hetgeen dat in dezen te 
constitueren stond in de naam en vanwege hun Koninklijke Majesteits als Grave van Holland etc, den 
voorzegde Dirk Willemse gevangen, in zijn opinie obstinaat blijvende, gecontamineerd hebben en 
condemneren mits dezen, dat hij geëxecuteerd zal worden met het vuur, zodat de dood er op volgt; 
verklarende al zijn goederen geconfisqueerd tot profeit van de Koninklijke Majesteit. 
 
Aldus gedaan op de 16e mei voor Schepenen,  Cornelis Govertsz. Jan van Stege Jansz. Adriaan Gerritsen, 
Adriaen Jansz. Lukas Rutgersz. Jan Jansz. Jan Roelofsz.  1569 
 
Hoe wordt dit alles vertaald in de Martelaers Spiegel van 1659 (en herhaald in Beekman 1745): 
 
In het jaar 1569 is te Asperen in Holland een vroom, een getrouw broeder en navolger van 
Jezus Christus genaamd Dirk Willemsz. gevangen genomen en heeft van de Roomse 
Pausgezinden zware tirannie moeten verdragen. Maar omdat hij zijn geloof en betrouwen 
niet op enig drijfzand van mensengeboden maar op de vaste grondsteen Christus Jezus 
gefundeerd had, is hij tegen alle kwade winden van menselijke leer en de plasregen der 
tirannie en zware vervolging tot het einde toe onbewegelijk staande gebleven. Waarom hij, 
als de Opperste Herder in de wolken des hemels zal verschijnen en Zijn uitverkorenen 
vergaderen zal van alle einden der aarde, dan mede uit genade zal horen: wel, gij goede 
en getrouwe knecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal Ik u zetten; ga in 
tot de vreugde uws Heeren. 
 
Van zijn gevangenis wordt van geloofwaardige lieden dit gezegd: dat hij terwijl hij 
ontvluchtte van een diefleider (gevangenisbewaarder) zeer hard is nagelopen. En omdat 
het wat gevroren had is de genoemde Dirk Willemsz. zoon vooruit over het ijs gelopen 
waarover hij met gevaar van zijn leven is ontkomen. De gevangenisbewaarder volgde hem 
en is er ingevallen. Dirk Willemsz. bemerkende dat hij in lichaams gevaar was, is haastig 
teruggekeerd en heeft deze bewaarder uitgeholpen en zijn leven gespaard. De bewaker 
wilde hem laten doorgaan maar is van de Burgemeester zeer straf toegeroepen dat hij zijn 
eed zou betrachten. En zo is hij van de bewaker weer aangetast en op de genoemde plaats 
in zware gevangenis en groot beproeving van de verleidende Pausgezinden - en van deze 
bloeddorstige verscheurende wolven – in grote volstandigheid, met een langdurige brand 
(dat is met een klein vuur op de brandstapel) gedood en heeft het oprecht geloof der 
waarheid met zijn dood en bloed bevestigd. Alle vrome christenen in deze tijd tot een 
heerlijk voorbeeld en de tirannie van de Pausgezinden tot eeuwige schande. 
 
Hierbij wordt van geloofwaardige gedachtenis van hen die de dood van deze vrome 
getuige van Jezus Christus hebben gezien voor waarheid verhaald, dat de plaats, daar 
deze offerande geschiedde buiten Asperen lag aan de kant van Leerdam. En dat op 
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dezelfde dag de wind sterk uit het oosten waaide, het ontstoken vuur van de bovenste 
delen van zijn lichaam, - daar hij aan de staak stond - zeer werd afgedreven. Daardoor is 
het geschied dat deze goede man een langzame dood heeft gehad invoege dat men hem in 
de stad Leerdam daar de wind naartoe waaide tot over de 70 maal: O mijn Heere, mijn 
God, enz. heeft horen roepen. Om welke oorzaak de rechter, of de Drossaard, omtrent het 
gericht te paard zittende, met jammer en berouw over ’s mans lijden vervuld zijnde, zijn 
paard omwende en zijn rug naar de gerechtplaats keerde en tot de scherprechter zei: doet 
de man een korte dood aan, enz. 
 
Maar hoe of in welke manier dezelve met die vrome getuige van Jezus toen gehandeld 
heeft, heb ik niet kunnen vernemen. Als alleen dat zijn leven door de brand overwonnen 
zijnde is geëindigd. En dat hij met grote volstandigheid heeft doorgestreden, zijn ziel in de 
handen Gods overgegeven heeft. 
 
Op de executieplaats van Asperen, nabij de galg die na ontstaan van De Wiel in de 17e eeuw vermoedelijk 
ter plaatse van de huidige “Galgenwiel” was, is een brandstapel opgebouwd met een paal. Brandstapels 

bestonden veelal uit takkenbossen, snoeihout van 
bijvoorbeeld wilgen en essen. Dit hout brandt snel en 
heftig maar het perceel was vlak en achter een lage 
dijk langs de Linge gelegen. Het waaide en de 
grootste hitte bracht niet een (relatief) snel einde maar 
veroorzaakte (naar beschrijvingen in de publicaties in 
de 17e eeuw) een langzame dood. Nu was dit ook niet 
echt uitzonderlijk. Executies op deze wijze konden 
zelfs uren duren, een en ander was geheel afhankelijk 
van de intenties van de Schepenen. Naar overlevering 
was dit niet de intentie en zelfs Schout Torck die 
(zoals gebruikelijk) aanwezig was geeft de aanwijzing 

Dirk een snelle dood te bezorgen als het niet naar plan gaat. Iemand “een snelle dood bezorgen” op de 
brandstapel was ook niet echt nieuw. Uiteraard waren er zielsverwanten van het slachtoffer bij en deze 
zullen hier ook op aangedrongen hebben. In 
Engeland bijvoorbeeld was het gebruikelijk het 
slachtoffer een zak kruit on de hals te hangen, 
bereikten de vlammen deze zak dan werd de 
ongelukkige verder leed bespaard door de 
resulterende ontploffing. In Nederland was het 
de gewoonte dat de beul (tegen betaling of bij 
het ontstaan van onrust onder de toeschouwers) 
ingreep door het slachtoffer met zwaar of lans 
de genadestoot te geven c.q. te doorboren.  
 
De executieplaats ligt hemelsbreed ook dichter bij het centrum van Leerdam dan van Asperen en het is 
geheel geloofwaardig dat het gebeuren te zien en te horen was in Leerdam. Het zal niet prettig geweest 
zijn dit mee te maken of zelfs van afstand te moeten horen. Of Dirk uiteindelijk geholpen is “aan een 
sneller eind” is niet beschreven maar wel aannemelijk, het bevel van de Schout was hiertoe ruim 
voldoende. 
 
De echte bekendheid aan deze en soortgelijke gebeurtenissen komt uiteindelijk dus pas echt in de 17e 
eeuw met het schrijven van diverse Martelarenboeken die na 1648 populair worden. In dat jaar wordt de 
“Vrede van Münster” getekend en erkent Spanje de Republiek der Verenigde Nederlanden en eindigt 
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eindelijk de oorlog van 80 lange jaren die in 1568 was begonnen. De nieuwe republiek toont haar 
principes door de katholieke Nederlanders die ook hadden gevochten tegen de Spaanse onderdrukking 
hun rechten te ontnemen. De katholieke eredienst werd verboden en alle eigendommen van de kerk 
vervielen aan de staat. De kerken die op dat moment nog in gebruik zijn door katholieke parochies 
worden hen afgenomen en geschonken aan de lokale protestante gemeenschap. Het opdragen van de 
katholieke mis werd na enige tijd wel gedoogd maar diende in schuilkerken plaats te vinden en bleef 
formeel verboden. Ook werden katholieken uitgesloten uit bijna alle ambten verbonden met 
overheidsbestuur. Antipapisme reduceerde het katholieke volksdeel tot een non-entiteit die simpelweg 
diende te eindigen te bestaan. In dit wereldbeeld ontstonden geschriften en cultuurdenkbeelden waarin het 
katholicisme tot oorzaak van de 80 jarige oorlog werd gemaakt en de Paus gelijk gesteld werd met de 
duivel. Tot heden wordt in geschrift beweerd dat de Inquisitie bedacht en georganiseerd werd door de 
katholieke kerk met de Paus als hoogste orgaan en dat hele volksstammen door deze instelling zijn 
gemarteld en vermoord.  
 
Feit is dat de Inquisitie is ingesteld door de Spaanse Koning en wel vlak na de beëindiging van de 
bezetting van grote delen van Spanje in het jaar 711 door “de Moren”. Berbers en Arabieren bezetten 
grote delen van Spanje in dat jaar met als uiteindelijk doel de islamisering van Europa. Vele eeuwen van 
oorlog op het Europese vasteland waren het gevolg en pas na 750 jaar was sprake van het herstel van 
Spanje als Koninkrijk. Het “bevrijde deel” van Spanje werd natuurlijk toen bewoond door Moros, de 
oorspronkelijke bewoners (Spanjaarden) die islamitisch geworden waren gedurende die lange periode. 
Die moesten zich bekeren of vertrekken en de hier woonachtige Joden was het zelfde lot beschoren. Wie 
weigerde, werd vervolgd. Om dit te controleren (geen “valse” bekeringen) heeft Ferdinand van Spanje de 
Inquisitie opgericht. Hij was het hoofd hiervan en niet de Paus. Na deze taak volbracht te hebben, werd de 
Inquisitie ingezet tegen valsmunters en opstandige bevolkingsgroepen (zoals de Basken) in Spanje zelf, in 
feite was het een soort Federale politie (Spanje bestond uit een samenraapsel van koninkrijkjes) onder 
direct bevel van de (nieuwe) Koning van Spanje. Onder Karel V werd het nieuwe gevaar van de 
Lutheranen toegevoegd aan hun taak maar alleen in het grondgebied van Spanje. Het is dus een 
wijdverbreid misverstand dat de Spaanse Inquisitie een grote rol heeft gespeeld in het onderdrukken van 
het protestantisme. Er zijn slechts weinig protestanten door de Inquisitie berecht, waarschijnlijk slechts 
enkele honderden en dan ook alleen in Spanje zelf. Uiteindelijk zijn er uit alle berechtingen door de 
Inquisitie in de 16e eeuw 12 mensen ter dood veroordeeld. 
 
De onderdrukking van onze katholieke medeburgers in de 17e eeuw alsmede feitelijk de moord op 
honderden priesters, broeders en nonnen door de watergeuzen en dergelijke gedurende de 80 jarige oorlog 
was meer een uiting van antipapisme dan zinvol deel van de bevrijdingsoorlog wat de 80 jarige oorlog 
feitelijk was. Willem van Oranje en zijn zoons hebben zich ook altijd verzet tegen dergelijke daden 
alsmede de discriminatie van katholieken die indruiste tegen de reden waarvoor de oorlog werd gevoerd, 
namelijk geloofsvrijheid voor iedereen en niet alleen voor de nieuwe machthebber(s). 
 
Helaas zijn de Martelaers Spiegel en soortgelijke publicaties door dit politieke tijdsbeeld doorspekt met 
fabels. Zo is Dirk niet door Spanjaarden vermoord en niet door Papen gefolterd. Hij is vervolgd als 
andersgelovige op grond van een Plakkaat (wet) uitgevaardigd door een bezetter van ons land. Het is niet 
zo dat de katholieken allen aan de zijde van de bezetter stonden en vele inwoners van ons land zullen 
Filips II niet eens als “bezetter” in de klassieke zin gezien hebben. Zijn wetten waren de legitieme regels 
waaraan iedereen zich diende te houden, niet veel anders dan nu het geval is met regels waar we het 
persoonlijk niet mee eens zijn. De 80 jarige oorlog had, tot groot verdriet van Willem van Oranje, niet 
eens een pure scheiding teweeg gebracht van kerk en staat zoals we die ondertussen wel kennen in ons 
land, al blijft religie tot heden een motivator voor hele volksstammen om op een specifieke partij te 
stemmen of een zeer bepaalde stroming aan te hangen.  
 
Aan het einde geldt dus dat Dirk Willemzoon voor onze (geloofs)vrijheid is gestorven. Helaas niet door 
een vreemde macht maar veroordeeld en vermoord door zijn stadsgenoten maar wel op initiatief en 



De Asperensche Courant 

- 27 - 

instigatie van de Schout Torck als Voorzitter van de Schepenen en Openbaar Aanklager van de stad. Uit 
de verschillende stukken die beschikbaar waren, volgen echter wel enkele aspecten die bevestiging of 
nader onderzoek eisen. 
 
Vastgesteld kan worden tot heden dat: 

1. Dirk geboren is in Asperen, op 15, 18 of 20 jarige leeftijd een Wederdoper is geworden en in 
Asperen bijeenkomsten hield in zijn huis waar wederom mensen herdoopt zijn c.q. toegetreden 
zijn tot de Wederdopers; 

2. Dirk 4 dagen gevangen heeft gezeten en op 16 mei veroordeeld en terechtgesteld is op de 
brandstapel. 
 

Bijvangst in dit onderzoek (en deze feiten verdienen ook meer erkenning): 
3. Quirijn de Palme is op grond van de stukken van de Raad der Beroerten op 13 februari 1567 

aangesteld als predikant van Asperen door Wessel VI van Boetzelaer, Baron van Asperen.  
4. Sinds de beeldenstorm in Asperen op 8 oktober 1566 heeft Jan Asperensis twee maal per week 

een gereformeerde dienst gehouden in de Grote Kerk in opdracht van Wessel VI van Boetzelaer, 
Baron van Asperen. Jan is daarmee feitelijk de eerste predikant van Asperen, opgevolgd door 
Quirinius de Palme op 13 februari 1567. 
 

 
Onbekend of onduidelijk blijft: 

1. Hoe oud Dirk was op 16 mei 1569, in welk jaar is hij (in Asperen) geboren? In een enkel stuk 
wordt gesteld dat hij bakker was van beroep (niet te verwarren met een bakker met gelijke naam in 
deze periode in Gorinchem die calvinistisch voorman en ouderling was). 
 

2. Dat Dirk opgesloten heeft gezeten in Kasteel Waddestein getuige het verhaal rond zijn 
ontsnapping en na her-arrestatie in de cel in de kerktoren van de Grote Kerk. Alleen de publicaties 
in de zogenaamde Martelaren Spiegels spreken hiervan, worden hierop aangehaald en als 
referentie gebruikt, maar deze zijn allen bijna 100 jaar later gepubliceerd en politiek gekleurd. 
 

3. Waarom Dirk is gearresteerd en terechtgesteld in Asperen terwijl uit het oordeel als andere 
stukken duidelijk is dat er meer niet-katholieken zijn in Asperen. Zo is Quirijn de Palme op dat 
moment Predikant in Asperen en Heukelum en zijn er – conform het oordeel van de Schepenen – 
mensen herdoopt in Dirk z’n huis in de voorgaande jaren. In één stuk wordt gesteld dat iedereen 
gevlucht zou zijn behalve Dirk omdat hij (als aanhanger van Menno Simons) pacifist was en 
vertrouwde in God om hem te beschermen. 
 

4. De datum van veroordeling en executie (16 mei 1569) alsmede de 4 dagen “gevangenis” zijn 
onafhankelijk bevestigd. De ontsnapping heeft dus plaatsgevonden tussen 12 of 13 mei en 16 mei 
1569. Hoe is het mogelijk dat het Hondegat c.q. de gracht rond Kasteel Waddestein bevroren was 
in dit deel van het jaar ? Er zijn mogelijkheden dat dit gebeurd is, maar echt bewijs ontbreekt. 

 
Nader speurwerk is dus nodig om echt ieder deel geheel duidelijk te krijgen en wij nodigen u dan ook uit 
om ons te benaderen met informatie (gaarne wel onder vermelding van een controleerbare bron) of uw 
opmerkingen aangaande de correctheid van de gebruikte en in dit stuk aangehaalde bronnen. 
 
Simpel feit is dat sommige bronnen buiten iedere twijfel correct zijn. Dit zijn de verslagen van de Raad 
van Beroerten van 6 maart 1567 en van de vergadering van Schepenen op 16 mei 1569. De rest is lastiger 
omdat zaken met elkaar in tegenspraak zijn of ongeloofwaardig. Meer stukken uit de periode zelf moeten 
gevonden worden om zekerheid te geven. 
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Vraag om informatie 
 
Op 30 april 1909 werden de bezittingen van mijn overgrootvader Johannes Verweij uit Asperen bij de 
notaris beschreven.  Johannes is dan een klein halfjaar weduwnaar van Nieske Duijzer. Er zijn op dat 
moment  nog vier kinderen van Johannes en Nieske in leven: Jan-Willem, Hilleke, Frans Bernardus en 
Leendert (mijn grootvader). De beschreven bezittingen zijn: 
 
1. Een huis en erf aan de Zuiderwal 3 te Asperen (kadastraal nummer 1619); 

2. Een huis, schuur en erf (kadastraal nummer 1155) en nog een apart beschreven erf (kadastraal 
nummer 1154). Er wordt geen adres genoemd voor het huis, schuur en erf. In de akte is beschreven 
dat er recht van overpad was van het perceel 1154/1155 naar het huis en erf aan de Zuiderwal 3. Of 
zoals het in de akte staat: ‘met recht van weg over de sticht van en naar de Zuiderwal’; 

3. Een buitenoever met wiel in de polder Asperen (gemeente Herwijnen, kadastraal nummer 219). 

Bezitting 1, het huis aan de Zuiderwal 3 heeft Johannes in november 1892 voor 880 gulden gekocht van 
Kaatje van Opijnen, weduwe van Huijbert Meijdam, en haar kinderen. Haar oudste zoon Floris Meijdam 
is via mijn moeder eveneens een overgrootvader van mij. Bij het huis en erf hoorde in 1892 ook nog een 
boomgaard. De kadastrale nummers van huis, erf en boomgaard waren bij overdracht 785 en 787. 
 
Bezitting 2 (uitgezonderd perceel 1154) en 3 heeft Johannes samen met zijn zusje Antje in februari 1855 
geërfd na het overlijden zijn vader Jan Willem Verweij. Zij moeder Geereke Vervloed is al eerder 
overleden. Antje sterft 5 weken na het overlijden van haar vader. Johannes is op 12-jarige leeftijd wees en 
enige erfgenaam. 
 
Het perceel 1154 heeft Nieske Duijzer waarschijnlijk ingebracht, omdat het lag tussen een perceel van 
Paulus Duijzer en Hendrik Boet. De moeder van Nieske was Lena Boet. Johannes heeft geen 
eigendomsakte van dit perceel, maar omdat hij het meer dan 30 jaar onafgebroken in gebruik heeft gehad, 
zonder dat het is opgeëist, wordt het ook juridisch aan hem toegeschreven. 
 
In het testament van Johannes uit 1923 wordt het huis en erf aan de Zuiderwal aan zijn oudste zoon 
gelegateerd (waarvoor een bedrag in de nalatenschap moet worden ingelegd).  
Het huis waar Johannes op dat moment in woont (kadastraal nummer 1690) legateert hij aan zijn jongste 
zoon (met ook een in te brengen bedrag in de nalatenschap). Dit is naar ik aanneem het huis met adres 
Oranjewal 5, het huis waar mijn grootvader Leendert tot zijn dood in 1962 woonde en in 1966 is verkocht 
na het overlijden van mijn grootmoeder.  
 
Het bovenstaande roept bij mij de vraag op: waar in Asperen was de Zuiderwal? Zolang ik dat niet weet, 
kan ik ook niet achterhalen of het huis en erf dat in 1909 kadastraal 
nummer 1155 was, hetzelfde is als het huis en erf dat in 1923 in het 
testament van Johannes kadastraal nummer 1690 was en dat hij naliet 
aan mijn grootvader (en waarschijnlijk Oranjewal 5 was). 

Wie kan mij vertellen waar in Asperen de Zuiderwal was? Die moet er 
toch zijn geweest, gezien de beschrijving in notariële akten. 

Elsbeth de Jong-Verweij 
e.jong13@gmail.com 
06-31956314 
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Ooit van Eenoort gehoord? 
 
Lezers van deze Courant zullen het wellicht weten. Nog niet zo lang geleden heb ik een boek geschreven 
over mijn jeugdherinneringen dat zich afspeelt in Asperen. Hierin verhaal ik over gebeurtenissen tijdens 
een periode waarin het traditionele boerenleven plaats begon te maken voor veranderingen die we vaak 
aanduiden als vooruitgang. Het boek is fictie, dat wil zeggen dat niet alles precies gegaan is zoals het is 
beschreven. Zo heb ik verschillende gebeurtenissen aan elkaar geknoopt, hier en daar wat aangedikt, 
handelingen en personages door elkaar gehaald en soms zelfs iets uit mijn dikke duim gezogen. Op die 
manier deed ik een poging om een tekst te maken waarbij de lezer een scherper beeld kreeg van de 
gebeurtenissen en er daardoor meer gevoel bij zou hebben.  Daarnaast kon ik zo bepaalde thema’s zoals 
ruilverkavelingen, mechanisatie, geloof, het verdwijnen van de middenstand of de komst van bewoners 
van buiten, beter in de verhalen kwijt. Zo hoopte ik dat de verhalen leuker werden om te lezen, ook voor 
mensen die deze periode niet kennen. In eerste instantie dacht ik daarbij aan mijn eigen kinderen, die de 
boerderij aan de Voorstraat van hun grootouders nooit in bedrijf hebben gezien.  
 
En toch moesten de verhalen geloofwaardig zijn. Niemand moest de indruk krijgen dat ik er zomaar wat 
op los gefantaseerd had. Daarom wilde ik in een aantal opzichten de feiten nauwgezet weergeven. Dat 
betreft bijvoorbeeld de jaartallen en de aanduidingen van de exacte locaties en de namen van de 
gereedschappen die werden gebruikt. Als ik het heb over een trekker met een lang stuurrad, dan is dat een 
Mc Cormick Farmall, firma Vis uit Waddinxveen heeft wel degelijk hooibergen gebouwd, Hanneke 
mannen kwamen werkelijk uit Duitsland om hier op het land te werken en ons melkbussennummer was 
echt 264. Des te irritanter is het dan als na uitgave van het boek blijkt dat er toch onjuistheden in staan. Zo 
spreek ik abusievelijk van Egon Musk, in plaats van Elon. Maar goed dat is nog terug te voeren tot een 
rare typefout. Echt ergerlijk wordt het als algemene feiten niet kloppen of een jaartal dat fout is.   

 
In één van de verhalen heb ik het over een ‘noord’, die ik omschrijf als 
een kleine sikkel. Mijn vader had er enkele van en ik herinner mij nog dat 
Teunis van Baalen er eens één had geleend. Toen zijn zoon Bertus, die 
toen nog heel jong was, hem terug kwam brengen, liet hij weten dat de 
‘noord’ niet scherp was en tot mijn vader sprak hij de legendarische 
woorden: “jij botte noord, jij nooit slijpen”. Die uitspraak heeft diepe 
indruk op ons gemaakt want nog jarenlang liet mijn vader ons weten, als 
we weer eens naar de wetsteen onder de wal gingen, dat het ons altijd 
nagedragen zou worden als we niet goed met ons gereedschap om zouden 
gaan. En theatraal herhaalde hij dan de woorden van Bertus. De noord 
was een handig klein zeisje dat mijn vader vaak gebruikte om 
bijvoorbeeld even snel wat vers gras voor de konijnen te maaien. Wat een 
geweldige geur leverde dat altijd op! Je ruikt het verse gras in de ruiven 
vermengd met die van de geur die konijnen nou eenmaal hebben. Die 

melange geeft net zo’n ervaring als die van ouderwets hooi dat net van het land komt. 
 
In de periode dat ik bezig was met mijn boek, kwam ik op een dag in het openlucht museum in Arnhem, 
waar de landschapsorganisatie waar ik voor werk het nationaal kampioenschap zeisen organiseerde. Daar 
kwam ik aan de praat met een medewerker van het museum die gespecialiseerd was in oud 
landbouwgereedschap. Ik vertelde hem over mijn boek en terloops liet ik de term ‘noord’ vallen, ervan 
uitgaande dat dit voor hem een bekend begrip was. Maar verbaasd vroeg hij me wat een ‘noord’ was. 
Beleefd legde ik het uit. Hij had er nog nooit van gehoord en was zeer geïnteresseerd in mijn verhaal. 
Graag zou hij zo’n ‘noord’ willen bemachtigen voor zijn verzameling. Het zou tentoongesteld kunnen 
worden als een typisch werktuig uit de West-Betuwe en perfect in de collectie passen. Enthousiast gaf hij 
aan dat hij er nader onderzoek naar zou doen. 
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Enkele maanden later was mijn boek af en in het najaar van 2018 
nodigde de Vereniging Oud Asperen mij uit om het te presenteren in 
het Dorpshuis. Ik voelde me vereerd dat de voorzitter, Theo Witjes, 
hiervoor persoonlijk contact met me opgenomen had. Voor mij werd 
het een onvergetelijke avond, waar ik menig Asperenaar na lange tijd 
weer eens zag. Na afloop bleek dat velen ondanks de gewijzigde namen 
veel personages feilloos hadden herkend. Niemand stoorde zich eraan 
dat ik hier en daar een loopje met de gebeurtenissen had genomen en 
soms wat overdreef. Hans Renes, toch een echte wetenschapper, kwam 
joviaal naar me toe en drukte me op het hart, dat je een goed verhaal 
nooit moet dood checken.  Aan het eind van de avond kwam er een 
rijzige man op me af. Hij drukte me de hand en ik keek even goed of ik 

hem kende van vroeger. Misschien een oude melkklant? Maar hoe ik ook in mijn geheugen groef het 
kalende hoofd met de krans van grijze haren en de opvallende bril riepen geen licht van herkenning op. 
Hij complimenteerde me met het boek en stelde zich voor als Jan Arie Bogert. Het bleek dat hij actief was 
met het vastleggen van dialecten uit de streek. Zo vertelde hij me dat mijn vader tot vlak voor zijn dood 
betrokken was geweest bij het documenteren van het Aspers dialect. Ik gaf aan dat ik had overwogen om 
mijn boek in dit dialect uit te geven, maar dat ik daar van af had gezien omdat ik het te slecht beheerste. 
Jan Arie liet weten dat als ik geïnteresseerd was hij nog een reeks publicaties voor me had liggen. We 
maakten een afspraak.  
 
Enkele weken later belde ik aan bij de oude boerderijwoning in de Achterstraat waar Jan Arie en zijn 
vrouw Ina me gastvrij ontvingen. Trots liet Jan Arie me een kleine nis bij de schouw zien, die alle 
kenmerken vertoonde van een plek die gemaakt moest zijn om een Mariabeeldje in te plaatsen. Het was 
een bewijs dat de boerderij dateerde van vóór de reformatie en dus waarschijnlijk zeker vijfhonderd jaar 
oud moest zijn. We liepen door naar de verbouwde deel waar we aan tafel gingen zitten. Bij de koffie gaf 
Jan Arie aan dat hij me nog wat wilde zeggen. Hij had mijn boek aandachtig gelezen en had zich verbaasd 
over het woord ‘noord’. Volgens hem kon dit niet kloppen. Een kleine zeis in Asperen wordt geen noord 
maar een oort genoemd. Een verschil van één letter, maar toch. Ik beet even op mijn lip. Dit was nou één 
van de vervelende onjuistheden die ik zo graag had willen vermijden. Hoe had ik toch zo’n fout kunnen 
maken? Ongemakkelijk ging ik in mijn stoel verzitten. Natuurlijk had Jan Arie gelijk en ondanks de 
prachtige boekjes in streektaal die ik van hem meekreeg, ging ik met een bedrukt gevoel naar huis.      
Thuis overdacht ik hoe de onjuistheid in het boek geslopen kon zijn. Na een nachtje slapen was het me 
duidelijk. Het had te maken met mijn slechte kennis van het Asperse dialect. Als iemand in het Aspers 
spreekt over `de noord` of `een noord` zegt hij in feite `den oort` of `een oort`. Ik had het woord nooit 
ergens geschreven gezien en baseerde mij alleen maar op mondelinge overdracht. Toen Bertus zijn 
woorden “botte noord” sprak zei hij eigenlijk “botten oort”. Het toont aan hoe wezenlijk een goed begrip 
van het plaatselijk dialect is, als je op een correcte manier wilt schrijven over een bepaalde streek. 
Mensen zoals Jan Arie Bogert die serieus werk maken van het bestuderen van dialecten zoals het Asperse 
zijn ongelofelijk belangrijk voor het behoud van wat ik met een groot woord onze lokale cultuur noem. 
Koester daarom ook mensen als Ton Kleyn en Roel Zondag want de kans is groot dat we over niet al te 
lange tijd geen mensen meer hebben die het Aspers machtig zijn. 
 
Er was nog een ding waar ik me zorgen om maakte. Ergens in Arnhem was een medewerker van het 
openluchtmuseum nog altijd op zoek naar meer informatie over een ‘noord’. Ziek van wanhoop is hij 
misschien al jaren archieven aan het aflopen, maar hoe hij ook zoekt, hij zal het nooit vinden. Ik zou hem 
uit dat oneindige lijden willen verlossen. Helaas, ik heb geen gegevens van hem en zijn naam ben ik ook 
allang weer vergeten. Ik kan alleen maar voor hem hopen dat hij ooit het besef heeft om zich in zijn 
speurtocht nog eens te richten tot Asperen en de weg vindt naar de Vereniging Oud Asperen en Jan Arie 
Bogert. 
Gerrit Jan van Herwaarden, 28 november 2022  
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Aandacht voor onze Algemene Begraafplaats. 
 
Beste lezers van de Asperensche Courant / leden van de vereniging "Oud-Asperen". Jaarlijks probeer ik 
een bezoek te brengen aan de Algemene Begraafplaats in Asperen, waar sinds de aanleg "in de 
crisisjaren" mijn voorouders zijn begraven en ik de beheerder ben van het merendeel van die graven. 
Helaas ben ik daar in 2022 niet aan toegekomen. Dat er dat jaar graven werden geruimd en dat dit 
gepaard is gegaan met nogal wat beschadiging van grafmonumenten had ik al vernomen omdat daarbij 
ook het graf van mijn grootouders werd vernield. Toch werd ik op 25 mei 2023 getroffen door de ravage 
en kaalslag die ik daar aantrof. 
 
Het ruimen van graven is namelijk gepaard gegaan met een zekere egalisering  en ophoging van de 
begraafplaats met grof grind. Begrijpelijk zijn daarmee de onderhoudskosten te drukken omdat het lang 
niet alle onkruid lukt daarin wortel te schieten. Of daarbij ook gebruik is gemaakt van trilplaten om het 
grind goed te verdichten is me niet bekend, maar sluit ik ook niet uit, gezien de vervorming van 
sierbanden op sommige graven aanwezig, daarbij gebroken en naar binnen gedrukt. Andere, staande, 
zerken zijn bij die werkwijze (al of niet verder) uit het lood gedrukt, dan wel door de ophoging zo diep 
komen te liggen dat ze na verloop van tijd onder het (grind) maaiveld zullen verdwijnen. Er dreigt dan 
ook veel vervolgschade en ik hoop niet dat dit leidt tot een volgende fase, waarin de gemeente West 
Betuwe een argument ziet deze graven - al of niet in overleg met de beheerder van dat graf - te ontdoen 
van deze grafmonumenten omdat ze de begraafplaats ontsieren.  
 
Ook dergelijke brieven zijn inmiddels naar beheerders verzonden. 
 
De mening van de door de gemeente West Betuwe aangestelde beheerder van de begraafplaats dat de 
werkzaamheden professioneel zijn uitgevoerd, kan ik niet delen. Monumenten op de graven zijn nu 
eenmaal geen eigendom van de gemeente, maar van de beheerder van het graf en blijven dat in ieder 
geval zolang de grafrechten gelden. En dat kan bij veel graven heel lang zijn, zolang die beheerder van 
het graf maar bij de gemeente bekend blijft. Wordt die na een procedure niet bekend, dan vervallen ook 
oude rechten. Natuurlijk is het wat extra werk, maar niet eens zoveel, wanneer even voor en na de 
werkzaamheden een foto wordt gemaakt van de situatie en dit materiaal digitaal wordt bewaard. Die 
werkwijze zie ik bij andere bedrijfstakken en - om maar een voorbeeld te noemen - bij de beheerder van 
de begraafplaats in woonplaats Woudenberg, wanneer hij wel moet ingrijpen wanneer omstandigheden 
daarom vragen, maar dat is hier niet gedaan. Ook niet in het geval met de zerk van mijn grootouders, die 
overigens wel op een nette manier, maar gebroken op het graf werd gelegd. Contact met de bij de 
gemeente bekende beheerder van dat graf heeft men nooit opgenomen en brieven schuift men 
gemakshalve door naar de advocaat van hun verzekering. 
 
Zoals zoveel leeftijdgenoten ben ik in de jaren 
'70 uit Asperen vertrokken, omdat ik me in 
verband met mijn werk beter elders kon 
vestigen. De band is er wel gebleven, waarom 
ik ook lid ben van de vereniging. Zo zijn er 
vermoed ik nog veel meer leden van de 
vereniging, waarom het me goed leek dit 
artikeltje als kopij aan te bieden. Toen 
Asperen bij de gemeente Lingewaal hoorde 
heeft men al getracht beheerders van bepaalde 
graven op te sporen en te registreren. 
Eigenlijk had ik toen al in ons blad aandacht 
moeten vragen voor dit onderwerp. Niet 
onmogelijk dat weggetrokken  "oud-
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Aspernaren" zich nu herinneren waar hun familie "de laatste rustplaats heeft gevonden", maar bij een 
bezoek aan Asperen die plaats niet meer terug kunnen vinden. Voor veel graven is dat nu dus te laat. 
 
Gelukkig heeft de heer Henk Schaaij (naar ik vermoed momenteel niet meer actief) de zerken op onze  
begraafplaats gefotografeerd en op de site https://www.online-begraafplaatsen.nl/ geplaatst. Daar is ook 
het verschil met de situatie van nu uit af te leiden. 
In die tijd heb ik wel via mijn overbuurvrouw, een nicht van Jan Willem Leeuwenburg,  Jacob Willem 
Leeuwenburg die van 1 augustus 1995 tot zijn pensioen secretaris van Koning Willem Alexander was, 
kunnen informeren dat gezocht werd naar de beheerder van het graf van zijn familie in Asperen. 
 
Via ons blad wil ik nu ook proberen het nageslacht van Bernardus Wouterus Vervoorn en Jenneke 
Vervoorn - van Zanten erop te attenderen dat verwijdering van het grafmonument en ruiming van hun 
graf B384 dreigt. Stond hun verdwenen woning niet aan de Langendijk bij nu nr. 36 (achter Fort Asperen) 
te Acquoy? 

 
 
Voor zover ik me kan herinneren gaat dat om Arie Vervoorn, een leeftijdgenoot van "Ome Keesje" (ca. 
1941).  Ook voor anderen die lid zijn van de vereniging maar niet regelmatig op de begraafplaats komen, 
mag het een waarschuwing zijn dat enige aandacht voor de familiegraven op dit moment noodzakelijk is. 
 
Jan Mouthaan 
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Aanwinsten foto en ansichtkaarten archief. 
 
Het komt de laatste jaren maar heel sporadisch voor dat we nog nieuwe onbekende ansichtkaarten van 
Asperen aantreffen tussen de massa’s aangeboden kaarten en foto’s op internet en bij de reguliere 
handelaren. Ook bezoeken aan grote ansichtkaartenbeurzen leveren nauwelijks nog nieuwe vondsten op. 
Daarom is het des te opmerkelijker dat we een aantal maanden geleden op Marktplaats een aantal kaarten 
van Asperen aantroffen die we nog nooit gezien hadden. De kaarten komen uit de verzameling van 
verzamelaar Groenleer uit Westkapelle Zeeland. Ze zijn allemaal verstuurd in het begin van de vorige 
eeuw vanuit Asperen naar Goedereede. Grappig is dat de kaarten toentertijd niet verstuurd werden naar 
een bepaald adres maar naar een persoon met alleen de plaatsnaam eronder. 
 
In dit geval naar de Wed. A. van der Tak geb. Schaddelee (beide kaarten in 1903) en naar Mina van 
Gelder (in 1907). De periode 1902-1910 is vooral interessant op ansichtkaartgebied omdat er toen 
ansichtkaartenseries werden gemaakt met een heel kleine oplage (soms series van 12 verschillende 
kaarten met slechts 6 exemplaren per kaart). Hun zeldzaamheid maakt deze kaarten zeer geliefd bij 
verzamelaars. Dat deze kaarten een kleine oplage hadden, wordt bevestigd door het feit dat we inmiddels 
ruim 45 jaar ansichtkaarten van Asperen verzamelen en deze kaarten nog nooit gezien hadden. Naast de 3 

aangekochte kaarten bezat Dhr. 
Groenleer nog meer al bekende 
kaarten van Asperen die ook 
allemaal naar Goedereede verstuurd 
waren. Een van die kaarten was de 
kaart hiernaast weergegeven. 
 
Deze kaart was in 1907 verstuurd 
door Elias van Herwaarden (Rooie 
Elias?) naar diezelfde mejuffrouw 
Mina van Gelder.  
 
Alle verstuurde kaarten naar 
Goedereede lijken dus door de 
familie van Herwaarden uit 
Asperen te zijn verstuurd. Een kaart 
is verstuurd door C. van 
Herwaarden aan ECA van 
Herwaarden p/a Wed. van den Tak 
Schaddelee. Dus een kaart van zus 
Keetje van Herwaarden aan broer 
Elias die op bezoek was bij zijn 
verloofde Mina in Goedereede? Een 
andere kaart is verstuurd door 
Mieke en Dana (zonder 
achternamen). De Dana van 
Herwaarden van de Waterpoort die 
wij kennen, is geboren in 1905 dus 
die kan het niet geweest zijn. 
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Als we kijken naar de afbeeldingen op de drie ansichtkaarten zien we op kaart 1 een prachtige opname uit 
1903 van de Minstraat ter hoogte van het huidige huisnummer 21/22 (wordt nu dubbel bewoond, was toen 
1 boerderij). Links daarvan de voormalige boerderij van Henk Blom, daarnaast een hek op de plaats waar 
een paar jaar later de villa van de familie Leeuwenburg zal worden gebouwd. Daarnaast de boerderij van 
Hannes en Kea van Herwaarden. De fotograaf van deze foto is onbekend. Mogelijk fotograaf de Kroon 
uit Gorinchem. 
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Foto 2, eveneens uit 1903, toont ons de kop van de 
Voorstraat naast de kerk. De hier afgebeelde 
boerderijen zijn pas 6 jaar eerder gebouwd want na 
de brand van 1896 werden alle huizen aan deze 
kant van de Voorstraat vanaf de Walstraat tot aan 
de kerk nieuw opgebouwd. Momenteel zijn er 
vergevorderde plannen om achter deze boerderijen 
nieuwe appartementen te bouwen. De fotograaf 
van deze zeldzame opname is foto Tukker uit 
Gorinchem. Hij maakte in de periode 1900-1905 
meer van deze ‘zwaluwkaarten’ van diverse 
plaatsen uit de omgeving die gekenmerkt worden 
door de 2 zwaluwtjes in de hoek.  
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Van Asperen is nog een tweede 
zwaluwkaart (van fotograaf 
Tukkers te Gorinchem) bekend die 
al wel lange tijd in onze (online) 
collectie zit, namelijk deze:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3 is niet minder zeldzaam dan de beide andere. Van de paardenmarkt en de kermis in Asperen vind 
je maar sporadisch afbeeldingen. Deze is genomen voor het huis waar voorheen de familie Rink woonde 
kijkend in de richting van de Nieuwe Zuiderlingedijk. Links dus de Varkensmarkt met daarop de 
kermistent met het opschrift ‘Hindoe Theate’?. Daarnaast de boerderij op de hoek van de Voorstraat en de 
Oranjewal, later de kroeg van Mien de Schutter. De kaart is verstuurd door A.v.H. (Aart van 
Herwaarden?) naar Mina van Gelder. Ook van deze serie foto’s van paardenmarkt en kermis is geen 
fotograaf bekend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Heeft u ook een aantal afbeeldingen van personen of gebouwen in Asperen en directe omgeving? Meld 
het dan bij de redactie, wij komen graag bij u langs om een kopie van de afbeelding te maken voor ons 
archief.  
 
Gijs de Man, gijsdeman@hotmail.com, 06 10957094 
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Hoe zou archeologie onze kennis van Asperen kunnen vergroten? 
 
De afgelopen periode zijn er enkele mogelijkheden geweest om in de oude kern van Asperen 
archeologisch onderzoek uit te voeren. De sloop van het vroegere Strijcon en de daarop volgende 
nieuwbouw was een uitgelezen kans geweest. De projectontwikkelaar had hier overduidelijk geen zin in 
en heeft eerst het plan opgeknipt in kleinere stukken. Daardoor hoefde op het terrein aan de overzijde van 
de Voorstraat (Snackbar De Collie), dat als deel van hetzelfde plan werd herbouwd, geen archeologisch 
onderzoek plaats te vinden.  
 
Het grote terrein aan de zuidzijde van de Voorstraat heeft vele maanden braak gelegen. Pas toen de 
werkzaamheden begonnen, heeft de aannemer de lokale amateurarcheologen op het terrein toegelaten, om 
vervolgens zijn personeel ieder uur te laten vragen of het al klaar was. Hier hadden we dus de lastige 
situatie van een aannemer met een interesse die bleef steken bij stenen en vierkante meters en die 
bovendien zijn eigen werk niet kon organiseren. Dergelijke aannemers zouden uit historische 
binnensteden moeten worden geweerd. Ook de gemeente had haar wettelijke taak iets serieuzer en vooral 
inhoudelijker mogen invullen. 
 
Op het moment dat dit wordt geschreven (september 2022), ligt het terrein achter Voorstraat 4-6 nog 
steeds te wachten op een archeologisch onderzoek dat al een half jaar geleden had moeten beginnen.  
Dat roept de vraag op wat we eigenlijk kunnen verwachten van archeologisch onderzoek in Oud-Asperen. 
Dan moeten we beginnen met het ruimere verband. Het rivierengebied ligt vol met middeleeuwse kleine 
steden en van de meeste weten we nog maar heel weinig van de ontstaansgeschiedenis. Een provinciaal 
onderzoeksprogramma voor deze steden zou gewenst zijn. Voor zo’n programma is een agenda nodig die 
bepaalt wat we zouden willen weten en welke van die vragen door archeologisch onderzoek kan worden 
beantwoord. 
 
Voor Asperen wil ik hieronder een voorstel doen voor zo’n agenda, gebaseerd op het onderzoek dat ik 
een aantal jaren geleden heb gedaan en dat ook in Oud-Asperen is gepubliceerd (Renes, Hans, 2018. 
Asperen, een stad van boeren. De Asperensche Courant 39-2, pp. 7-26). Ik haal hier de belangrijkste 
plekken en vraagstukken uit. 
 
1 De Voorstraat en de Minstraat. 
 
De straten aan weerszijden van de Min, dus de huidige Voorstraat / Oranjewal en Minstraat / Hoge Min, 
moeten het vroegmiddeleeuwse dorp Asperen hebben uitgemaakt. De Min moet aanzienlijk breder zijn 
geweest. De huizen aan de noordzijde van de Voorstraat en die aan de Vissersdijk moeten latere 
invullingen zijn, mogelijk gemaakt door aanplempen en ophogen van land. Ook dat zou door 
archeologisch onderzoek kunnen worden aangetoond. 
 

Foto: een van de eerste archeologische onderzoeken 
in de kern vond plaats bij de sloop van de 
bedrijfsgedeelten van Minstraat 1, die in 1987 werden 
gesloopt voor de nieuwbouw van de Rabobank. 
 
 

2 De Achterstraat. 
 
Deze straat is waarschijnlijk nieuw aangelegd bij de stadswording. Als dat beeld klopt, mogen hier geen 
sporen van bewoning vóór de vroege veertiende eeuw liggen. Zijn hierbij (zoals elders wel bekend is) 
boerderijen uit het buitengebied verplaatst naar de stad? Dan zouden vooral de oevers van de Min juist 
buiten de wallen interessant kunnen zijn, vooral tussen de kerk en Waddestein, maar misschien ook nog 
iets verder. Er zou dus verdwenen bewoning kunnen worden aangetoond net buiten de oude kern. 
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3 De Middelweg. 
 
Met sterke fluctuaties in bebouwingsdichtheid. Op sommige oude kaarten is de straat vrijwel onbebouwd, 
terwijl op andere kaarten wel huizen worden aangegeven. De huidige bebouwing stamt grotendeels uit de 
negentiende en twintigste eeuw. 
 
4 De vestingwerken en poorten. 
 
Van de verdwenen stadspoorten kunnen nog resten in de bodem 
aanwezig zijn. Aan de zuidzijde van de stad is de ligging van de 
bolwerken nog niet geheel duidelijk. Dat is wel van belang, omdat 
er ideeën zijn om enkele van deze bolwerken weer terug te brengen. 
Foto: opgraving bolwerk bij de restauratie van de vestingwerken 
langs de Linge, ca. 1982. 
 
5 Markante gebouwen. 
 
In de loop van de tijd is een aantal interessante gebouwen 
verdwenen waar we nog weinig van weten. 
- De Grote Kerk. Een van de vragen die wel eens is gesteld is of de 
kerk altijd op dezelfde plaats heeft  
  gestaan. Het lijkt me wel waarschijnlijk, maar de tufsteen onder de huidige kerk kan hergebruikt zijn van  
  een oudere kerk die elders heeft gestaan. 
- Gasthuis. De ligging is in grote lijnen wel bekend, ook omdat van een van de bijbehorende huisjes nog  
  resten over zijn. Maar zitten er nog resten in de grond? 
- Dezelfde vraag kan gesteld worden voor het begijnhof. 
- Van kasteel Waddestein is de ligging exact bekend en kunnen zelfs delen van de fundamenten nog  
  worden bewonderd. Van het andere kasteel, Lingesteyn, is echter zelfs de ligging niet precies bekend.  
  Het moet ergens bij de stadswal aan de kant van de sluizen hebben gelegen. 
- Het oude gemeentehuis, waarvan de sloop nog altijd een litteken in de stad heeft achtergelaten. Mogelijk  
  zitten er nog sporen in de grond, die ooit zichtbaar kunnen worden gemaakt. 
 
6 Nog andere vragen 
 
Een vraag die al lang wordt gesteld, is of er Romeinse bewoning is geweest. Het is opvallend dat er nooit 
iets Romeins is gevonden. Misschien is het ook te vroeg, omdat de Linge pas in de Romeinse tijd is 
gevormd en die oevers zullen zeker niet meteen bewoond zijn geweest. Oude auteurs hebben al gezocht 
naar Romeinse voorgangers in plaatsnamen en vonden dat de naam Caspingium, die voorkomt op een 
Romeinse reiskaart uit de derde eeuw n.C. (de zogenaamde Peutingerkaart) wel een beetje op Asperen 
leek. Tegenwoordig nemen we aan dat Caspingium eerder bij de Maas dan bij de Linge moet worden 
gezocht. Naamkundigen denken tegenwoordig aan Heesbeen bij Heusden.  
 
Al met al is het belangrijk dat de Omgevingsdienst en de Gemeenteraad zich buigen over een 
onderzoeksagenda. Die agenda zou er ook toe moeten leiden dat een minimumoppervlakte, waarbij 
archeologisch onderzoek noodzakelijk is, per geval wordt vastgesteld. 
 
Hans Renes 
 
Redactie: op de volgende bladzijde zijn vier afbeeldingen weergegeven gemaakt met een LIDAR satelliet. 
Lidar is een lazer die de hoogte van het terrein meet dwars door eventuele begroeiing heen. Hiermee kun 
je dus hoogteverschillen in een weiland herkennen die normaliter niet zichtbaar zijn. Deze afbeeldingen 
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(steeds dichtbij het maaiveld ingezoomd) zijn een aanvulling op de lijst van Hans Renes en – onzes 
inziens – het onderzoeken in de toekomst waard. 
Bron: https://www.ahn.nl/ahn-viewer hoogtebeelden Asperen, Nieuwe Zuiderlingedijk richting Heukelum 

 

. 

 

Bebouwingsresten? industrieel? steenoven? 

 
 
 
  

https://www.ahn.nl/ahn-viewer
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Reactie op "Ans Meijer, een mens met een missie" 

 
In bovengenoemd artikel uit de Asperensche Courant jrg. 44 volgnr. 147 van  nov. 2022  blz. 10  
reageer ik aangezien de auteur aangeeft niet te weten waar Ans in Asperen woonde. Voor 100% kan ik 
daar ook geen antwoord op geven maar wel "een meest waarschijnlijke". Toen ik in april 1954 naar de 
lagere school ging, waren er op de Christelijke school vier leerkrachten. 
 
Juffrouw Nijdig stond voor de 1e klas. Ans Meijer de 2e en 3e klas, meester Strijker de 4e en 5e  en het 
schoolhoofd van Hunnen deed klas 6 en nog wat kinderen die niet naar het voortgezet onderwijs in 
Leerdam gingen maar nog wel leerplichtig waren. Op die verdeling was ook de bouw van de nieuwe 
school aan de Leerdamseweg / Platteweg, toen nog grindweg, gebaseerd. 
 
U leest het goed dat het april was want de start van het schooljaar werd in Asperen pas verschoven naar 
september in 1957. Aan de eerste schooldag in april 1954 bij juffrouw Nijdig (kan ook Neidig geweest 
zijn) heb ik nog wel wat herinneringen. Aan Ans Meijer als lerares geen bijzondere. Ze heeft 
waarschijnlijk weinig moeite gehad om orde te houden in haar dubbelklasje. 
 
Toen ik in de derde klas kwam, was Ans verdwenen en de nieuwe onderwijzeres juffrouw Boertien kwam 
uit Vianen. Ik herinner me dat voor of na die wisseling ook flink gewisseld werd met invalkrachten, onder 
ander Jacoba Willemina (Co) van Someren geb. 16 jan. 1930 Asperen  en overleden 9 september 2017 te 
Doorn, in 1954 gehuwd met Herman Jacob Overweel, hoofdonderwijzer te Sprang-Capelle. 
 
Met de wijziging van april naar september als schooljaar heb ik bijna zeventien maanden in die klas 
gezeten en werd daarmee een "late naar school-gaander", te meer daar mijn verjaardag in de maand mei 
valt. Dat jaar voelt bij mij nog steeds aan "als een verloren jaar, alsof ik was blijven zitten". Ook, omdat 
het in mijn herinnering minder klikte met die juffrouw.  
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De bijgevoegde foto's 1 en 2 moeten rond 30 april 1954 zijn genomen voor de oude sluiswachterswoning, 
waar nu het pand Nieuwe Zuiderlingedijk 10 staat. Koninginnedag was in die tijd een groot feest, goed 
georganiseerd door de Oranjevereniging en traditioneel gepaard gaande met een optocht door Asperen. 
 

Op de eerste foto van links naar rechts Anne 
Bambacht (overleden op 20 juli 2000), Kees van 
Steenis (van Diel en Teuntje de Ridder), Jan de Ridder 
(van Cornelis met de lappenwinkel in de Achterstraat 
en Aaltje van Horssen), Jan van Hunnen (van de 
hoofdonderwijzer), ik zelf, Leen Blom (van Leendert 
de schoenmaker in de Nieuwstraat en Hendrina van 
Maaren). We zullen op onze lengte voor het sprookje 
Sneeuwwitje en de zeven dwergen gerekruteerd zijn. 
Op Kees na zaten we allemaal in dezelfde 1e klas. 
Kees zat een klas hoger want hij is in januari 1947 
geboren. 
 

Op de tweede foto staan juffrouw Nijdig als heks, 
Ans Meijer als sneeuwwitje, en hoogst 
waarschijnlijk Meta de Jong als prins. Zij is de 
dochter van Willem de Jong, de sluiswachter en een 
jaar ouder dan Ans. Veel onderwijzeressen hebben 
destijds huisvesting gevonden in de Achterstraat, 
meestal in een gezin van dezelfde kerkelijke 
richting. Naar die gezindte werden destijds ook 
zoveel mogelijk de functies / vacatures ingevuld. 
Ans Meijer zal op die manier een prima 
onderkomen hebben gevonden in de imposante 
hooggelegen woning van sluiswachter Willem de 
Jong (foto 3), waar de vier broers en de zus van 
Meta al uitgevlogen waren. 

 
Op de vierde foto staat op de achtergrond de 
(inmiddels weer gesloopte) nieuwe school. 
Dit deel met vier lokalen en een bestuurskamer 
voor het christelijk onderwijs, het deel met de 
ingang aan de Heukelumseweg voor het 
openbaar onderwijs met een woning voor dat 
schoolhoofd, H.L. Timmermans. De twee palen 
waar fietsen tegen zijn geparkeerd geven aan dat 
de straatverlichting nog bovengronds was en 
komt ook voor op een veel eerder genomen foto 
die ik heb. Deze foto is een herinnering aan 
Koninginnedag, waarschijnlijk 1956 en ook toen 
maakten Kees van Steenis en ik deel uit van een 
door mevrouw Kleijn en haar dochter Conny 
(zuster van Ton Kleijn) voor de optocht 
gecreëerde inzending: "circus Jan en Kees".  
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Zoals te zien, alles gemonteerd op de naar het 
model van een Willy-jeep gemaakte trapauto die 
eens deel uitmaakte van het speelgoed van Ton 
Kleijn. Het was in de tijd dat Kees en ik nog in 
de Brugstraat woonden, respect. op nr. 3 en 5. In 
het pal achter ons opgestelde gezelschap dames 
houdt Kees’ zuster Nees met haar linkerhand de 
hoepel vast met aan de andere een zuster van de 
eerder genoemde Jan der Ridder, Adrie. Ook de 
namen van de andere dames kunnen m.i. nog 
wel worden ingevuld. Liepen zij toen soms mee 
voor de gymvereniging W.H.V? 
 

 
Jan Mouthaan 
 
 
Emigratie naar de Verenigde Staten 
 
Afscheiding 
In de jaren dertig van de negentiende eeuw verlieten veel mensen de Nederlands Hervormde kerk. Men 
vond dat de kerk te veel water in de orthodoxe wijn deed en dat er een proces van verval gaande was. De 
bekendste aanvoerders van de beweging waren ds. Hendrik de Kok uit het Groningse Ulrum en ds. 
Hendrik Peter Scholte, predikant in Doeveren en Genderen in het Land van Heusden en Altena. Ook in 
Gorcum en omgeving braken velen met de hervormde kerk. In de eerste jaren van de beweging 
ondervond men veel vijandigheid van de bevolking en vervolging van de overheid. Bijeenkomsten waren 
verboden en men kon zware boetes krijgen voor het bijwonen van een clandestiene dienst. Sommigen 
raakten door boetes en gevangenschap in diepe armoede. De vervolging was een van de redenen waarom 
vele afgescheidenen gingen emigreren. De hoofdreden was echter gelegen in de uiterst slechte 
economische situatie, met name op het platteland. De eerste emigranten vertrokken in 1846 en toen was 
de sterke oppositie tegen de nieuwe godsdienstige stroming al grotendeels voorbij. In Spijk zijn er ruim 
150 personen afgescheiden, waarvan verreweg het grootste deel emigreerde, de eerste 50 in 1847 en de 
overige tussen 1848 en 1912. 
De grote stimulator van de emigratie was Ds. Scholte (1805-1868, zie afbeelding), die zich ontpopte als 
een handig organisator met zakelijk inzicht. Hij was overigens niet de enige afgescheiden dominee die 
een grote groep emigranten wist te bewegen naar Amerika te vertrekken. De bekendste is ds. Van Raalte, 
die ook in 1847 vertrok en die de bekende plaats Holland in Michigan stichtte. De Scholte-groep had als 
doel de staat Iowa, waar de plaats Pella werd gesticht. Maar voor het zover was, wachtte de emigranten 
nog een zware reis. 

 
Voorbereiding  
Scholte bereidde de landverhuizing grondig voor. In augustus 1846 werd de 
"Nederlandsche Vereeniging ter Verhuizing naar de Vereenigde Staaten van 
Noord-Amerika" opgericht. Een van de hoofddoelen was het verzamelen 
van geld. De emigranten werden aangespoord hun onroerende en een deel 
van het roerende goed te verkopen. Geadviseerd werd gereedschap en 
aardewerk mee te nemen en dat tussen de kleding in kisten te verpakken. 
Ook de predikant verkocht zijn uitgebreide bezittingen en pakte een deel van 
zijn huisraad, waaronder zijn schilderijen, in kisten. Scholte en zijn familie 
vertrok het eerst, zodat hij alvast de komst van de anderen zou kunnen 
voorbereiden. Via Engeland kwam de dominee, met de eerste 50 
emigranten, na enkele weken in Boston aan en trok vandaar verder naar New 
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York. Nadat hij met hoogwaardigheidsbekleders had gesproken, ging hij naar Baltimore om de rest van 
de emigranten op te vangen. De andere emigranten, ongeveer 800 in totaal, vertrokken in 1847 met een 
viertal schepen naar de havenstad Baltimore.  
 
Emigratie uit Spijk 
Met de eerste grote stroom emigranten in 1847 gingen er 51 personen uit Spijk mee. Dit was ongeveer 
11% van de bevolking. Ook in de jaren vijftig en zestig emigreerden er 17 Spijkenaren naar Amerika, de 
meesten naar Pella, de laatste 27 personen in 1866. Het duurde toen ruim 25 jaar voor er weer een aantal 
emigreerde, namelijk 30 in 1893 en 13 tussen 1900 en 1912. Ook uit omliggende dorpen vertrokken er 
veel, met name uit Vuren en Herwijnen. Op enkele uitzonderingen na waren het allen afgescheidenen. In 
deze latere periode vestigde men zich niet alleen in Pella, maar ook in later gestichte kolonies in Orange 
City, Sioux County en plaatsen in South Dakota.  
 
Spijkse emigranten in 1847 
De eerste groep bestond uit de volgende acht gezinnen en 7 alleenstaanden: Cornelia Aldus (1775); 
Hendrik van Blokland (1798); Andries van Blokland (1792) met vrouw Geertrui de Moor (1807) en 6 
kinderen; Leendert Colijn (1801) met vrouw Lena de Moor (1809) en 4 kinderen; Geertruida Helmich 
(1825); Leendert de Jong (1820); Theodorus Hendrikus Kaldenberg (1826); Jan Mantjes (1831); Jan van 
Maren (1809) met vrouw Areke van der Linden (1805) en 3 kinderen; Jan Hendrik Meyer (1815) en 
vrouw Maria Willemina van der Ley (1814) met 3 kinderen; Jan Willem de Moor (1814); Huibert Pas 
(1815) en vrouw Willemina Muilenburg (1819); Aart Versteeg (1800) met vrouw Maria de Clou (1815) 
en 5 kinderen; Jan van der Werff (1787) met vrouw Lamberta Nieuwhoff (1791) en 5 kinderen; Jan 
Hendrik van der Werff (1818) met vrouw Heiltje van Heeren (1824) en 1 kind (51 personen). 
 
Spijkse emigranten tussen 1852 en 1859 
Dit waren de volgende drie gezinnen en één alleenstaande: Jacob Meijer (1786) met vrouw Jannetje 
Nieuwhoff (1791) en kinderen Martinus, Christiaan en Jannetje in 1852; Huibert Kaldenberg (1829) met 
vrouw Gijsbertje de Wit (1831) en dochter Hendrika in 1853; Jan Pas (1823) in 1857, overleed op zee; 
Pieter Meyer (1822) met zijn vrouw Hermina Brouwer (1824) en kinderen Jannigje, Pieter, Jacob, 
Cornelis, Aagje en Pieternella in 1859 (17 personen). 
 
Spijkse emigranten in 1866 
In dit jaar vertrokken er zeven gezinnen en drie alleenstaanden: Teunis van Arkel (1834) met vrouw 
Maaike Stavast (1825), Hendricus Kaldenberg (1801) met vrouw Teuntje Helmich (1800); Aart 
Kaldenberg (1834) met vrouw Hendrika Westerlaken (1829) en 3 kinderen; Mat-thijs Kaldenberg (1836) 
met vrouw Jannigje van Arkel (1820) en 1 kind; Nicolaas van der Leeden (1848); Pieter Marinus 
Lobberecht (1826) met vrouw Hendrika Kaldenberg (1831) en 3 kinderen; Dirk van Rijswijk (1839) met 
vrouw Jenneke Olivier (1839) en 2 kinderen; Jan Schouwenburg (1828) met vrouw Anna Wilhelmina 
Kock (1826); Gijsbert de Zeeuw (1835) en Goossen de Zeeuw in 1837 (27 personen). 
 
Spijkse emigranten tussen 1893 en 1912 
De laatste emigratiegolf bestond uit de volgende acht gezinnen: Cornelis van Arkel (1845) met vrouw 
Metje de Rover (1855) en 4 kinderen in 1893; Dirk de Jong (1850) met vrouw Neeltje Schouwenburg 
(1858) en 6 kinderen in 1893; Abraham de Graaff (1843) met vrouw Gerdina Adriana van Beest (18¬46) 
en 5 kinderen in 1900; Jan Verduin (1863) met vrouw Willemina Adriana de Graaff (1872) en 5 kinderen 
in 1900; Johannes Jacob Sprado (1858) met vrouw Wilhelmina Schouwenburg (1859) in 1903; Jenneke 
de Kock (1867, weduwe van Nicolaas de Boef) en 3 kinderen in 1908; Johannes van Aalsburg (1840) en 
vrouw Maaike Bronkhorst (1843) met 5 kinderen in 1910; Marinus Adrianus Sterk (1892) met vrouw 
Maria Buisman in 1912 (43 personen.) 
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Emigranten uit de andere dorpen van Lingewaal 
In de periode 1847 tot 1927 zijn er ongeveer 1050 mensen uit de dorpen (inclusief Spijk) van de huidige 
gemeente Lingewaal naar Amerika geëmigreerd. De omvang van de emigratie was per dorp erg 
verschillend. De meeste emigranten kwamen uit Herwijnen (533 personen), gevolgd door Vuren (236), 
Spijk (138), Heukelum (112) en Asperen (18). Opvallend is het lage aantal uit Asperen. Ook uit het bij de 
gemeente Vuren behorende Dalem gingen maar weinig mensen weg (20). De vertrokken gezinnen zijn 
hierna opgesomd (exclusief alleenstaanden). De getallen tussen haakjes geven het aantal gezinnen met 
dezelfde naam aan. 
 
Uit Herwijnen: van Aalsburg, van Arendonk, van Arkel, van Balgoijen, Bergakker, Blom (6), Boellaard, 
Bok (2), de Bruijn, van de Coevering, Dijkers, van Doesburg, van Dusseldorp (4), de Fockert (3), van 
Haaften, ten Hagen, Heijkoop, van Herwijnen, de Jongh, Kaldenberg, Kanselaar, de Kock (9), de Kuijper, 
van Maaren, Maas, Macleane, van Maurik, van der Meijden, van Oort, van Oostrum, van Ringelenstijn, 
van Rossum, van Steenis (2), Sterk, Tans, Verploegh, Vroegh, van der Wal, Walraven (2), van Weelden 
(4), van Wijk, de Wit, van Zante (7), van Zee (14), van Zomeren. 
 
Uit Vuren: den Adel, Blom, den Boestert, van Dusseldorp, van de Giessen (2), van Horssen (3), van der 
Horst, van der Linden (4), Muilenburg (7), Nieuwenhuizen (2), van den Oever, Pieters, Roza, Scheffers, 
Schrijvers, Slijkoord, van der Sloot, Spaan (2), Stavast (2), Versteeg (3), van der Vliet, Vroegh, van 
Willigen, de Wit, Walraven (3).  
 
Uit Heukelum: van Dam, van Dommelen (3), Exalto, de Groot (2), de Heus, Hoeke, van Holte, Olivier 
(3), Tromp, Verhagen, Vermeulen (3), Verweij, van Zuidam. 
 
Uit Asperen: Hoeke, de Wit, van Someren. 
 
Uit Dalem: de Bruijn, van de Giessen, Hak. 
 
De reis naar Amerika 
De eerste groep emigranten ging in april 1847 met vier schepen, de Maasstroom, de Pieter Floris, de 
Catharina Jackson en de Nagasaki, vanuit Amsterdam en Rotterdam naar de havenstad Baltimore in de 
staat Maryland.  
 
De landverhuizers reisden te voet, per paard en wagen, met de trekschuit of per trein naar Rotterdam of 

Amsterdam. De meeste Spijkenaren 
reisden met de Pieter Floris, die uit 
Amsterdam vertrok. De zeereis duurde, 
afhankelijk van het seizoen en de wind, 
tussen de vijf en acht weken. De 
omstandigheden aan boord waren 
buitengewoon onaangenaam. Omdat de 
meesten de zee nog nooit hadden gezien, 
was men angstig en velen werden zeeziek, 
waaraan ook het slechte eten, dat men zelf 
klaar moest maken, bijdroeg. Niet iedereen 
bereikte dan ook de overkant. Op de vier 
schepen overleden acht kinderen en twee 
volwassenen. Bij aankomst eind mei, begin 
juni dacht men het moeilijkste wel gehad te 
hebben, maar dat viel tegen. Baltimore was 
een vieze stad met veel modder en 
loslopende beesten op straat. 
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De reis van Baltimore naar Iowa  
Iowa was moeilijk bereikbaar. Het eerste doel was een tussenstop in St. Louis. Dat was een reis van 1500 
km via Columbia, Harrisburg, Johnstown, Pittsburgh en Cincinnati. Na een zware tocht noordwaarts, 
deels per trein en verder per boot over de Susquehanna River, werd eerst Columbia en daarna Harrisburg 
bereikt om daarna 14 dagen lang in oostelijke richting naar Pitssburg te reizen. Vandaar voer men via de 
Ohio River langs Cincinnati naar de Mississippi waarna per boot St. Louis werd bereikt. De burgemeester 
van die plaats ontving hen vriendelijk en bood hun een groot gebouw aan als onderkomen. Deze 
vriendelijkheid werd veroorzaakt door het, valse, gerucht dat de Hollanders steenrijk waren. De prijzen in 
de stad waren daar snel op afgestemd.  
Dat was niet de enige reden voor onaangename gevoelens bij de landverhuizers. Het was een hete 
julimaand, zodat de stad door grote zwermen vliegen geplaagd werd. Ook de grote aantallen danshuizen 
spraken hun niet aan. Toen de mensen goed gehuisvest waren, trok ds. Scholte met enkele anderen verder 
om een goede plek in Iowa te zoeken, een reis van ongeveer 500 km. De meeste emigranten bleven in St. 
Louis achter en zochten daar tijdelijk werk. In de gekozen streek aan de rivieren Des Moines en de Skunk 
aangekomen, rees een groot probleem: er bestonden nog geen landkaarten van dit prairiegebied. Gelukkig 
kwam men in contact met een baptistische zendeling, die de streek goed bleek te kennen. Hij wees hen op 
een bruikbaar gebied in Marion County. Dat gebied was niet helemaal onbewoond. Er was al een kleine 
Amerikaanse nederzetting. Deze Amerikanen bleken zeer behulpzaam te zijn. Land werd van regering en 
kolonisten aangekocht. In totaal kwam 18.000 acre (ongeveer 7000 hectare) in handen van de 
nieuwkomers, voor $1,25 per acre. Ook werden een aantal Amerikanen uitgekocht en werden hun farms 
met vee en al overgenomen. 
Al  in augustus reisde het grootste deel van de in St. Louis achtergebleven emigranten Scholte achterna. 
Uiteindelijk gingen ook de overigen naar Pella. De reis ging per stoomboot via de Mississippi naar 
Keokuk. Vandaar kon men over de Des Moines River naar de plaats van bestemming, maar velen legden 
de bijna 200 km lange tocht af per voet met door paarden en ossen getrokken wagens en met handkarren.  
 
De stichting van Pella  
Het gebied bestond uit duizenden hectares leeg land, met hier en daar een hut. Er werd een bord geplaatst, 
met de naam van de nieuwe stad: Pella. De naam was niet willekeurig gekozen. Pella was de Griekse 
plaats geweest waar in het jaar 68 de vervolgde christenen uit Jeruzalem heen vluchtten. Deze naam werd 
nu verbonden aan de plaats die gesticht werd door nieuwe ‘vluchtelingen’. 
Voortvarend werd met de bouw van Pella begonnen. De dorpskom werd verdeeld in acht blokken met elk 
acht loten waarop huizen werden gebouwd. De straten werden naar beroemde mannen (Columbus, 
Washington) of naar idealen (Independence, Liberty) genoemd. Na vijf maanden was de kerk gereed, 
gebouwd naar het voorbeeld van de kerk in Ulrum. Enige tijd daarna kwam het ''stulpje'' van ds. Scholte 
gereed. Het was een huis met 22 kamers, dat zó goed gebouwd was, dat het nog steeds te bezichtigen is. 
Scholte liet aan de rivier de Skunk een houtzaagmolen bouwen. Snel volgde een postkantoor en een 
school. In 1855 waren er al twintig winkels in Pella en kwam er een stadsbestuur. Scholte richtte ook een 
bank op. Jacob Colijn, geboren in Vogelswerf in 1829, stichtte buiten de stad een steenbreuk en een 
kalkoven. 
Ook de landbouw kwam snel op gang: zo kon er al in 1848 flink worden geoogst. Een uit Herwijnen 
afkomstige Van der Zee schreef later: “the land had tremendous possibilities and was destinated to be 
transformed into one of the garden spots of Iowa”.  
De meeste immigranten bouwden eerst een hut, bestaande uit muren van plaggen en daken van stokken, 
afgedekt met plaggen. Aanvankelijk werd Pella wel "de strooien stad" genoemd, maar al vrij snel werd 
het een houten en stenen stad. Vanwege de vele moestuinen bij de huizen werd Pella ook wel Garden City 
genoemd. 
 
In de herfst van 1847 verscheen er een artikel in een Amerikaanse krant over Pella: bij een tocht door de 
schone prairies van Iowa ontwaarde ik een nieuw ras van wezens, een breed geslacht in fluwelen 
wambuizen en houten schoenen. Dit is Pella met nu 700 à 800 zielen, de meeste inwoners leven in ruw 
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opgeslagen hutten, gedekt met zeildoek, sommigen met gras en struiken. Deze vestiging is samengesteld 
uit protestanten die hun vaderland hebben verlaten om reden van politieke en godsdienstige 
onverdraagzaamheid en vervolging. Zij schijnen zeer verstandige lieden, alleszins boven het doorgaande 
gehalte van Europese overkomers. Later gingen de Nederlanders zich Amerikaan voelen. Dat bleek wel 
uit het grote aantal vrijwilligers tijdens de burgeroorlog (1861-1864). Ze waren in 1847 uit Nederland 
vertrokken omwille van de vrijheid en nu, een dozijn jaar later, vochten ze voor de vrijheid van de 
negerslaven. Hieronder was ook de in 1840 in Spijk geboren Teunis van Blokland, die overleed nadat hij 
zwaar gewond raakte. 
 
De familie Van der Werff 
Een van de Spijkse emigranten in 1847 was Jan van der Werff (1787), een bijna zestigjarige landbouwer 
die in Spijk ook korenmolenaar en broodbakker was. Hij vertrok met zijn vrouw en zes van zijn zeven 
kinderen. Alleen zijn oudste met Johannes Driftenaar getrouwde dochter Christina (1817) bleef in Spijk. 

De familie Van der Werff heeft vele eeuwen in Spijk gewoond. Er zijn tien 
generaties van bekend. Het laatste lid van de familie in Spijk overleed in 
1919. Maar in de Verenigde Staten leven ze nog voort. Via internet kwam 
ik erachter dat een kleinzoon van een achterkleinzoon van Jan van der 
Werff een boek heeft geschreven over de emigratie van zijn voorouders uit 
Spijk naar Pella. De schrijver is Dr. Lyle Lloyd van der Werff (1934-
2007), geboren in Stickney, South Dakota, en overleden in Orange City, 
Iowa. Diens zoon David Lyle was zo goed om mij een afdruk van dit boek 
op te sturen.  Het heet ‘The Vander Werffs, Pioneers at Pella and 
Westward’, geschreven in 1973. 
 
Dr. Lyle Lloyd van der Werff, schrijver van een boek over de uit Spijk 
afkomstige Amerikaanse familie Van der Werff 

 
Zoals gezegd bleef de oudste van Jans kinderen, Christina, in Spijk. Zijn oudste zoon Jan Hendrik, die in 
1846 was getrouwd, ging met zijn vrouw en zoon Pieter, wel mee. Jans zoon Johan Huibert (1820-1916), 
geb. Spijk, ov. Knoxville, bleef zijn hele leven vrijgezel. Hij is de enige emigrant die zijn vaderland nog 
terug heeft gezien. Hij logeerde in 1905 en 1906, toen hij dus al over de tachtig was, bij zijn nicht 
Hendrika Driftenaar, die met haar man Leendert Muilenburg op Sprokkelenburg woonde. Van dit 
echtpaar is een afbeelding opgenomen in het boek van Van der Werff (curieus genoeg is deze foto ook in 
bezit van mijn vrouw die een achterkleindochter van Leendert Muilenburg is).   
 
 

 
(links) Johan Huibert van der Werff (1820-1916), die in 1905 in Nederland 
op bezoek kwam en toen logeerde op Sprokkelenburg. (onder) de boerderij 
van de familie Muilenburg (gesloopt rond 1970), die hier voor hun huis 
zijn geportretteerd.  
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Jans dochter Pieternella (1821-1885), geb. Spijk, ov. Pella, trouwde in 1849 in 
de VS met de eveneens in 1847 uit Spijk geëmigreerde en in Herwijnen geboren 
Theodorus Hendrikus Kaldenberg (1826-1900). Zoon Jan (1830-1876) trouwde 
in 1866 in Pella met Evertje van Ginkel. Dochter Jacomina (in Amerika: 
Hermina) tenslotte was nog ongehuwd, toen haar zoon Albert in 1849 in Pella 
werd geboren. De schrijver van het boek is een achterkleinzoon van deze 
Albert. Zij trouwde in 1853 met G. de Kock. Albert trouwde in 1869 in Pella 
met in 1852 in Spijk geboren (17-jarige) Anna Pieternella Meyer, een dochter 
van de in 1866 geëmigreerde Spijkse metselaar Pieter Meyer. 
 
 

De familie Kaldenberg 
Een andere, op twee manieren aan de Van der Werffs geparenteerde, familie was die van de 
steenfabrieksarbeider Hendricus Kaldenberg, afkomstig uit Herwijnen. Hij kwam in 1840 met zijn vrouw 
Margrieta Wilhelmina van Beem en zeven kinderen naar Spijk. Zijn vrouw overleed in Spijk in 1840, 
terwijl hun jongste zoon Johannes op tweejarige leeftijd een jaar later stierf. In 1843 hertrouwde 
Hendricus in Spijk met Teuntje Helmich. In 1866 emigreerden zij naar Pella, ze waren toen beiden rond 
de 65 jaar, dus al aardig op leeftijd. Hun vertrek zal wel gestimuleerd zijn door hun oudste zoon 
Theodorus Hendrikus, die al in 1847, tegelijk met zijn toekomstige schoonfamilie, was geëmigreerd, en 
door hun zoons Huibert en Aart, die respectievelijk in 1853 en in 1865 waren vertrokken. Dan was er nog 
dochter Hendrika, getrouwd met de Spijkse schoenmaker Pieter Marinus Lobberecht, en zoon Matthijs, 
getrouwd met de Spijkse Jannigje van Arkel, die samen met hun vader en stiefmoeder vertrokken. De 
enige van de kinderen die niet emigreerde was de oudste dochter Jenneke die getrouwd was met de bijna 
dertig jaar oudere Andries van der Werrf, een broer van de in 1847 geëmigreerde Jan.   

 
    
Hendricus Kaldenberg (1801-
1885), zijn zoon Theodorus 
Hendrikus Kaldenberg (1826-
1900) en diens vrouw 
Pieternella van der Werff 
(1821-1885) 
 
 
 
 

Het huidige Pella 
Pella in nu een stad met ruim 10.000 inwoners. De Nederlandse 
invloed is hier nog sterk voelbaar. De meeste inwoners hebben 
Nederlandse voorouders. Er is in 2002 een Nederlandse molen 
nagebouwd in het historische centrum, waar ook een miniatuur 
Hollands dorp is te vinden. Een aandere bezienswaardigheid is het 
Huis van Ds. Scholte. En dan is er elk jaar een driedaags durend 
tulpenfeest, het Annual Tulip Time Festival, met optochten, muziek, 

klederdrachten en 
klompendansen. Ook het 
Sinterklaasfeest wordt hier in ere gehouden, maar dan wel met witte 
Pieten. Zwarte Pieten zijn in Amerika not done.   
 
Peter de Jong (Vereniging Spijk en Vogelswerf) voor onze Courant, 
geschreven en ter beschikking gesteld door hem in 2022  
 



De Asperensche Courant 

- 48 - 

Het Wonder van Asperen (een vervolg op de “Razzia van Asperen” reeks) 
 
Regelmatig maken we vanuit Brakel een fietstochtje langs de Linge. We komen dan door de mooie 
plaatsjes die aan de beide zijden langs de oevers liggen. Zo komen we ook nogal eens door Asperen. 
Asperen is voor mij een bijzondere plaats vanwege de razzia die daar plaats vond op 5 februari 1945. 
Mijn vader was toen één van de gevangenen. Een aantal weken geleden alweer fietste ik op 
zaterdagmiddag door het stadje. Ik zag aan de Achterstraat de deur van het museum openstaan en dacht:  
laat ik eens even binnenkijken of er van die gebeurtenis nog iets te vinden is. Ik kon er niet veel van 
vinden maar met de man die mij te woord stond (zijn naam is me ontschoten) heb ik er nog wel over 
gesproken. Hij vertelde me dat de herinnering aan de razzia in Asperen nog steeds leeft. Dat blijkt ook uit 
editie van de Asperensche Courant van november 2019 die hij me meegaf. Ook hoorde ik dat er in 
februari 2020 in Asperen uitgebreid aandacht aan besteed is. De herdenking van deze gebeurtenis heeft 
toen ook wel in kranten gestaan maar dat heb ik helaas gemist. Mijn vader, Josinus Quivooij, is geboren 
in 1906 en opgegroeid in Hoenzadriel in de Bommelerwaard (zie bijgaande foto, genomen in de oorlog). 
Voor de oorlog verdiende hij de kost als landbouwer en  riviervisser. De 
eerste jaren van de oorlog verliepen zoals op veel plattelandsdorpen rustig. 
Gaande de oorlog kwam daar verandering in. Ook in de Bommelerwaard 
begon de Duitse terreur steeds meer te drukken. Goederen werden gevorderd 
en mannen moesten zich schuil houden om niet te worden opgepakt voor de 
Arbeitseinsatz. In het najaar van 1944 veranderde de situatie in de 
Bommelerwaard drastisch doordat het front aan de Maas kwam te liggen. In 
die periode zijn in de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena 
veel burgerslachtoffers gevallen door oorlogsgeweld. Zo ook mijn oma 
(moeder van mijn vader). Zij overleed op 2 oktober 1944 ten gevolge van een 
granaatinslag in een woning te Delwijnen waar zij op de moment was. 
Inwoners aan de dorpen langs de Maas werden gedwongen te evacueren. De 
situatie was er onleefbaar geworden. Eerst gebeurde dat naar de binnendorpen 
maar later moesten veel evacués hun heil zoeken buiten de Bommelerwaard. 
Zo kwam mijn familie (ik denk in december 1944) uiteindelijk in Asperen 
terecht. Tijdens de razzia op 5 februari zijn mijn vader en ook mijn beide neven Lies en Janus Grandia 
opgepakt. In Hoenzadriel zaten in het najaar van 1944 ook onderduikers. Eén van hen, Bas van der Zalm, 
was met de evacués meegegaan naar Asperen. Ook hij werd bij de razzia opgepakt maar wist al snel te 
ontvluchten. Er zijn nog meer evacués uit de Bommelerwaard in Asperen terecht gekomen. Hoeveel en 
waar vandaan weet ik niet. Misschien is er een lijst van de mensen die bij de razzia opgepakt zijn. Mijn 
vader is al in 1963 overleden. Ik ben geboren in 1954 en was toen 8,5 jaar. Ik heb hem nooit iets over de 
oorlog horen vertellen. Daar was ik te jong voor. Wel mijn beide neven Lies en Janus. Zij vertelden ons 
over de belevenissen van de razzia, de treinreis naar Krefeld en het verblijf daar. In maart keerden zij 
terug naar Den Bosch, dat al bevrijd was. In Asperen weten ze denk ik veel meer van de reis, het verblijf 
en de terugkeer dan ik uit overlevering kan vertellen. Na de oorlog zijn de contacten met de mensen in 
Asperen, waar zij geëvacueerd waren, nog lang gebleven. Ik denk tot in de jaren 60. Ik kan me nog 
herinneren dat er een man genaamd Dieleke (een klein gezet mannetje) bij ons weleens op bezoek kwam 
toen mijn vader nog leefde. Hij had een groot gezin. Volgens mijn broer had hij een dochter die later bij 
veehandelaar De Man werkte. Mijn broer, een paar jaar ouder dan ik, weet zich waarschijnlijk meer te 
herinneren van de contacten uit Asperen. ’t Is allemaal lang geleden. Maar ik heb gemerkt dat het in 
Asperen nog leeft. Daarom vind ik het mooi om mijn herinneringen aan de razzia in Asperen toch nog 
even met jullie te delen. Jullie weten er in Asperen veel meer van dan ik. Jammer vind ik het dat ik de 
herdenking in februari 2020 niet heb kunnen bijwonen. Ik hoorde er pas veel later van. Als er daarom nog 
artikelen of andere herinneringen zijn over de razzia hoor ik het graag. 
 
Aart Quivooij (Brakel)  
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Blz. 2 Van de Voorzitter Theo Witjes 

Blz. 3 Bestuurlijk Nieuws Penningmeester & Secretaris 

Blz. 6 Dirk Willemsz Theo Witjes 

Blz. 28 Vraag om informatie Elsbeth de Jong Verweij 

Blz. 29 Ooit van Eenoort gehoord ? Gerrit Jan van Herwaarden 

Blz. 31 Onze Algemene Begraafplaats Jan Mouthaan 

Blz. 33 Aanwinsten foto- en ansichtkaartenarchief Gijs de Man 

Blz. 37 Archeologie is kennis  Hans Renes 

Blz. 40 Reactie op “Ans Meijer” Jan Mouthaan 

Blz. 42 Emigratie naar de Verenigde Staten Peter de Jong 

Blz. 48 Het wonder van Asperen (Razzia serie) Aart Quivooij 

Blz. 49 Inhoudsopgave Redactie 
 
De ‘Asperensche Courant’ is voor en door de leden. De redactie stelt bijdragen van de leden dan ook ten 
zeerste op prijs. U kunt ideeën, voorstellen of complete artikelen dan ook aan ons zenden (Voorstraat 78 te 
Asperen) of mailen naar courant@oud-Asperen.nl of european@planet.nl. 
 

Een uiterlijke inleverdatum voor een volgende uitgave is 
25 maart 2024 

De Redactie, september 2023 

mailto:courant@oud-asperen.nl
mailto:european@planet.nl


ONS DORPSHUIS VERVULT EEN 
BELANGRIJKE ROL IN ASPEREN 
Wekelijks maken diverse verenigingen gebruik van de faciliteiten van ons dorpshuis. Ook kunt u bij ons terecht voor de 
huur van ruimte voor bijvoorbeeld een bruiloft, verjaardag, familiefeest, receptie of voorstelling. 

Dorpshuis Asperen is het oudste dorpshuis van Nederland; het bestaat al meer dan 125 jaar. Het Oranje Fonds heeft 
ons Dorpshuis uitgeroepen tot Toplocatie van de Regio. In 2018 is het dorpshuis fl ink verbouwd, waardoor het nu weer 
helemaal modern, fris en up-to-date is. U bent van harte welkom in Dorpshuis Asperen! 

Het bruisend hart van en voor de inwoners van Asperen! 

Dorpshuis E.M.M. Van Langerakstraat 6, Asperen | 0345 613796 | info@dorpshuis-asperen.nl | www.dorpshuis-asperen.nl
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