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Helvoirtse Heide 

Helvoirtse Heide ligt op een heerlijke 
plek tussen de bomen in Nationaal 
Park de Loonse en Drunense Duinen. 
In de omgeving kun je heerlijk 
wandelen, fietsen en Paardrijden door 
de bossen en landgoederen bij Drunen 
en door het landelijke Brabant. Bij 
pannenkoekenhuis Helvoirtse Heide 
kun je je tocht beginnen en eindigen 
met een drankje, lunch of een van de 
vele soorten pannenkoeken. Stap op je 
fiets, geniet van de stille Brabantse 
natuur en pak een terrasje met iets 
lekkers bij Helvoirtse Heide. 
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BESTUUR VERENIGING “OUD-ASPEREN” 
 
 
Voorzitter                 : Theo Witjes voorzitter@oud-Asperen.nl  
 
Secretaris : Vacant secretaris@oud-Asperen.nl 
 
Penningmeester : Arthur Tuyt penningmeester@oud-Asperen.nl 
 
Bestuurslid : Ina Bogert ina@oud-Asperen.nl  
 
Bestuurslid : Rob Huijsman r.a.huijsman@wxs.nl  
 
Bestuurslid : Freek Witjes freek@oud-Asperen.nl  
 
Archivaris : Gijs de Man gijsdeman@hotmail.com  
 
Redigeren Asperensche Courant : José de Jong 
 
Website : www.oud-Asperen.nl 
 
Facebook :  https://www.facebook.com/oudAsperen/  
 
Postadres secretariaat : Voorstraat 78, 4147CD Asperen, info@oud-asperen.nl  
 
Redactie Asperensche Courant : Voorstraat 78, Asperen, courant@oud-Asperen.nl  
 
Museum Oud Asperen : Achterstraat 64, 4147AD Asperen, museum@oud-asperen.nl  
 
 
Van de redactie: 
 
Ons medium De Asperensche Courant (0345-610291) bestaat deels uit voor u verzamelde en 
samengestelde informatie uit diverse bronnen. Als weergegeven informatie naar uw mening onjuist of 
onduidelijk is dan hopen wij dit van u te vernemen. Ook hopen wij dat de inhoud van onze Courant u 
enkele prettige uren leesplezier zal verschaffen. 
 
 
Belangrijke mededeling: 
 
Wilt u voortaan de Asperensche Courant (ook) per mail in pdf-format ontvangen? 
Mail ons uw mailadres op courant@oud-Asperen.nl en u ontvangt de Courant 
voortaan per mail. Indien u als lid buiten Asperen afziet van een analoge (papieren) 
versie dan krijgt u een korting op uw lidmaatschapsbijdrage ter hoogte van de 
verzendkosten en u betaalt dan € 7,00 in plaats van € 13,00 per jaar.  
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VAN DE VOORZITTER 
 
Van zusterverenigingen horen we een teruglopende interesse onder de leden maar om de een of andere 
reden geldt dit niet voor de Vereniging Oud Asperen. Misschien dat het verplicht thuisblijven ons 
allemaal aan het denken heeft gezet over onze omgeving of familie? Hoe het ook mag zijn, er is veel 
gebel en gemail, veel nieuwe leden maar ook veel niet-leden die toch interesse hebben en zich verdiepen 
in de historie van hun omgeving of de herkomst van hun familie. 
 
Natuurlijk is het bestuur blij met deze nieuwe aandacht en we hopen deze ook een beetje te kapitaliseren 
door een paar nieuwe Suppoosten te vinden voor ons museum bijvoorbeeld? Of mensen met leuke 
plannen voor het museum of de vereniging? Laat je niet afremmen door een angst dat je ergens instapt 
waar je niet meer vanaf kunt komen, dat is echt onzin. Kun je niet of niet meer, dat geeft toch niets. Geen 
excuses nodig, wij zijn blij met iedereen die een keer iets wil doen en lukt dit niet dan even goede 
vrienden. 
 
Vervelend genoeg is het nog immer niet gelukt om een Algemene Ledenvergadering te houden of een 
gewone bijeenkomst, wat wij uitermate betreuren. Ook is onderhavige Courant ernstig verlaat, de 
geplande maand was mei 2021 en we zitten alweer in de tweede helft van dit jaar. Desalniettemin is het 
de planning om een decembernummer te maken zodat wij u de beloofde twee couranten kunnen bieden. 
 
We zien een aardige stijging in bezoek van ons museum en ook komen er regelmatig vragen binnen van 
Asperenaren (of hun familie) die bezig zijn met stamboomonderzoek, foto’s zoeken of andere informatie. 
Dat is bemoedigend vinden we. Ook onze relatie met de Gemeente West Betuwe is, na het debacle met 
Voorstraat 4 en 6 (zij het zeer recent) verbeterd. Er hebben een aantal open gesprekken plaatsgevonden en 
we hadden zowaar het gevoel dat er naar onze mening geluisterd werd en is. Het is leuk om je ergens voor 
in te spannen en dat dit gewaardeerd wordt. In ons bestuur verlopen relaties ook prima, ons nieuwe 
bestuurslid Rob Huijsman vertoont de bekende trekken van iemand vol nieuwe en frisse ideeën en dat is 
ook best nodig af en toe! 
 
Als voorzitter rest mij u allen uit te nodigen deze Courant te lezen en veel sterkte, rust en gezondheid te 
wensen in de komende moeilijke weken, maanden en jaar 2021. 
 
Als bestuur wensen wij u weer veel leesplezier met onderhavige Courant en wij hopen dat deze iets los 
zal maken in u. Laat de schrijver en de onderzoeker in u ontwaken en mail ons uw herinneringen en 
foto’s. 
 
Met historische groet, 
 
 
 
Theo Witjes, 
Voorzitter Vereniging Oud Asperen 
0345 610291 of 06 52502622 
         non satis est scientiam 
 
Voor u ligt Asperensche Courant 146, met toewijding samengesteld door uw redactie uit inzendingen en 
informatie hier en daar gevonden in boeken en op het internet. Wellicht dat u als niet-lid eens onze 
internetsite bezoekt. Hier vindt u ook de vorige couranten. Lees die ook eens en overweeg lid te worden. 
Het beloven spannende jaren te worden met veel activiteiten waaraan u dan gratis kunt deelnemen in 
tegenstelling tot niet-leden. Lidmaatschap kost maar € 7,00 per jaar! 
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Bestuurlijk Nieuws 
 
Van de Penningmeester  
 
Helaas blijkt het lastig om een accurate ledenadministratie bij te houden. Wisseling van bestuursleden 
maakt dat er een tijd lang verschillende versies van een overzicht bestonden. Meermaals is veel werk 
verzet om deze samen te voegen en te controleren maar helaas blijkt het een proces dat continu veel inzet 
vergt. Probleem hierbij is ook dat leden verhuizen en dit niet (tijdig) aan ons doorgeven, lidmaatschap 
opzeggen bij e-mailadressen die niet (meer) in gebruik zijn etc.  
 
In 2020 en 2021 is er een inhaalslag gedaan door het aanschrijven van in onze lijst(en) opgenomen leden 
die geen of wisselende contributie overmaakten. Helaas heeft dit ook aanleiding gegeven tot enige 
frustratie bij voormalige leden die er vanuit gingen tijdig opgezegd te hebben. Onze excuses voor de 
hierdoor ondervonden overlast uiteraard, maar het was de enige manier om onze ledenlijst op te schonen 
en uw reacties waren hiervoor noodzakelijk.  
 
Ook verzoeken wij u allen met klem om ons het verhuizen of overlijden van leden door te geven. Ook als 
u geen familie bent maar er kennis van heeft dat een lid van de Vereniging Oud Asperen niet langer ons 
blad (en aanschrijvingen) wil of kan ontvangen dan verzoeken wij u ons dit te melden op een van onze 
mailadressen zoals in onze courant opgegeven (zie bladzijde 1). Dit om vervelende situaties in de 
toekomst te kunnen vermijden. 
 
In 2021 is de contributie voor een regulier lidmaatschap € 7,- per jaar, zoals dit al het geval is sinds de 
vaststelling hiervan op de ALV van 23 april 2013. De contributiebedragen in volledigheid zijn:  
 
€ 7,-   voor het reguliere lidmaatschap.  
€ 13,-  voor leden woonachtig buiten Asperen.  
€ 16,-  voor leden woonachtig buiten Nederland.  
€ 2,50 voor een inwonend extra lid.  
 
Zou u allen zo vriendelijk willen zijn de contributie zelf over te maken op onze rekening IBAN: 
NL14RBRB0687874505. Dit scheelt de vereniging de te maken kosten voor het versturen van 
rekeningen. Indien u dit vergeet of vergeten bent in het verleden dan kunt u van ons een herinnering 
verwachten en wij verzoeken u dus te controleren of u uw contributie in het afgelopen jaar of in afgelopen 
jaren heeft overgemaakt en dit alsnog te doen indien dit niet het geval is. Ook kunt u het voor enkele jaren 
overmaken (dit gebeurt veelvuldig) want dan bent u er voorlopig weer even vanaf en noteert u in uw 
agenda wanneer het weer tijd wordt om het (opnieuw) over te maken. 
 
Uw Penningmeester, 
 
Arthur Tuyt  
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Algemene Ledenvergadering en Najaarbijeenkomst 2020 
 
We hebben geen vergaderingen kunnen organiseren sinds 2020 en het ziet er ook nog niet erg hoopvol 
uit. Zo snel als het verantwoord is zullen wij een bijeenkomst regelen, hopelijk met veel films en gelach. 
Ook moeten we eens een echte vergadering houden om onze jaarcijfers door te nemen en Rob Huijsman 
als bestuurslid aan te stellen. Ook de formele dingen blijven allemaal liggen en dat is ook niet goed. 
 
Vrijwilligers gezocht voor het Museum 
 
Ons museum aan de Achterstraat 64 te Asperen is op zaterdagen geopend van 14:00 uur tot 16:00 uur in 
de maanden mei tot en met augustus, de ‘zomermaanden’ dus. Momenteel zitten de bestuursleden om de 
beurt als suppoost in het museum op die dagen en uren. Hierdoor komt het wel eens voor dat er (helaas) 
niemand beschikbaar is en het museum korter of in het geheel niet geopend is. In het verleden draaide het 
museum geheel op vrijwillige suppoosten en bestuursleden vielen alleen in als dit nodig was.  
 
We zouden graag samen weer een format vinden waarbij het gezellig is om een middag in het museum te 
zitten. Als mensen gezellig een kopje koffie komen drinken, wat meenemen om uit te delen of een film 
willen kijken dan kan dat allemaal. Het museum was na inrichting ervan het middelpunt van de 
Vereniging Oud Asperen. Er werd meermaals iets georganiseerd en het was altijd gezellig.  
 
Wie in onze mooie stad heeft tijd en zin om samen met ons dit weer nieuw leven in te blazen? De 
gemeente heeft voorzieningen aangelegd voor het plaatsen van een keukentje en een toilet waarmee het 
gebouw een heel nieuwe rol kan gaan spelen in onze gemeenschap 
en bruikbaar zou kunnen zijn voor allerhande doeleinden, al naar 
gelang de wens van de gemeenschap. Het is en blijft een museum 
natuurlijk, maar het kan best – naar mening van dit bestuur – een 
“levend museum” worden! Meldt u dus aan! 
 
Reparatie van het dak van het museum 
 
Op 12 juni 2021 heeft Evert van den Heerik (Toezichthouder 
bouwkunde Gemeente West Betuwe) ervoor gezorgd dat het dak van 
ons museum weer waterdicht is. Evert is een kundige en 
bedachtzame man en erg open over de werkzaamheden. Een prettige, 
nieuwe ontwikkeling in ons contact met de gemeente.  
 
Er is zelfs een gesprek gaande om het hele dak te vervangen door een 
constructie die het stoken in de winter tot een mogelijkheid maakt. 
Stoken is momenteel niet te doen. Met de huidige energieprijzen en 
het hoge verbruik (géén isolatie) is dit nu niet te betalen voor onze 
vereniging. 
 
Kijkt u ook eens naar de film “De rondleiding door Asperen” van Roel Zondag, of de film van “De 
Rondleiding door de Grote Kerk van Asperen” door Gijs de Man, het interview met Cor van Helden door 
Janine Goss en de films Asperen in 1955, Asperen in 1965 en Asperen (interviews met bekende 
Aspernaren) in 2014. Deze films en meer én ons gehele fotoarchief is te vinden op: www.oud-asperen.nl 
 
  

http://www.oud-asperen.nl/
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Het mysterie van het Ridderhoofd 
 
Op 1 april 2020 kreeg uw voorzitter een mysterieus telefoontje, maar het was géén 1 april grap bleek na 
enige tijd. Mailcontact volgde met Cor Looijen die op gevorderde leeftijd is en corona was een echte 
bedreiging in de periode voor ouderen zoals u zich wellicht nog weet te herinneren. Uiteindelijk zijn hij 
en zijn echtgenote langs geweest bij mij thuis in juli 2020 waarbij ik ook Gijs de Man heb uitgenodigd. Ik 
mag dan wel 25 jaar in Asperen wonen maar feitelijk ben ik immers slechts import, wat weet ik van nog 
levende bewoners uit de jaren ‘50 of ‘60 van de 20e eeuw in Asperen ? 
 
De heer C.G. Looijen te Zaltbommel heeft zijn jeugd in de jaren ‘50 doorgebracht in Asperen maar is 
later verhuisd met zijn ouders. In zijn jeugd stond er een schuurtje of kippenhok tegen de muur in het 
weiland naast de Villa Süter. In het weiland waar de fundamenten van Kasteel Waddenstein liggen dus. 
Als jongens speelden ze daar veel en naast of bij dat 
hok stonden twee manshoge beelden van ridders. 
Helaas hebben deze beelden de tand des tijds niet 
doorstaan, welmogelijk als gevolg van wat ruige 
handelingen zijn ze omgevallen, kapot. Het hoofd 
van één van de twee beelden heeft Cor de rest van 
zijn leven met zich meegesleept en stond op enig 
moment in de vensterbank van hun nieuwe senioren- 
woning te Zaltbommel toen zijn eega er een beetje 
klaar mee was. Het hoofd is toen verhuisd naar een 
andere kamer in een doos en heeft ook daar nog 
jaren versleten totdat Cor – op aandringen van zijn 
eega begreep ik – aan het opruimen ging. Gelukkig 
belde hij uw voorzitter in plaats van meer 
draconische handelingen. Het hoofd staat sindsdien 
op mijn kantoor, in de boekenkast en kijkt mij aan. 
Ik heb diverse mensen benaderd maar niemand kan 
mij vertellen waar deze vandaan komt. Het beeld 
bestaat uit een vorm van terracotta (gebakken klei) 
en is zwaar maar ook hol. Geen gips dus maar een 
soort rood gesteente als een bloempot. Hij is echt 
mooi gemaakt, je zou er wat voor over hebben om 
hem in zijn volledigheid te mogen bezitten denk ik, 
dus waarom zijn deze beelden bij een schuurtje 
onder aan de wal beland? 
 

Wie weet hier iets van? Zijn ze gemaakt voor een feestelijke herdenking 
van een x-jarig bestaan van Asperen? Of speelt de verhuizing van het 
oude stadhuis (gesloopt) naar het nieuwe gemeentehuis in de Villa Süter 
een rol? Het is geen huisvlijt dit beeld. Ik proef een professionele hand in 
de vormgeving en om een beeld van deze omvang te bakken heb je een 
oven nodig. Een product van de Asperensche Steenoven? Een artistieke 
bewoner die de oven mocht gebruiken? Of een medewerker die eens wat 
anders dan stenen wilde maken en bakken? Wie kan mij helpen? bel 06 
52502622 of 0345 610291 of mail european@planet.nl of 
voorzitter@oud-asperen.nl.  
 
 
 

mailto:european@planet.nl
mailto:voorzitter@oud-asperen.nl
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Een bel voor de toekomst 
 
Zoals zo vaak door ons aangehaald, is het eeuwig 
zonde dat in 1952 het oude middeleeuwse stadhuis 
(zelfs Beekman, zie afbeelding, noemde het in 
1745 al héél oud dus dat zegt wel wat) zomaar 
gesloopt is. Dit soort gebeurtenissen is een van de 
redenen waarom onze vereniging opgericht is maar 
zou (vermoedelijk?) nu ook niet meer kunnen 
gebeuren (tenminste, als iemand de moeite had 
genomen het tot monument te verheffen dan).  
 
Met de opheffing van Villa Süter als Gemeentehuis 
van Lingewaal op 1 januari 2019 en in de loop van 
dat jaar tot in 2020 kwamen er stukken retour aan 
de vereniging die de Gemeente Lingewaal (en 
daarvoor Asperen) van ons in bruikleen had. 
Hierover hebben we in het verleden ook al wel 
geschreven. Vier objecten die (op enig moment? 
wie weet hoe of door wie?) het eigendom zijn van 
de Vereniging Oud Asperen maar in het 
gemeentehuis pronkten: drie stenen poortwachters 
in de vorm van een leeuw met het wapenschild van 
het Geslacht Van Arkel (en het Wapen van de stad 
en later Gemeente Asperen) én een klok die in het 
torenspitsje hing zoals door Beekman beschreven 
in zijn boek over Asperen uit 1745 (zie hiernaast). 
 

Deze bronzen bel of klok is in de 17e eeuw gegoten in 
Amsterdam door een in die periode bekende klokkengieter 
en op enig moment gekocht voor het stadhuis in Asperen. Hij 
is niet specifiek voor Asperen gegoten maar desalniettemin 
een kapitaal stuk met haar houten (trillingvrije) ophanghout 
en alle attributen. Wat hiermee te doen? In ons museum 
zetten bij de leeuwen?  
 
Uw Voorzitter en toenmalige Secretaris Marius de Man 
hadden een ander idee. De klok is in Asperen gekomen om 
ten dienste van haar bewoners te luiden, niet om in een hoek 
van een museum te staan. In 2018 hebben wij een perfecte 
replica van het Kruisherenklooster Muurkruis laten maken en 
aangeboden aan de stad Asperen ter viering van ons 40 jarig 
bestaan (1978 – 2018) in dat jaar. Helaas is dit kruis in 
november 2020 door dieven ontvreemd.  
 
Kortom, de vereniging heeft besloten een gestoelte te laten 
maken; het afscheidsproject van Marius helaas die dit verder 
begeleid heeft na zijn terugtreden als bestuurslid. Het 
gestoelte is stevig en behandeld tegen weer en wind en zal de 
stad kunnen dienen als luidklok voor vele decennia. In juli 

2021 was de klokkenstoel klaar en hebben we contact opgenomen met de gemeente. Gelukkig hadden we 
een snelle ingang. Met de vlot verlopen reparatie van het dak van het museum waren we in contact 
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gekomen met Evert van den Heerik, Toezichthouder Bouwkunde bij de Gemeente West Betuwe. Evert 
ging zeer voortvarend te werk. Hij kwam langs met Arie de Ruiter van Aannemer Bakker in Arkel en 
besloten werd om additioneel een zinken dak te maken op de klokkenstoel om het houtwerk aan de klok 
en de klok zelf additioneel te beschermen tegen regen. De klok en gestoelte zijn opgehaald door Bakker 
in Arkel en ze hebben in zeer korte tijd een prachtig dak gemaakt én gestoelte en klok opgehangen op het 
Opbaarhuisje van de begraafplaats in Asperen.

 
 
De foto is van Evert, zijn duim is te zien in het beeld maar binnenkort zal ook het luidtouw gereed zijn 
(ook geregeld door Evert van den Heerik) en kan de klok ingewijd worden met een ceremonieel eerste 
luiden op haar nieuwe plaats. Hierbij zullen er waarschijnlijk foto’s gemaakt worden voor publicatie maar 
u, als leden van de Vereniging Oud Asperen, bent alvast op de hoogte! 
 
Bij iedere uitvaart in Asperen moet er een ambtenaar uit Geldermalsen komen om de kerkklok te luiden 
bij uitgang van de overledene naar de begraafplaats bij de kerk. Kerktorens zijn eigendom van de 
gemeente in Nederland, de (rest van de) kerk zelf is in beheer van de geloofsgemeenschap en haar 
bestuur. Dit luiden kost geld en moet geregeld worden, een taak die bovenop de reeds overstelpende taken 
komt als familie geconfronteerd wordt met het afscheid nemen van een geliefd familielid. 
 
Desgewenst kan de familie of een kennis dit nu zelf ter hand nemen door zelf de reeds eeuwen in het bezit 
van onze gemeenschap zijnde stadhuisklok te luiden die hiervoor door de vereniging en de gemeente ter 
beschikking is gesteld voor deze gelegenheid. Een mooie ceremoniële handeling voor de kleinkinderen 
bijvoorbeeld om de klok te luiden als de deur van de kerk opengaat en de overledene begeleid wordt naar 
zijn of haar laatste rustplaats.  



Hier had uw 
advertentie 

kunnen staan!!

voor meer 

informatie op 

www.oudasperen.nl

Adverteren ? 

mail 

courant@oud-asperen.nl
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Een nieuw bestuurslid van de Vereniging Oud Asperen 
 
De Vereniging Oud Asperen is immer op zoek naar enthousiaste leden die een actieve rol willen spelen in 
de activiteiten van onze vereniging. In 2020 kwamen we in gesprek met Rob Huijsman, langjarig lid van 
onze vereniging die het tijd vond om zijn inbreng in de vereniging te vergroten. Het bestuur van de 
vereniging is hier erg blij mee. In het onderstaande stuk stelt Rob, voor de leden die hem nog niet 
persoonlijk kennen, zichzelf aan u voor. In de komende Algemene Ledenvergadering zal zijn installatie 
als Bestuurslid van de Vereniging Oud Asperen aan de vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. 
 
Met dit stukje wil ik me graag introduceren als aspirant bestuurslid van onze Vereniging en hoop ik dat 
de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering mijn voordracht wil goedkeuren. 
 
Mijn naam is Rob Huijsman, 67 jaar, woonachtig aan de Achterstraat in Asperen. En dat al sinds 
december 1987. Echtgenote Manon en ik kregen hier twee kinderen, die inmiddels beiden met hun eigen 
gezin eveneens in de Oude Kern wonen. Wij voelen ons bevoorrecht het grootouderschap volledig binnen 
Asperen te mogen beleven. 
 
Dat wij in Asperen terecht kwamen, kent zijn oorsprong in het feit dat Manon hier kon starten als jong 
fysiotherapeut. En dat is ze nog steeds met veel plezier.  
 
Om niet steeds vanuit Bilthoven heen en weer te moeten rijden, zijn we ons toen gaan oriënteren op de 
lokale woningmarkt. Na een eerste rondrit tijdens het weekend meldde Dirk den Besten zich bij Manon. 
Hij had ons zien rijden en hoopte dat we op zoek waren naar een huis, want hij wilde met spoed zijn pand 
verkopen. Datzelfde weekend zaten we (na wat voorwerk met de bank) bij Dirk aan de eettafel. Geen 
makelaar, wel een fles jenever! Veel emoties bij Dirk en spanning bij ons. Toen we het eens waren over 
de prijs vroeg Dirk of de overdracht voor kerst nog kon geschieden. En dat was drie weken later! 
Nooit hebben we een dag spijt gehad van onze keus en onze komst naar Asperen. 
 
Mijn werkzame leven heb doorgebracht in management- en directiefuncties. Veel in de Benelux en 
Duitsland gereisd om aldaar onze kantoren te managen. Aansluitend in het St Antonius Ziekenhuis de 
chirurgenmaatschap na een fusie geholpen toekomstplannen te realiseren. Toen ik in 2013 ernstig ziek 
werd, leidde dit na afloop van de behandelperiode tot een gedwongen prepensioen. Aansluitend ben ik als 
vrijwilliger bestuurslid geworden van de Voedselbanken van Leerdam en Vianen. En nu als echte 
pensionado die taken verruild voor het lidmaatschap van de Stadsraad Asperen. 
 
Al vele jaren lid van de Vereniging Oud-Asperen, maar moet bekennen dat ik dat steeds was als 
“consument”. Werkelijk iets bijdragen heb ik niet gedaan. Toen ik steeds in de Courant bleef lezen dat er 
functies vacant waren, ben ik eens met Theo Witjes gaan praten. Hoewel er functies vacant zijn als 
secretaris en beheerder museum, heb ik gevraagd als algemeen lid te mogen starten. Eerst eens door de 
pandemie zien te komen en tussentijds het bestuur leren kennen. Ik stel me voor dat we aansluitend 
bepalen waarvoor ik me het beste kan gaan inzetten. 
 
Historie maken we vandaag. Dus niet alleen ons erfgoed bestuderen en bewaken, maar zeker ook 
zorgdragen voor vastlegging van hedendaagse gebeurtenissen en verworvenheden. 
 
Tot gauw en tot vroeger, 
 
 
Rob Huijsman (mei 2021)  
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Voorstraat 4 en 6 te Asperen 
 
Helaas heeft zich een ontwikkeling voorgedaan in onze stad die – onzes inziens – zo nooit had mogen 
gebeuren. Onze vereniging is in de jaren ‘70 van de vorige eeuw opgericht door bewoners van Oud 
Asperen die schrokken van het tempo waarin de oude boerderijen, schuren en toebehoren van de 
boerengeschiedenis uit het stadsbeeld verdwenen. De boeren verhuisden naar de polder, betrokken 

nieuwe boerderijen die voldeden aan 
de eisen van het tijdsbeeld van de 
stroomlijning van de toen zo 
geprezen “schaalvergroting” van de 
landbouw. Met de kennis van heden 
hoor je mensen wel eens zeggen dat 
dit jammer is en was en dat we nu 
juist weer terug zouden moeten naar 
het ‘gemengde bedrijf’ zoals toen 
nog gebruikelijk was. Als voorzitter 
van uw vereniging deel ik die 
mening niet. Boeren is hard werk 
maar was toen ontegenzeglijk nog 
veel harder. Een beetje van alles 
(kippen, varkens, melkkoeien, 
landbouw, paarden, een boomgaard 
etc. etc.) klinkt romantisch maar is 

niet ‘levensvatbaar’ meer als bedrijf. De eisen (veelal juist door dezelfde dierenwelzijn activisten bedacht 
en gepromoot die nu roepen dat bedrijven “te groot” zijn geworden) zijn te zwaar om in te investeren 
voor een paar beesten. Vroeger waren we blij met de appels, peren en pruimen die er waren en immer 
waren. Tegenwoordig is het dit jaar “Pink Lady” en volgend jaar moet het weer een andere appel zijn in 
de supermarkt. Dat is allemaal niet meer te doen met kleine boomgaardjes zoals zo geliefd bij toeristen en 
stadsvolk.  
 
Maar goed, onze stad verliest haar op één na laatste boerderij (complex) van de Familie De Jong aan de 
Voorstraat 4 en 6 te Asperen, naast onze prachtige Grote Kerk, in het hart van onze eeuwenoude 
stadskern. Voor mensen er goed en wel erg in hadden, is de boerderij voor 80% gesloopt en wat resteert 
zijn twee voorhuizen, gebouwd na de laatste grote brand, die verbouwd worden tot een schil van 
authenticiteit met een binnenzijde vol gipsplaat en moderne geneugten. 
 
Hoe is dit mogelijk zult u denken? Heeft niemand dit aan zien komen? Asperen zit vol mondige mensen 
die bezwaar maken tegen van alles en nog wat maar dit interesseerde niemand? Verre van dat. Al in 2016, 
maar nadrukkelijk in 2018, zijn wij in gesprek geweest met de Gemeente Lingewaal om het toen al 
naderende gevaar te keren. We hadden de sloop van de snackbar en het oude complex van Kleyn net 
achter de rug en gezien waartoe ongebreidelde ‘projectontwikkeling’ voert in onze kern. Iets wat leeg 
staat of komt, moet een nieuwe bestemming krijgen en ja, het oude pand van Victoria was gruwelijk lelijk 
dus het nieuwe plan IS beter dan wat er was maar niet ten koste van alles. Wat de Vereniging Oud 
Asperen erg stoorde was het gemak, de minachting voor omwonenden die gepaard ging met de 
ontwikkeling. Is de eerste stap gezet dan lijken alle remmen los te gaan bij een gemeente. De huizen aan 
de stadswal zouden er immers niet komen in de besproken plannen van Victoria maar in het glijdende 
vlak van sloop en nieuwbouw wordt duidelijk hoe pijnlijk ondergeschikt een ambtelijk gemeentelijk 
apparaat is aan de strategieën van een projectontwikkelaar. Keer op keer zie je hoe een ontwikkelaar 
concessies gedaan krijgt die in een eerste fase niet bespreekbaar waren, alles in de naam van de 
totstandkoming van het dan zo moeizaam over jaren uitonderhandelde plan. Aannemers en ontwikkelaars 
hebben tijd zat, ze laten de boel rustig een paar jaar liggen, verloederen of slaan er vast allerhande 
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rommel op totdat klachten en problemen de gemeente laat denken dat alles beter is dan dát. En geef je ze 
een hand dan verlies je je arm, winst van 8% is niet zinvol, dan wachten we tot het 40% wordt. 
 
De Vereniging Oud Asperen heeft gepleit voor een “beschermd stadsgezicht” bij de Gemeente 
Lingewaal, voor een herstel of in ieder geval behouden in de huidige staat van de stadswal aan de 
Graswalzijde. Om van de beide panden aan de Voorstraat 4 en 6 een Gemeentelijk Monument te maken 
als de laatste twee functionerende stadsboerderijen met stallen voor koeien etc. Maar dit bleek niet 
mogelijk. Uiteindelijk schoof de Gemeente Lingewaal de bal door naar de nieuwe Gemeente West 
Betuwe daar ze vonden dat ze “vlak voor de valreep” een dergelijke beslissing niet kon nemen. Een 
heleboel andere zaken kon wel, onder de zinsnede dat de nieuwe gemeente dit vermoedelijk niet meer zou 
doen en de tegoeden van onze gemeenschap in Lingewaal zou aanwenden om gaten elders te dichten. 
Maar dit kon niet. 
 
Hoe de Gemeente West Betuwe het probleem uiteindelijk heeft opgelost is eenvoudig: niet. 
 
De beide panden zijn reeds jaren geleden “gekocht” van de familie onder een vorm van ontwikkelaars- 
overeenkomst waarbij één van beide op zijn naam kwam en de ander nog op naam van de familie. Let op: 
de Vereniging Oud Asperen verwijt de Familie De Jong niets in dezen. De familie was gedwongen de 
boerderijen op te geven en naar de polder de verhuizen op grond van toenemende druk dit te doen. 
 
De gesprekken met de Gemeente Lingewaal verliepen moeizaam. Verschillende plannen zijn 
gepresenteerd aan de gemeente door de toekomstige eigenaar, maar de gemeente wilde geen beslissing 
nemen leek het. Na de liquidatie van de gemeente leek het tij te keren. Ondertussen waren de voorhuizen 
verkocht aan een andere ontwikkelaar die deze op zich zelf wilde verbouwen en verkopen. Dit is ook wat 
er momenteel gebeurt met beide voorhuizen die aldus de slopershamer in ieder geval bespaard bleven. De 
oorspronkelijke aannemer behield de erven van de boerderijen echter waarop het deel van beide 
voorhuizen staan en bijgebouwen met erf tot aan de Stadswal. In dit vlak van beide delen en erf tussen de 
muur van de oude begraafplaats en het erf van de buurman zal nieuwbouw verrijzen.  
 
Daar de panden niet op enigerlei wijze beschermd zijn, kwam het tot een deal tussen eigenaar en 
gemeente. Om woningen te bouwen op een erf met de bestemming “agrarisch/landbouw” is een wijziging 
van de bestemming noodzakelijk. Dit is een procedure met inspraak van omwonenden en 
belanghebbenden. In 2019 hebben wij als Vereniging Oud Asperen al schriftelijk kenbaar gemaakt 
bezwaren te hebben tegen de sloop van deze panden of delen hiervan. Van de Gemeenteraad van de 
Gemeente West Betuwe kregen wij de schriftelijke garantie dat inspraak mogelijk was vóór ingrijpende 
of zichtbepalende beslissingen genomen zouden worden. Maar we bleven waakzaam. De bladen waarin 
plannen aangekondigd worden, werden nauwkeurig in de gaten gehouden, vooral rond de 
vakantieperiodes daar dit dé geliefde tijd is voor onwelgevallige wijzigingen. Er zijn géén publicaties 
geweest. 
 
In december 2020 heeft de eigenaar, met medeweten en instemming van de gemeente, een “melding” 
gedaan bij de Omgevingsdienst Rivierenland dat er een asbestsanering zou moeten plaatsvinden in de 
beide panden. Gevolge waarvan ze feitelijk gesloopt zouden moeten worden. Let wel: de enige 
voorhanden asbest lag op één van de bijgebouwtjes op het erf, dat was alles. Bij telefonische navraag toen 
deze “asbestsanering” startte met de sloop van alle monumentale haardpartijen en overig oorspronkelijk 
houtwerk in de boerderijen wist de Omgevingsdienst Rivierenland van niets. De persoon die we moesten 
hebben, was er niet en zou terugbellen. Dat gebeurde niet natuurlijk. Toen duidelijk werd dat het niet zou 
stoppen met het verwijderen van asbest maar de pannen van de beide delen werden verwijderd, is er nader 
aangedrongen bij de Omgevingsdienst Rivierenland om in te grijpen. Hierop kwam de mededeling van 
eerst omgevingsdienst en toen ook gemeente dat er niets aan de hand was. Een eigenaar staat het vrij zijn 
huis te slopen als hij daar trek in heeft, een melding (die niet gepubliceerd behoeft te worden) volstaat en 
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dat had de eigenaar (werd toen plots gesteld) in december 2020 gedaan. “Dus waar maken jullie je zo 
druk over?” stelde de gemeente, “Hij sloopt wat ouwe schuurtjes maar de boerderijen staan er toch nog?” 
 
Op de vraag van onze zijde: “blijft het zo liggen dan” stelde de gemeente dat het een beetje dom zou zijn 
om NU nog bezwaar te gaan maken tegen een bestemmingswijziging naar nieuwbouw: “Het is toch al 
gesloopt toch? Wat zou er anders moeten gebeuren dan? Zo laten liggen?” 
 
Dat is de samenwerking tussen Historische Vereniging Oud Asperen en de Gemeente West Betuwe. 
 
Uw voorzitter heeft hierna een stap terug gedaan en Hans Renes (Lid Vereniging Oud Asperen, 
woonachtig tegenover de beide panden en prima onderlegd onze mening in woord en geschrift uit te 
dragen) verzocht te participeren in de gesprekken tussen omwonenden, kerk en vereniging met de beide 
eigenaren van Voorstraat 4 en 6 over het verdere verloop van de ontwikkeling. Dit is zo geschied daar ik 
niet wil dat mijn – sinds maart 2019 - lopende conflict met de gemeente en omgevingsdienst over een 
geheel ander geval wat niets met Asperen of de Vereniging te maken heeft een rol zou kunnen gaan 
spelen in het verdere verloop van deze “project ontwikkeling”. 
 
Ik zie deze hele gebeurtenis als een persoonlijk falen als uw voorzitter. Onze Vereniging is juist opgericht 
met de doelstelling ontwikkelingen als deze te voorkomen. Dit is echter – in dit geval – niet gelukt. De 
enige reden waarom ik niet onmiddellijk terugtreed als voorzitter is de simpele observatie dat je van een 
onwillige overheid niet KUNT winnen en het geen kwestie is van “niet je best gedaan” in dezen. Op 
grond van het voorgaande zal ik echter bij eerste gelegenheid tekst en uitleg geven aan onze leden en sta 
ik volledig open voor een eventuele geuite wens van de leden voor een koerswijziging in dezen. 
 
Een korte samenvatting van de situatie rond beide panden, voor zover in beeld door ons te achterhalen of 
beschikbaar. De locatie van kasteel Waddenstein is al zeer lang in gebruik als verdedigbare veste toen de 
eerste steen gelegd werd van de grote kerk 
in 1401. Op grond van archeologische 
ontgravingen in de kerk in de jaren ‘80 
van de vorige eeuw gaan experts er 
momenteel vanuit dat deze kerk een 
eerdere kerk op dezelfde locatie (van 
Tufsteen, gevonden in de fundering van de 
huidige kerk) vervangen heeft. De straat 
die we tegenwoordig “Voorstraat” noemen 
is het oudst bewoonbare en bewoonde deel 
van de oude binnenstad. Een zandrug 
langs de Linge die droog bleef bij hoog 
water, lopend van een doorwaadbare 
plaats in de Linge (waar later de sluizen 
gebouwd zijn) in westelijke richting. Deze 
“weg” of oude route wordt reeds 
weergegeven op de “Peuteringenkaart” of 
Tabula Peutingeriana, een - zoals de naam 
al doet vermoeden - Romeinse wegenkaart 
uit het jaar 300 tot 400 na Christus. 
Asperen is hier ook al een pleisterplaats 
(een wisselstation voor paarden, koeriers, 
overnachtingsplek met bescherming) 
genaamd Caspingio. We kunnen er dus 
vanuit gaan dat de “Voorstraat” een zéér 
oude weg is en het deel rondom de grote 
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kerk en nabij ons Kasteel Waddenstein niet het minste deel was van deze straat in de oude stad Asperen. 
Dit blijkt ook wel uit een van de eerste schilderijen die we hebben van de oude binnenstad die de kerk én 
(zoals het geluk net zal zijn) juist de eerste huizen ernaast laat zien. Het is een schilderij van Cornelis 
Springer (1817 – 1891) gemaakt op 18 februari 1859. 

 
Het is een schets in 
houtskool gemaakt in 
Asperen en later door 
hem uitgewerkt in 
olieverf. De schets kan 
ik u ook laten zien. 
 
U ziet, de schets zal 
dichter bij de waarheid 
liggen daar Springer 
deze heeft gemaakt ter 
plaatse. De uitwerking 
tot schilderij vond later 
plaats in Amsterdam of 
Hilversum en bij twijfel 
over details zou ik dus 
kiezen voor de schets.  
 
Het schilderij en de 
schets zijn overigens op 
dit specifieke moment 
te koop. Kijkt u vooral 
online bij Kunsthandel 
Bies te Eindhoven. Ik 
heb voor u alvast 
geïnformeerd, de 
huidige eigenaar denkt 
aan een bedrag gelijk 
aan een klein huis. 
Heeft u dus wat 
spaargeld liggen en 
zoekt u nog een 
belegging, belt u gerust 
met Kunsthandel Bies. 
 

 
De panden in Asperen (aan de Voorstraat in ieder geval) hadden vroeger trapgevels. Hiervan resteert in 
het huidige stadsbeeld niets inderdaad, maar ze waren er echt. De door mij al zo vaak aangehaalde 
Catharina van Groningen heeft een waanzinnig mooi boek geschreven over onze Vijfheerenlanden mét 
Asperen, Heukelum en Spijk. Wilt u iets begrijpen van onze streek en stad, dan is dit een zeer goede start. 
Over trapgevels en het verdwijnen hiervan uit het Asperensche stadsbeeld weet zij het volgende te melden 
op (https://www.dbnl.org/tekst/gron052vijf01_01/gron052vijf01_01_0014.php): 
 
“De plattegrond van Jacob van Deventer uit omstreeks 1560 geeft de vroegste afbeelding van de 
ruimtelijke structuur (p. 208). Van een vijftig jaar later is het voor Nederland unieke panorama van de 
stad, dat op de muur van de toren is geschilderd. Hoewel het bouwbestand enigszins is geïdealiseerd, het 
aantal en het type huizen moeten met de nodige terughoudendheid bekeken worden, aan de noordzijde 

https://www.dbnl.org/tekst/gron052vijf01_01/gron052vijf01_01_0014.php
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van de Voorstraat worden vrijwel uitsluitend dwarse huizen met trapgevels weergegeven, geeft het toch 
een goede indruk van de bebouwingsdichtheid, de situering van de grotere gebouwen en de 
verdedigingsgordel. 
 

 
Toevoeging van 
mijn zijde bij deze 
tekst van C. van 
Groningen, een 
detail uit de 
afbeelding in de 
grote kerk van 
Asperen, gemaakt 
medio 1517 met 
Waddenstein, de 
Grote Kerk en 
omringende huizen 
(met trapgevels 
dus). 
 
 
 

 
Stadsbranden hadden in feite een vernietigender werking op het Asperense bestand aan gebouwen. 
In de 18de en 19de eeuw waren het stadsbranden, ontstaan door blikseminslag, hooibroei of 
onvoorzichtigheid met vuur, die tal van huizen in de as legden. In 1793 werd de Voorstraat getroffen, in 
1801 verbrandden negentien huizen, in 1836 veertien huizen en bij de brand van 1896 waren het de kerk 
en het noordwestelijk deel van de Voorstraat, die in vlammen opgingen. Een zichtbaar gevolg van met 
name de laatste stadsbrand is, afgezien van de nieuwbouw in de nabijheid van de kerk, de dakbedekking 
in de stad, die overal uit pannen bestaat. 
 
De historische bebouwing binnen de stadswallen 
bestaat voornamelijk uit (eenvoudige) woonhuizen en 
de in woongedeelte daaraan verwante 
stadsboerderijen.” 
 
 
 
Een vreemd geval is nu dat er een tweede schilderij in 
olieverf bestaat wat ook aan Cornelis Springer wordt 
toegeschreven met dezelfde afbeelding maar die veel 
dichter bij de schets gemaakt in Asperen komt wat 
betreft “accuraatheid”. Nu we toch bezig zijn zal ik 
deze ook opnemen voor u. Veel frisser van kleur en 
méér details, een afbeelding hiervan neem ik ook op in 
dit artikel. 
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Hieronder een detail van het laatst weergegeven (tweede ) olieverfdoek van Springer met de panden 
Voorstraat 4 en 6 op 18 februari 1859 duidelijker in beeld.  
 

 
Trapgevels, schoorstenen, tufsteen (?) metselwerk, luiken en hoge ramen zoals een middeleeuws pand 
betaamt. Gevolg van de brand in 1896 was het verdwijnen van de resten van deze panden en de herbouw 
van nagenoeg de gehele Voorstraat aan deze zijde inclusief het dak van de kerk. 
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Asperen 1896: Zicht op de kerk met verbrand dak en binnenwerk vanaf de plek waar de boerderijen 
Voorstraat 4, 6 en 8 volledig verdwenen zijn door de brand. Rechts op de foto de Voorstraat aan de 
overzijde: huizen tegenover de kerk met trapgevels!  
 
 
En hier een foto uit 
dezelfde reeks met 
de uitgebrande 
huizen Voorstraat 4, 
6 en 8 aan de 
Voorstraatzijde. 
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De uitgebrande panden worden gelijktijdig 
herbouwd in een vergelijkbare en herkenbare 
stijl. Natuurlijk hebben veel huizen geheel 
eigen details en wisselende vormen van 
additionele versieringen (luxe). Verschil moest 
er blijven immers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder de panden in 1901, huis links 
Hakkert Bruinswijk en rechts Hannes Verwey 
(Van Stiene). 
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Een foto na de brand 1896 vanaf de hoek Stadswal/Begraafplaats in de richting van de Voorstraat met de 
bewoners van de erven en hun personeel. Dit zijn de achtererven van de Voorstraat 4, 6 en 8 e.v. die toen 
herbouwd zijn. Het vermoeden is dat de muur tussen Voorstraat 4 en de oude begraafplaats toen deels op 
de begraafplaats gebouwd is en er dus graven liggen op het huidige achtererf van Voorstraat 4 (waar 
gebouwd moet gaan worden). Op de foto hiervoor is er (nog) geen muur gemetseld tussen het erf van 
Voorstraat 4 en de (oude) begraafplaats maar duidelijk is wel te zien dat beide zéér nabij elkaar liggen. 
Begraafplaatsen werden ook destijds opgeruimd, oude of beschadigde stenen verdwenen en de ruimte 
werd opnieuw gebruikt. Waar de grens ligt of lag destijds moet dus nog worden vastgesteld door middel 
van een archeologisch onderzoek ter plaatse. Laten we hopen dat dit niet een rommeltje wordt met een 
paar proefsleufjes her en der zoals bij Plan Victoria of “toevallig en opportuun vergeten” zoals het geval 
was bij de sloop en nieuwbouw van de snackbar annex pannenkoekenhuis aan de Voorstraat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierna volgt een artikel geschreven door Professor Dr. Hans Renes, Geowetenschappen Universiteit 
Utrecht voor publicatie in het blad van de Erfgoedvereniging Heemschut (Jaargang 98, nr. 2 van mei 
2021) die zich sinds 1911 inzet voor de bescherming van Cultureel erfgoed. Hans Renes is lid van onze 
vereniging en heeft zijn publicatie iets aangepast voor publicatie in onze courant.
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Zorg om stadsgezicht Asperen 
 
Asperen staat niet bekend als een monumentenstad, maar is op dat punt wel belangrijk, als deel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie (genomineerd als werelderfgoed) en als een van mooiste voorbeelden in 
Nederland van een boerenstad. Het meest bijzondere stadsgezicht vormt wel het gebied tussen de 
Voorstraat en de Achterwal. De 
aaneengesloten bebouwing maakt vanaf 
de Voorstraat een stedelijke indruk. 
Kijkend vanaf de Achterwal wordt 
ineens duidelijk dat vrijwel alle huizen 
voormalige boerderijen zijn. Nergens in 
Nederland is het beeld van een 
boerenstad zo aanschouwelijk. Juist op 
de meest markante plek van dit deel van 
de stad, naast de enorme middeleeuwse 
stadskerk, stond tot vorig jaar een van de 
laatste actieve stadsboerderijen in 
Nederland. Bij de herontwikkeling heeft 
de gemeente grote steken laten vallen. 
Bewoners, met steun van Heemschut, 
kwamen in het geweer. 
 
 
De plannen 
In 1946 woonden er binnen de stadsmuren van Asperen nog 50 boeren. In de ruilverkaveling 
Tielerwaard-West is in het begin van de jaren zestig een groot aantal stadsboeren verhuisd naar de polder. 

Nadien bleef het aantal boeren 
afnemen, door gebrek aan 
opvolgers en door de 
schaalvergroting. Begin 2020 
waren er nog twee boeren 
binnen de stad over: een 
melkveebedrijf en een 
fruitbedrijf. Later in dat jaar 
heeft de melkveehouder een 
nieuwe boerderij buiten de 
stad gebouwd en kwam de 
stadsboerderij en het 
aangrenzende pand leeg te 
staan. Beide panden werden 
gekocht door een aannemer 
die al snel de terreinen aan de 
achterzijde doorverkocht aan 
een andere ontwikkelaar.  

 
Na eerdere ervaringen met weinig geslaagde inbreidingen nam de Vereniging Oud-Asperen al in 2019 
contact op met de gemeente West-Betuwe. Daarop antwoordde de gemeente dat het nieuwe plan de 
procedure van een bestemmingsplanwijziging zou doorlopen, met alle bijbehorende mogelijkheden tot 
inspreken. Desondanks, en tot verbijstering van de omwonenden, begon een aannemer begin maart 2021 
met de gedeeltelijke sloop van de interieurs van de huizen en de volledige sloop van de stalgedeelten. 
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Waarden 
De betreffende panden Voorstraat 4 en 6 zijn niet wettelijk beschermd. Dat heeft vooral te maken met een 
zeer terughoudend beleid van de vorige en de huidige gemeente op het gebied van het aanwijzen van 
gemeentelijke monumenten. Bij een cultuurhistorische inventarisatie in 2016 werden beide panden hoog 
gewaardeerd. De reden voor die hoge waardering waren de gaafheid en de bijdrage aan het herkenbare 
beeld van een boerenstad. 
Het bijzondere van het 
toen nog bestaande 
agrarische gebruik werd 
expliciet genoemd. 
Daar valt nog wel wat aan 
toe te voegen. De beide 
panden maken deel uit van 
een reeks van boerderijen 
die zijn herbouwd na de 
stadsbrand van 1896. De 
boerderijen, van dezelfde 
architect, vertonen grote 
overeenkomsten, maar 
tegelijk door de inbreng 
van de bewoners ook 
variaties. Het bouwtype, 
één verdieping onder een 
schuine kap, de indeling 
van de voorhuizen, met 
ruimten aan weerszijden 
van een centrale gang, en de kapconstructie sluiten aan bij lokale bouwtradities.  
De boerderij en het buurpand liggen op de meest kwetsbare plek in de stad, aan het begin van de 
Voorstraat en op tien meter van de middeleeuwse stadskerk (rijksmonument). Er zijn vage aanwijzingen 
dat het kerkhof naast de kerk ooit heeft doorgelopen op een deel van het erf. In ieder geval is een 
archeologisch onderzoek op deze plek noodzakelijk. Daarbij moet ook bedacht worden dat Asperen deel 
uitmaakt van een grote groep kleine middeleeuwse steden waar nog nauwelijks archeologisch onderzoek 
naar is gedaan. 
 
Onvoorziene sloop 
De ideale oplossing voor deze plek zou een verbouwing tot twee woonboerderijen zijn geweest. De 

afgelopen jaren is meermalen gebleken dat daar een markt 
voor is. Op het moment dat deze regels worden geschreven 
(eind maart 2021) lijkt het met de voorhuizen goed te 
komen. Hoewel in de interieurs originele ornamenten zijn 
gesloopt, zijn de daken intussen opgeknapt.  
De stalgedeelten zijn echter gesloopt. In plaats van de 
beide stallen voorzien de plannen in een enkel gebouw dat 
een ‘agrarische uitstraling’ moet krijgen. Buren die met 
veel moeite de plannen hebben mogen zien, vergelijken de 
vormgeving eerder met een complex zomerhuisjes. Al met 
al moeten we constateren dat het slechter had gekund, maar 
ook veel beter. Intussen zijn er nog altijd zorgen, onder 
meer over de kerk die kan verzakken door ontwatering of 

heien op het bouwterrein.  
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In de komende maanden zal de gemeente alsnog de bestemmingsplanwijziging in stemming brengen, 
maar intussen hebben gemeente en aannemer al voor voldongen feiten gezorgd. Naar verluid heeft de 
aannemer toestemming gekregen om alvast te beginnen ‘omdat het met de vergunningen wel goed zou 
komen’.  
 

 
 
De procedure 
De procedure laat opnieuw een vervelende nasmaak achter. De toezeggingen van de gemeente over een 
bestemmingsplanwijziging met inspraakmogelijkheden zijn niet nagekomen. Er is zelfs voorafgaand aan 
de start van de werkzaamheden geen enkel contact geweest met de aangrenzende bewoners. 
Dit roept vragen op over de toekomst. Er lijkt een groeiende kloof te bestaan tussen de beloofde 
participatiesamenleving en een bestuurlijke werkelijkheid. Enerzijds wordt de burgers voorgehouden dat 
participatie belangrijk is. Dat is bijvoorbeeld de geest van de nieuwe Omgevingswet, die de 
besluitvorming dichter naar de burgers zegt te willen brengen.  
 
Tegelijk zien we dat zwak uitgeruste gemeenten steeds afhankelijker worden van marktpartijen. Onder 
druk van de laatste worden plannen in kleine kring besproken en ‘afgekaart’, waarna het resultaat wordt 
gepresenteerd als onontkoombaar. Lokale historische verenigingen en andere monumentenbeschermers 
zullen waakzamer dan ooit moeten zijn. 
De ontwikkelingen in Asperen laten bovendien zien hoe belangrijk de aanwijzing van gemeentelijke 
monumenten is, niet om een stadsbeeld te bevriezen maar om ontwikkelingen te kunnen sturen. Als de 
panden aan de Voorstraat beschermd waren geweest, was een beter plan mogelijk geweest. 
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Naschrift auteur 
Het bovenstaande artikel is geschreven in maart 2021. Al jaren was duidelijk dat er aan het begin van de 
Voorstraat veranderingen op til waren. De Vereniging Oud-Asperen had na navraag bij de gemeente in 
2019 de toezegging gekregen dat er een nette procedure zou worden gevolgd, inclusief een goede 
informatievoorziening naar de omgeving. Die omgeving werd echter volledig verrast toen de 
werkzaamheden begonnen. Op de eerste ochtend werden authentieke schouwen kapotgeslagen in de 
woonhuizen.  
 
Deze ontwikkelingen waren voor enkele omwonenden (waaronder ondergetekende) en de Vereniging 
Oud-Asperen reden om te protesteren. Onmiddellijk werden de gemeente, de Omgevingsdienst, de lokale 
pers en de Bond Heemschut benaderd. In die publiciteitsgolf kwam ook het bovenstaande artikel tot 
stand, dat enkele maanden later in het juninummer van het (landelijke) tijdschrift Heemschut werd 
gepubliceerd.  
 
De protesterende omwonenden kregen bijval uit de stad. Aan de andere kant waren er ook buurtgenoten 
die blij waren dat ‘die oude zooi’ eindelijk weg was. Eén buurtbewoner vond op Twitter dat 
‘Randstedelijke import’ niet het recht had iets van de ontwikkelingen te vinden, wat weer een reactie van 
een oud-bewoner uitlokte.  
 
Intussen zijn de bedrijfsgedeelten van de beide boerderijen afgebroken, met uitzondering van de 
scheidingsmuur met het kerkhof. Het is belangrijk dat die muur blijft staan, als herinnering aan het 
vroegere gebruik, maar ook als afscheiding. De woongedeelten zijn intussen opgeknapt. De vervangende 
nieuwbouw aan de achterzijde zal alsnog een bestemmingsplanprocedure doorlopen. De opmerkingen die 
aan het eind van het artikel werden gemaakt over de toekomstige handelwijze van de gemeente, zijn nog 
altijd actueel. 
 
Literatuur 
Dit artikel is een enigszins bewerkte herdruk van: Renes, H. (2021). Zorg om stadsgezicht Asperen. 
Heemschut 98 (2), pp. 44-45. 
De onderbouwing van de opmerkingen over het nationale belang van Asperen als boerenstad staat in een 
eerder artikel: Renes, H. (2018). Asperen, een boerenstad aan de Linge. Tijdschrift voor Historische 
Geografie 3 (2), pp. 126-139. Ook dit artikel is herdrukt in het tijdschrift van de Vereniging Oud-
Asperen: Renes, H. (2018). Asperen, een stad van boeren. De Asperensche Courant 39 (2), pp. 7-26. 
De cultuurhistorische inventarisatie waarnaar in dit artikel wordt verwezen is gemaakt in opdracht van de 
toenmalige gemeente Lingewaal: Haartsen, A., B. Olde Meierink & R. de Groot (2016). 
Cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Lingewaal. Lantschap, Haaften (Lantschapsstudies 
143). 
 
Figuren 
[1] Zicht op de Achterwal met de achterzijde van de boerderijen Voorstraat 4 en 6 en links de vijftiende-
eeuwse kerk.  
[a] Situatie in 1977 (foto auteur).  
[b] Situatie in 2017 (foto auteur). 
[c] Situatie op 20 maart 2021 (foto auteur). 
[2] De voorzijde van de beide panden aan de Voorstraat (foto auteur).  
[3] Voorstraat 4 met de kerk en de afsluiting van het kerkhof in 1941. Beeldbank Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, nr. OF-01553.  
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Archeologisch (definitief) rapport Kasteel Waddestein Asperen  
 
Van januari tot maart in het jaar 2016 heeft een groep archeologen van het bureau Aeres onder leiding 
van Nico van der Feest in opdracht van de Gemeente Lingewaal een onderzoek gedaan op de locatie van 
ons kasteel Waddestein (naast, onder en achter de huidige Villa Süter, het voormalige Gemeentehuis van 
de Gemeente Asperen en later de Gemeente Lingewaal).  
 
Na enige tijd kwam er een concept-rapportage van Nico van der Feest en heeft hij onze leden verrast met 
een presentatie in het Buurthuis met medebrenging van bodemvondsten. Het heeft echter lang geduurd 
voordat er eindelijk een definitief rapport kwam: december 2018. Helaas zijn deze rapporten niet 
openbaar of gewoon online in te zien. Dit is best frustrerend als je (als vereniging) graag wat wilt weten 
over archeologische vondsten en ontgravingen. Deze terughoudendheid wordt verdedigd door de 
professionals in dit vakgebied met het argument dat dergelijke rapporten vaak aanleiding zijn voor 
amateurarcheologen met een metaaldetector om gericht te gaan zoeken en graven. Dit is een gruwel voor 
de professionele archeologen die dit als een vorm van diefstal zien en ervaren. Gelukkig echter heeft uw 
voorzitter het definitieve rapport mogen ontvangen in april 2021 en liefhebbers onder onze leden kunnen 
mij natuurlijk benaderen om het in te zien. Om het hele rapport of zelfs delen ervan in onze Courant te 
publiceren lijkt ons niet correct maar ik zal de samenvatting van Nico van der Feest opnemen: 
 
Het kasteel maakt een relatief gelijkaardige diachrone ontwikkeling door als de stad Asperen. Middels 
het uitvoerig onderzoeken van de aangetroffen resten en de koppeling met de sporen kan een inkijk 
worden gemaakt in deze ontwikkeling. Hoe de welvaart zich ontwikkelt, welke invloeden de grote 
mogendheden uit de late middeleeuwen en vroeg moderne tijd hebben op de stad en kasteel. De sterke 
invloeden van het grensgebied tussen Holland en Gelre met bijbehorende oorlogshandelingen zijn ook 
merkbaar binnen de aangetroffen resten. Dit geheel aan informatie leidt tot een grove opzet van de 
geschiedenis van het kasteel en haar bewoners en vormt een uitgangspunt indien het kasteel zelf ooit 
opgegraven dient te worden.  
 
Van het ontstaan van het kasteel tot de teloorgang in 1672, tijdens 
het rampjaar, toen de Fransen een van de hoektorens opbliezen. 
Hoe dit weinigzeggend grasveld net buiten de stad een grote 
hoeveelheid informatie opgeeft. Het grasveld dat veranderd is in 
een mooie waterpartij met resten van het kasteel die voor het 
publiek zichtbaar zijn gebleven. 
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door een kernteam van archeologen van Aeres Milieu, bestaande uit  
V. van der Veen en D. Hagens onder leiding van N.J. W. van der Feest. Het team werd ondersteund  
door H. van den Engel, G. de Man, C. Cohen Stuart, H. De Langhe en T. Wijkamp. Veel mensen hebben  
vrijwillig een steentje bijgedragen te weten C. Senica, R. Remans, T. Witjes, D. Bouwman, D. Abbuisi, H. 
van Gemert, H. Lefers, T. Busch, A. van Brakel. Vanuit de gemeente werd het project begeleid door M. 
Borowski en inhoudelijk ondersteund door H.J. van Oort. Een speciaal dankwoord dient te worden 
gericht aan Gijs de Man voor zijn tomeloze inzet tijdens en na de werktijden. 
 
Ons aller Gijs de Man heeft veel werk verzet voor de groep ter voorbereiding en stond in weer en wind 
ook iedere dag met de dames en heren in de ontgraving met zijn metaaldetector. Terecht wordt Gijs ook 
specifiek bedankt hiervoor. Met medewerking van Gijs wordt momenteel ook gewerkt aan een uitgave 
waar onze Vereniging in zal participeren en waar ook ons kasteel en voorgenoemd onderzoek hopelijk of 
mogelijk aan de orde zullen komen. Meer daarover op een latere datum. 
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De jonge reiziger door Nederland 
 
In 1789 en 1790 verschenen bij Langeveld drie delen van “De jonge reiziger” geschreven door Jan Aukes 
Backer, een koopman in Harlingen, die wegens achteruitgang van zijn zaken als broodschrijver door 
Nederland trok. In 1791 volgde nog een - thans uiterst zeldzaam - dunner deeltje IV.  
 

In deel I tegenover p. 154 een uitslaande prent van het 
paviljoen Welgelegen in Haarlem, door J.L. van Beek 1789, 
naar D. Kerkhoff. Dit is de enige illustratie in het werk. Van 
de delen I-III verscheen in 1797 een tweede editie, die deels 
een titeluitgave is. Het vierde deeltje werd hier niet 
bijgevoegd.  
 
De drie delen hebben een gegraveerd titelblad (zie afbeelding 
op deze bladzijde), met een portretmedaillon door F.J. 
Pfeiffer, voorstellende Charlotte die een brief van Ferdinand 
leest. Backer laat in deze briefroman een ik-figuur, een jonge 
en rijke academicus, met zijn knecht door west- en midden-
Nederland reizen. Behalve over topografie en historie van de 
bezochte plaatsen schrijft hij ook over logeerpartijen, 
theaterbezoek en geeft hij allerlei persoonlijke 
ontboezemingen. “Het boek dat oorspronkelijk in afleveringen 
verscheen (drie afleveringen per deel), is een curieus mengsel 
van topografie en briefroman en was volgens het Voorbericht 
bedoeld voor “de Vaderlandsche jeugd”, maar de optredende 
figuren blijken de schoolleeftijd al ontgroeid.” (Buijnsters) De 
reis liep van Velsen, Santpoort, Spaarndam, Halfweg, 
Amsterdam, Zaandam, Amstelveen, Ouderkerk, Naarden, 
Muiden, Weesp, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Leiden, 
Voorhout, Sassenheim, Warmond, Leidschendam, 
Oegstgeest, Rijnsburg, Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Den 
Haag, Scheveningen, Rijswijk, Voorburg, Delft, Loosduinen, 
Monster, ‘s-Gravenzande, Naaldwijk, Wateringen, Maassluis, 

Schiedam, Vlaardingen, Rozenburg, Brielle, Hellevoetsluis, Rockanje, Brielle, Goeree, Overflakkee, 
Sommelsdijk, Dirksland, Middelharnis, Klundert, Dordrecht, Willemstad, Geertruidenberg, Zwijndrecht, 
Dubbeldam, Sliedrecht, Gorcum, Woudrichem, Asperen, Heukelom, Leerdam, Vianen, Ysselstein, 
Ameide, Nieuwpoort, Schoonhoven, Oudewater, Woerden, Bodegraven, Gouda, Zwammerdam, 
Moordrecht, Rotterdam, Alphen, Buiksloot, Broek, Marken, Monnickendam, Edam, Hoorn, Enkhuizen, 
Medemblik, Alkmaar, Schermerhorn, Beemster, Purmerend. 
 
Ik heb deel I en II van het boek voor u gelezen en voor de liefhebber onder onze leden kan ik het u 
volgaarne (in pdf format) toezenden. Waar het ons om gaat, is uiteraard de beschrijving die gegeven 
wordt van Asperen, Heukelum en Leerdam. In voorgaande delen hebben wij iets gepubliceerd van de 
“Inval van de Pruissen” in de 18e eeuw en toen bleek hoe weinig er feitelijk beschreven is (en wordt) van 
gewone, alledaagse dingen die destijds gebeurden in onze stad. Om daar iets van te begrijpen, moet tussen 
de regels gelezen worden van de beschrijving van oorlog en ellende lijkt het. Hier hebben we echter dus 
een ‘reisverslag’, het verhaal van een bezoeker van onze stad in 1784 die vervolgens ook naar Heukelum 
en Leerdam reist en heel gewone zaken beschrijft en benoemt. Ik zal het deel wat mij (en vermoedelijk u 
als lezer van onze Courant) het meest interesseert hieronder weergeven. 
 
Nu volgt dus een passage Uit: “De Jonge Reiziger door Nederland” Deel II, IIIe stuk vanaf bladzijde 291 
met een beschrijving van een bezoek aan Asperen, Heukelum en Leerdam in het jaar 1784. 
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Geschreven door Jan. A. Backer (1747 – 1798) Koopman, Vertaler en Toneelschrijver, uitgegeven door 
D.M. Langeveld te Amsterdam in 1789. Waarde boek momenteel: ca. 1.255,00 euro. 
 
Brief van FERDINAND aan CHARLOTTE. 
 
Woerden den 18 Juny 1784 
 
Hoe greetig vat myne hand de pen op myne lieve Charlotte, daar ik in geen twee dagen aan u 
geschreeven hebbe. Ik bewonder my zelve hoe het mogelyk is, maar laat ik u reden geeven. 
 
Den 16 's middags ten twee uuren vertrokken wy met twee fargons1, uit het aangenaam, zindlyk,2 en van 
ouds zo zeer vermaard Gorcum, een stadje waarin ik met u vereenigd, en vergezeld van onze kleine 
vriendenkring myn leven wel als een vergeeten burger zoude willen verslyten, liever myne Charlotte, dan 
in het grootsch maar al te woelig Amsterdam. Doch dewyl ik twyffel of het wel van uwe smaak zou zyn zo 
solitair, als men hier zou moeten leven, zie ik maar in eens van dat denkbeeld af. 
 
Wy kwamen welhaast te Asperen, en terwyl de paarden een weinig met gras en water verfrischt wierden, 
deeden wy eene wandeling. De Stad, leggende aan het riviertje de Linge, welke 'er de gracht vormt, en 
onder den naam van de min, 'er door heen vloeit’, is oud en vervallen. 
 
Deszelfs gedaante is naby3 vierkant, fraaije straaten vindt men hier niet, de wallen hebben niets 
bekoorlyks, dan de verschietryke4 gezichten, de publyke gebouwen bestaan in de kerk en het stadhuis. 
 
De kerk is een taamlyk goed kruis gebouw, met een torentje op het midden. Het koor is alleen de 
begraafplaats van 't geslagt der Heeren van Asperen, en pronkt met een verheeven tombe, die door een 
blaauwe zerk gedekt wordt, op welke een aantal wapens zyn uitgehouwen, als meede de naamen der 
alhier begraavenen. De tooren voor dit gebouw staande de is vierkant, en gantsch niet kwalyk gewerkt. 
 
Het Stadhuis is oud, van geen aanzien, en heeft geene vertrekken die eenige aanmerking verdienen, zo dat 
wy de weinige oogenblikken hier besteed nog wel als verkwist mogten rekenen. Spoedig waren wy weder 
by onze rytuigen, en vervolgden den weg na Heukelom, meede aan de Linge gelegen, niet minder, helaas! 
in verval dan het opgenoemde steedje, de publyke gebouwen zyn weder alleen het stadhuis, zo men het 
noemt, en dat niets hoegenaamd aanmerkelyks heeft en eene nog al vrye ruime kerk, die echter niets heeft 
dat der vermeldinge waardig is. 
 
Deeze wandeling geschiede terwyl de pont5 van de overzyde der rivier kwam, om onze fargons over te 
halen, gy begrypt derhalve myn beste dat wy ons hier niet lang ophielden. 
 
Leerdam was vervolgens onze pleisterplaats, dit stadje heeft in vergelyking der twee voorige nog al geen 
ongevallig voorkomen, 't legt meede aan dezelve rivier de Linge, is langwerpig vierkant, alom bemuurd 
en van eene gracht omringd de voornaamste straat heeft verscheidene aanzienlyke gebouwen, 't is ruim 
en luchtig, de wal is beplant met boomen.  
 

 
1 Fargon of Fourgon uit het Frans, een trilby of kleine (reis)koets veelal getrokken door twee paarden. 
2 Zindlyk betekent in deze context letterlijk schoon, goed onderhouden en proper. 
3 Naby: ongeveer, bijna 
4 Verschiet werd gebruikt om een bleek of verkleurd aanzicht te beschrijven. 
5 Het veer van Asperen naar Leerdam moet op dat moment splinternieuw of rijp voor de sloop zijn geweest, op 23 november 
1783 kreeg Meelis Mouthaan de opdracht van Baron van Boetzelaer om voor 1.050 gulden een pont te bouwen met de 
volgende afmetingen: lengte 44 voet, dus ongeveer 13 meter; breedte in het midden 12½ voet, ongeveer 3,75 meter; aan de 
einden 9 voet en 8 duim, dat is bijna 3 meter. Deze is in gebruik genomen op 17 mei 1784. 
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De kerk zynde een kruiskerk, is zo wel als de tooren een goed gebouw, voorzien van een wel klinkend 
orgel, 't geen wy de eer hadden te horen speelen, door de vriendlykheid van den orgelist, die ons onder 
anderen tracteerde op het door uwen braaven welmeenenden stadgenoot Dirk Volkaartz Koornhardt 
gemaakt lied Wilhelmus al van Nashouwe! &c. Wy bedankten hem by uitneemenheid. 
 
Het Stadhuis, een gebouw van de vorige eeuw, heeft een vry goede voorgevel, vercierd met de wapens van 
Prins Fredrik Hendrik en zyne Gemalinne Amalia van Solms, wy hebben het zelve niet bezichtigd, om dat 
men ons zeide dat het niets byzonders hadde. 
 
Het huis van den Drossaart is meede een aanzienlyk gebouw, behorende eigenlyk aan zyne doorluchtige 
Hoogheid den Heere Prins van Oranje, als Graaf van Leerdam.  
 
By het inkomen der poort van Heukelom staat een fraai gebouw, dat nog nieuw is, 't welk tot een gasthuis 
strekt. Deeze zyn zo verre ik weete de publyke gebouwen van de Hofstad dezes Graafschaps6. 
Wy dronken hier thee, doch lieve Lot, onder des viel 'er iets voor dat ons hooglyk ergerde, wy waren 
geplaatst in de zykamer, doch maar kort gezeeten hebbende, trad een boer in, gekleed in eene linnen kiel, 
hy eischte een vlesch Witte wyn, en vraagde den kastelein, of Levy nog niet daar was. Eer de kastelein 
kon antwoorden trad de jood binnen en aanstonds plaatsten die twee snaaken7 zich aan een tafeltje daar 
hun een kaart gegeeven wierd, met welke zy begonnen te trente & un8 speelen, zo grof, dat de boer, een 
man met gryze hairen, en na myn gissing meer dan vyf - en zestig jaren oud, in den korten tyd dat wy daar 
zaten meer dan hondert vyftig guldens verloor. Toen hy byna 
hondert guldens kwyt was, moest hy na huis om meer te haaien, 
ondertusschen ging Levy in de keuken thee drinken, de knechts 
verhaalden ons naderhand, dat de jood gezegd hadde, dat by 
nu zyn verlies van den voorigen dag wel weerom zou krygen, 
wyl hy nu eenig denkbeeld op dat spulletje begon te krygen, 
maar het nooit te voren gespeeld hadde. Welke streeken heeft 
die natie! Wy vraagden den kastelein of die boer zo ryk was, en 
kreegen ten antwoord: “ neen, maar hy is zo heet op het 
dobbelen dat hy niemand met rust laat zo lang by geen party 
heeft. Gister was hier niemand dan die jood, die hy half tot 
speelen dwong en die man zulks niet verstaande, NB., verloor 
hondert en tien guldens aan hem, maar nu is hij 'er al achter.” 
 
Lot! het ergerde my zodanig dat ik niet na kon laaten met den Heer Goudwaard in een ernstig discours te 
treeden over het verachtlyke en het ruineufe van het dobbelen. Zyn Ed. was 'er ook hoogst over 
verontwaardigt’, en verhaalde my by die gelegenheid staalen, die hy had bygewoond onder fatzoenlyke 
lieden, gelyk zy gaarne genoemd wilden zyn, die een waar fatzoenlyk man het hair te berg moesten doen 
ryzen. Om 'er u een van meede te deelen. 
 
Een man, die gewichtige posten bekleedt, (zeide hy) kwam in een koffyhuis, al waar het speelbord gereed 
stond, en wierp 'er een aanmerkelyke beurs met goud in’, vraagende wie lust had, 'er zó veel in eene gooi 
tegen te zetten’. Een zeker niet onvermaard koopman haalde tot tweemaal toe een hand vol goud uit zyn 
kamifooizak9, vraagde of 'er genoeg was’, en dit met ja beantwoord zynde, vatte hy de sleenen op, en 
gooide, zeggende: “daar, gooi daar dan boven, de ander gooit" ook, maar lager, de koopman strykt het 
zyne en de beurs na zich, de heer van aanzien was nieuwsgierig om te weten, hoe veel 'er tegen zyn 

 
6 Heukelum behoord (net als Asperen) tot 1984 tot het Graafschap van (Zuid) Holland (niet Gelderland dus). 
7 Snaaken, vreemde heerschappen, luidruchtig, lomp. 
8 Trente et un: Frans kansspel met kaarten, het doel is om 31 punten te verzamelen (eenendertigen) maar dit niet te 
overstijgen. Een voorganger van het ons bekende (o.a. casino kansspel) eenentwintigen. 
9 Kamifooizak: kamifooi is een borstrok (onderkleeding) of een vorm van Officierskleding. Mogelijk dus een soort plunjezak ? 
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goudbeurs gezet was’, maar het antwoord dat hy kreeg bestond enkel hierin: dit immers koomt tusschen 
goede vrienden zo naauw niet, en 'er wierd den gantschen avond niet meer over het geval gesprooken’. 
Onbegrypelyk voor my is een zulke zucht voor het spel, en een zulke tranquiliteit by winner of verliezer 
beide. De aanmerkingen welke de Heer Goudwaard omtrent het dobbelen maakte, verdienden alle 
opgetekend geweest te zyn, maar hoe was dit mooglyk ? Genoeg derhalven dat ik melde waarmede hy 
alles besloot. 
 
,,De rykste man wiens overheerschende hartstogt het grof spel is, ( zeide hy ) heeft by my geen stuiver 
crediet, want hy kan in een uur arm zyn. Eene waarheid myne beminde die ik wenschte dat elk jongeling 
zodanig in zyn hart inprente, dat hy die nimmer vergat, voor my ik heb daar van een zodanig afschuw, dat 
men my door ge ene middelen zou kunnen beweegen om immer my in grof spel van wat aart ook te 
verhopen. 
 

In Leerdam thee gedronken hebbende, reeden 
wy naar Vianen. Eer ik u iets van deeze 
plaats zegge, moet ik u berichten, dat de 
gantsche weg van Gorcum, dat vermaaklyk 
Gorcum tot hier toe zeer aangenaam is, voor 
al voor ons, die zo weinig rivier gezichten 
van dien aart gewoon zyn. Myn vriend zege 
my dat als ik eens in Gelderland koome die 
rivier gezichten nog bekoorlyker zullen zyn, 
en dit waar zynde lieve Lot, dan dunkt my zou 
ik daar moeten blyven, als my geene nog 
belanglyker Schoone noopte, om altoos 

weder te keeren, tot de hoofdplaats van myn Vaderland, het magtig Amsterdam, het middenpunt en de 
steun der gantsche Republiek10, waar in die toverende schoone haar bestendig verblyf houdt. 
 
Helaas komt Asperen niet erg positief uit de beoordeling, het is niet anders. Kasteel Waddestein was bij 
de langdurige Franse bezetting van 1672 opgeblazen, de stad verarmd en berooid achtergebleven. Het 
waren niet de gloriejaren van onze stad en alleen het (in 1952 helaas gesloopte) Stadhuis tussen Minstraat 
en Voorstraat en de Grote Kerk waren vermeldingswaardig in 1784. De kerk wordt raak omschreven 
maar iedere vermelding van de muurschilderingen uit en over de inval van de Gelderse troepen 1517 blijft 
achterwege. Dat is een rare omissie daar dergelijke muurschilderingen in een kerk vrij uniek zijn voor 
Nederland. Er zal een reden voor zijn. Was er destijds al een koor en/of orgel welke deze verborg voor de 
(snelle) bezoeker? Wie weet dit? 
 
Het verhaal van de “Boer en de Jood” kan aldus hebben plaatsgevonden maar recensies van de 
boekenreeks van Jan Backer beschrijven dat hij daadwerkelijk gereisd heeft maar de saaie bezoeken wat 
‘opluisterde’ door allerhande verhalen en verzinsels met een al dan niet stichtelijke strekking of juist erg 
ondeugende passages om het geheel leesbaar maar bovenal vermakelijk te laten zijn. Het boek moest 
immers wel verkocht worden en passages over kleine steden op de grens van de bewoonde wereld zouden 
slechts een enkeling bewegen het boek te kopen. Geruchten over vermakelijke dubbelzinnige passages 
met verwijzingen naar de actuele politiek echter verkochten en verkopen immer goed. 
 
Delen I en II zijn in bezit van uw Voorzitter en deze deelt ze graag met u indien u ook over Gorinchem, 
Vianen en vele andere steden bezocht medio 1784 wilt lezen. 

 
10 Hij spreekt hier over de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588 tot 1795) waar zowel Holland als Gelderland 
toen deel van uitmaakten. Deze staatsvorm (losse confederatie feitelijk met alleen een gemeenschappelijke defensie) kwam 
tot een einde met de inval van (het revolutionaire) Frankrijk waartegen Oostenrijk (waartoe de Zuidelijke Nederlanden 
behoorden) de oorlog verklaarde in een poging het Franse Koningshuis te herstellen na de revolutie. Geen succes dus. 
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Tragedie op Minstraat A119 
 
Dat de kindersterfte in het verleden hoog was, wist ik wel, maar zo hoog als bij Adrianus Arnoldus 
Wilhelmus van Soolingen, (voor het gemak noemen we hem Adrianus) heb ik in één van mijn hobby’s, 
de genealogie, nog niet eerder meegemaakt. Adrianus was broodbakker in Asperen, aan de Minstraat 
nummer A119. Of de Min in een aantal overlijdens een rol in heeft gespeeld, weet ik niet, maar het lijkt 
wel voor de hand te liggen. Het is tenslotte niet voor niks dat artsen in het verleden regelmatig hebben 
aangedrongen bij het gemeentebestuur om deze te dempen, wat uiteindelijk ook is gebeurd. 

 
Verder valt het jaar 
1866 op waarin zijn 
vrouw en vijf kinderen 
overlijden. In dat jaar 
heerste er in Nederland 
en ook in Asperen de 
ziekte Cholera. Uit 
onderstaande 
overlijdensadvertentie 
blijkt dat ze daaraan 
zijn overleden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Cholera begon op 17 april 1866 in Rotterdam en duurde tot 15 december 1866. 
In Asperen waren minimaal 26 zieken en 13 personen overleden. In Zuid-Holland zijn er 7.688 personen 
overleden en in Nederland volgens onderstaand overzicht 19.494. Later is dit bijgesteld tot 19.546 
Van de 13 personen die in Asperen overleden, zijn er dus 5 uit het gezin van Adrianus van Soolingen. 

  
A. = aangetast en O. = overleden 
 
Opmerkelijk is het dat Adrianus 
bij zijn tweede huwelijk met 
Grietje de Ridder 40 jaar oud is, 
terwijl Grietje bij dit huwelijk 22 
jaar oud is. Hun eerste zoon 
Hermanus wordt 3 maanden na 
dit huwelijk geboren. Was 
Grietje werkzaam bij Adrianus 
van Soolingen?  
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Hier zullen we waarschijnlijk niet achter komen. Het Bevolkingsregister zegt er niets over. Het laatste 
kind kreeg Adrianus toen hij 61 jaar oud was. Om u een duidelijk beeld te geven hoeveel kinderen er 
gestorven zijn van de 20 kinderen die hij kreeg, volgt hier een genealogisch overzicht. 
 
Adrianus Arnoldus Wilhelmus van Soolingen, zoon van Hermanus van Soolingen & Pietertje Nobel. 
Geboren in Schoonhoven op 4 april 1828. Adrianus Arnoldus Wilhelmus is overleden, op de leeftijd van 
66 jaar, in Asperen op 10 april 1894. Beroep: Broodbakker. 
 
Adrianus Arnoldus Wilhelmus huwde (eerste relatie) op de leeftijd van 23 jaar in Asperen op 12 
september 1851 met Jantje van Someren, dochter van N.N. & Jantje van Someren. Geboren in Asperen op 
12 augustus 1828. Jantje is overleden (Cholera), op de leeftijd van 38 jaar, in Asperen op 25 november 
1866. 
 
De volgende kinderen werden geboren: 
1 Hermanus   (1851-1866) 
2 Jantje   (1853-1853) 
3 Adam   (1854-1866) 
4 Pieter Cornelis (1857-1857) 
5 Jantje Pietronella (1858-1888) 
6 Pieternella Cornelia (1860-1934) 
7 Lijntje   (1862-1866) 
8 Willem  (1864-1866) 
9 Maria Cornelia (1866-1866) 
 
Adrianus Arnoldus Wilhelmus huwde (tweede relatie) op de leeftijd van 40 jaar in Asperen op 13 oktober 
1868 met Grietje de Ridder, dochter van Klaas de Ridder & Jantje van Horssen. Geboren in Asperen op 
17 december 1846. Grietje is overleden, op de leeftijd van 43 jaar, in Asperen op 20 april 1890. 
 
De volgende kinderen werden geboren: 
10 Hermanus  (1869-1869) 
11 Hermanus  (1870-1891) 
12 Nicolaas Adrianus (1872-1872) 
13 Nicolaas Adrianus (1875-1943) 
14 Willem  (1877-1877) 
15 Jantje   (1877-1877) 
16 Jan Willem  (1878-1896) 
17 Jana   (1880-1891) 
18 Jan Pieter  (1883-1966) 
19 Adrianus  (1886-1888) 
20 Jantje   (1889-1890) 
 
1. Hermanus van Soolingen. Geboren in Asperen op 13 december 1851. Hermanus is overleden, op de 
leeftijd van 14 jaar, in Asperen op 19 november 1866. 
2. Jantje van Soolingen. Geboren in Spijk op 23 juni 1853. Jantje is overleden, op de leeftijd van 6 weken, 
in Spijk op 6 augustus 1853. 
3. Adam van Soolingen. Geboren in Asperen op 25 september 1854. Adam is overleden, op de leeftijd 
van 12 jaar, in Asperen op 22 november 1866. 
4. Pieter Cornelis van Soolingen. Geboren in Asperen op 7 januari 1857. Pieter Cornelis is overleden, op 
de leeftijd van 5 maanden, in Asperen op 13 juni 1857. 
5. Jantje Pietronella van Soolingen. Geboren in Asperen op 28 juli 1858. Jantje Pietronella is overleden, 
op de leeftijd van 29 jaar, in Asperen op 18 januari 1888. 
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Jantje Pietronella huwde op de leeftijd van 23 jaar op 29 september 1881 met Dirk van de Water, zoon 
van Gozen Jansse van de Water & Gozewiena van Merkensteijn. Geboren in 1857. Dirk was van beroep 
ook bakker. 
6. Pieternella Cornelia van Soolingen. Geboren in Asperen op 26 januari 1860. Pieternella Cornelia is 
overleden, op de leeftijd van 74 jaar, in Leerdam op 9 november 1934. Pieternella Cornelia huwde op de 
leeftijd van 19 jaar op 16 juli 1879 met Izaäk van de Nadort, zoon van Jacob van de Nadort & Hermina 
Andeweg. Geboren in 1856. 
7. Lijntje van Soolingen. Geboren in Asperen op 3 juni 1862. Lijntje is overleden, op de leeftijd van 4 
jaar, in Asperen op 19 november 1866. 
8. Willem van Soolingen. Geboren in Asperen op 2 juli 1864. Willem is overleden, op de leeftijd van 2 
jaar, in Asperen op 19 november 1866. 
9. Maria Cornelia van Soolingen. Geboren in Asperen op 24 aug 1866. Maria Cornelia is overleden, op de 
leeftijd van <1 jaar, in Asperen op 20 november 1866. 
10. Hermanus van Soolingen. Geboren in Asperen op 17 januari 1869. Hermanus is overleden, op de 
leeftijd van 6 weken, in Asperen op 4 maart 1869. 
11. Hermanus van Soolingen. Geboren in Asperen op 15 augustus 1870. Hermanus is overleden, op de 
leeftijd van 20 jaar, in Asperen op 18 april 1891. 
12. Nicolaas Adrianus van Soolingen. Geboren in Asperen op 29 februari 1872. Nicolaas Adrianus is 
overleden, op de leeftijd van <1 jaar, in Asperen op 5 oktober 1872. 
13. Nicolaas Adrianus van Soolingen. Geboren in Asperen op 6 feb 1875. Nicolaas Adrianus is overleden, 
op de leeftijd van 75 jaar, in Nijmegen op 6 april 1943. Beroep: Corveeër. Nicolaas Adrianus huwde 
(eerste relatie) op de leeftijd van 36 jaar in Nijmegen op 16 november 1911 met Grada van Haren, dochter 
van Andries van Haren & Johanna Wessels. Nicolaas Adrianus huwde (tweede relatie) op de leeftijd van 
42 jaar in Nijmegen op 16 februari 1917 met Petronella Veenendaal, dochter van Pieter Veenendaal & 
Johanna van Beusekom. 
14. Willem van Soolingen. Geboren in Asperen op 5 maart 1877. Willem is overleden, op de leeftijd van 
<1 jaar, in Asperen op 30 maart 1877. 
15. Jantje van Soolingen. Geboren in Asperen op 5 maart 1877. Jantje is overleden, op de leeftijd van <1 
jaar, in Asperen op 2 april 1877. 
16. Jan Willem van Soolingen. Geboren in Asperen op 29 juli 1878. Jan Willem is overleden, op de 
leeftijd van 17 jaar, in Asperen op 26 april 1896. 
17. Jana van Soolingen. Geboren in Asperen op 30 oktober 1880. Jana is overleden, op de leeftijd van 10 
jaar, in Asperen op 21 mei 1891. 
18. Jan Pieter van Soolingen. Geboren in Asperen op 25 november 1883. Jan Pieter is overleden, op de 
leeftijd van 82 jaar, op 24 maart 1966 en begraven in Heelsum. Jan Pieter huwde op de leeftijd van 25 
jaar in Leerdam op 12 februari 1909 met Eeltje de Jong, dochter van Bartholomeus de Jong & Maaike van 
Tol. Geboren in Leerdam op6 juli 1885. Eeltje is overleden, op de leeftijd van 75 jaar, op 17 januari 1961 
en begraven in Heelsum. 
19. Adrianus van Soolingen. Geboren in Asperen op 16 oktober 1886. Adrianus is overleden, op de 
leeftijd van 1 jaar, in Asperen op 9 juni 1888. 
20. Jantje van Soolingen. Geboren in Asperen op 17 oktober 1889. Jantje is overleden, op de leeftijd van 
<1 jaar, in Heukelum op 18 juni 1890. 
 
Tot slot zet ik de leeftijden van de 20 kinderen van Adrianus van Soolingen bij overlijden nog even op 
een rijtje. 
 
De kinderen met Jantje van Someren. 
1 Hermanus  (1851-1866) Cholera 14 jaar 
2 Jantje   (1853-1853)   6 weken 
3 Adam   (1854-1866) Cholera 12 jaar 
4 Pieter Cornelis (1857-1857)   5 maanden 
5 Jantje Pietronella (1858-1888)   29 jaar 
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6 Pieternella Cornelia (1860-1934)   74 jaar 
7 Lijntje   (1862-1866) Cholera 4 jaar 
8 Willem  (1864-1866) Cholera 2 jaar 
9 Maria Cornelia (1866-1866) Cholera 3 maanden 
 
Jantje van Someren overleed in Asperen op 25 november 1866, 38 jaar oud 
 
De kinderen met Grietje de Ridder. 
10 Hermanus   (1869-1869)  6 weken 
11 Hermanus   (1870-1891)  20 jaar 
12 Nicolaas Adrianus  (1872-1872)  7 maanden 
13 Nicolaas Adrianus  (1875-1943)  68 jaar 
14 Willem (tweeling)  (1877-1877)  3 weken 
15 Jantje  (tweeling)  (1877-1877)  3 weken 
16 Jan Willem   (1878-1896)  17 jaar 
17 Jana    (1880-1891)  10 jaar 
18 Jan Pieter   (1883-1966)  82 jaar 
19 Adrianus   (1886-1888)  1 jaar 
20 Jantje    (1889-1890)  7 maanden 
 
Grietje de Ridder overleed in Asperen op 20 april 1890, 43 jaar oud. 
 
Van de 20 kinderen zijn er maar 4 kinderen volwassen geworden. Van deze vier werd er één niet ouder 
dan 29 jaar. Drie kinderen kregen een respectabele leeftijd. 
Adrianus Arnoldus Wilhelmus van Soolingen overleed in Asperen op 10 april 1894, 66 jaar oud. Zijn 
overlijdensacte vermeldt 68 jaar oud. 
 
Bronnen: 
Overlijdensadvertentie CBG Centraal Bureau Genealogie 
Beloop der cholera  Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde 
Genealogie   Wie Was Wie 
 
Stef de Ridder 
 
In mijn artikel ‘Tweemaal Cornelis en Aaltje de Ridder in Asperen’, in vervolgnummer 145 van de 
Asperensche Courant, ontbrak bij de bronnen: Mevr. Van Ooijen - de Ridder 
 
 
  



De Asperensche Courant 

- 31 - 

De razziaherdenking in februari 2020 
 
In februari 2020 was het 75 jaar geleden dat een verschrikkelijke razzia heeft plaatsgevonden in onze stad 
in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog in 1945. Deze herdenking heeft veel losgemaakt en hierover 
zullen wij nog meer publiceren. Wij verzoeken iedereen die verhalen of kennis heeft van deze gebeurtenis 
deze aan ons te zenden op courant@oud-Asperen.nl of af te geven op de Voorstraat 78 te Asperen. 
 
Wat nu volgt is een artikel van Gijs de Man aangaande verhalen losgekomen naar aanleiding van de 
recente herdenking van deze desastreuze gebeurtenis in onze stad in februari 1945.  
 
Nagekomen verhalen naar aanleiding van de herdenking van de razzia in februari 2020. 
 
Het is inmiddels al weer een tijd geleden maar toen we in februari 2020 de herdenkingsavond van 75 jaar 
razzia in Asperen organiseerden, hebben we geprobeerd om personen te vinden die de razzia hadden 
meegemaakt en daarvan een ooggetuige verslag konden doen. Dus mannen die daadwerkelijk zijn 
opgepakt en afgevoerd naar Duitsland. We wisten dat de kans klein zou zijn dat we die nog zouden 
vinden omdat bij die razzia mannen vanaf 17 jaar werden opgepakt en we dus naar overlevenden zochten 
van minimaal 92 jaar oud. Een dag voor de herdenkingsavond in 2020 verscheen er een groot artikel in 
het Reformatorisch Dagblad over dit onderwerp. Op dat artikel kreeg ik diverse reacties van mensen uit 
de Bommelerwaard (Ammerzoden, Nederhemert, Andel, Well etc.) die hier in Asperen waren 
geëvacueerd nadat ze in december 1944 uit hun huizen waren verjaagd in verband met het oorlogsgeweld 
in hun regio. Onder die mensen bevond zich ook een aantal mannen die opgepakt zijn bij de razzia van 
februari 1945 en in Duitsland tewerk gesteld werden bij het graven van loopgraven. In een volgende 
Asperensche Courant kom ik hierop terug naar aanleiding van het verhaal van Driekus van Duijnen uit 
Well die ik in het verzorgingshuis van Gameren opzocht.  
 
We ontvingen ook een reactie van de familie Fraaije uit Ammerzoden. Zij beschikken over een 
gedetailleerd ooggetuigenverslag dat door hun moeder was opgesteld in de periode september 1944 – mei 
1945. De familie arriveerde in januari 1945 in Asperen en vond onderdak bij de families Verhoef en 
Bambacht. Hieronder het letterlijk overgenomen, aangrijpende verhaal van deze familie aangevuld met 
foto’s uit het familie album van de familie Bambacht. Bij mijn bezoek aan Mw. Verheijde-Bambacht in 
Bemmel was ook Mw. Ria Donkers-Fraaije aanwezig . Laatstgenoemde was als 1-jarige meegenomen 
door haar ouders in hun vlucht voor het oorlogsgeweld in Ammerzoden. Uiteraard kon zij zich niets meer 
herinneren van haar verblijf in Asperen. Dit in tegenstelling tot Mw. Verheijde-Bambacht, die in 1945 14 
jaar was en zich nog veel details kon herinneren van die vreselijke periode. Na de oorlog bezochten zij en 
haar familie nog diverse keren het huis van de familie Fraaije in Ammerzoden. 
 
Gijs de Man. 
 
Voorwoord van de dochter van de schrijfster. 
 
Dit is het verhaal van mijn moeder die het oorlogs- en evacuatieverhaal in haar hoofd verstopte. Toen 
haar leven in rustiger vaarwater kwam, vertelde zij erover en zette het ook op papier. Haar verhaal 
maakte grote indruk op ons. Ik, Ria de oudste van 9 kinderen, besloot om met dit verhaal rondom de 
evacuatie iets te doen. Via Gijs de Man uit Asperen ben ik in contact gekomen met Mw. Annie Verheijde-
Bambacht uit Bemmel. Zij is de oudste dochter van de familie Bambacht waar mijn ouders en ik 
gedurende de laatste paar maanden van de oorlog verbleven. Ik ben met mijn dochter Maartje naar 
Bemmel gereisd en heb daar Mw. Verheijde en haar dochter ontmoet. Wij werden heel hartelijk 
ontvangen en Mw. Verheijde kon nog heel veel vertellen over die bewuste periode. Ik ben daar heel 
dankbaar voor. Er zijn nog steeds mensen die hun hart en hun huis openzetten om anderen te helpen. 
Daar is moed voor nodig. 
 

mailto:courant@oud-Asperen.nl
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Ria Donkers-Fraaije 
  
Ooggetuige verslag van Mw. Fraaije. 
 
Het is september 1944 als de eerste granaten inslaan in het dorp Ammerzoden. En meteen zijn er die 
nacht drie doden gevallen. Zij waren de eerste slachtoffers en er zouden er nog veel volgen. ’s Morgens 
vernamen wij het nieuws van de bakker, onze buurman. De mensen groepten bijeen want wat zou er nog 
meer boven hun hoofd hangen? Hier en daar hoorden wij: De Engelsen zitten al dicht bij de Maas. Er zou 
dus een hevige strijd kunnen gaan plaatsvinden. De Duitsers zaten immers in de Bommelerwaard en 
waren omringd door twee grote rivieren, de Waal en de Maas.  
 
Overal zag je Duitse soldaten de huizen binnensluipen en brutaal namen zij bezit van wat hen 
interesseerde. Fietsen werden op straat van de mensen afgenomen en de boeren moesten hun paard en 
wagen afstaan. Zij waren over iedereen de baas en wij moesten gehoorzamen. De oorlog had voor ons in 
volle hevigheid toegeslagen. 
 
Wij woonden midden in het dorp in een mooi klein huisje, dat wij huurden van de bakker, die het al voor 
zijn oudedag had laten bouwen. Heel gelukkig en tevreden leefde ik daar met mijn man en mijn twee 
kleine kinderen. Mijn ouders leefden nog en woonden in een oude boerderij aan de rand van het dorp, 
meer noordelijk gelegen, ongeveer 10 km van Zaltbommel. Daar was het nog tamelijk rustig en minder 
gevaarlijk, zo dachten wij. September was al bijna voorbij, toen er ’s nachts weer zoiets verschrikkelijks 
gebeurde. Er werd weer hevig geschoten en er vielen die nacht veel doden en gewonden. Veel huizen 
waren kapot geschoten en bij de bakker was die nacht de oudste zoon overleden aan een hartaanval.  
’s Morgens was het weer rustiger en wij besloten ons mooie huisje te verlaten en naar Wordragen11 te 
gaan, waar mijn ouders woonden. Daar, zo dachten we, hadden we nog meer kans om te vluchten. Want 
wij werden bang. Ontzettend bang. De voornaamste dingen moesten mee, maar hoe? Fietsen hadden wij 
niet meer dus dan dat beetje maar gedragen. De kinderen in de kinderwagen en zo trokken we 1 km 
verder naar mijn ouders. Onderweg zag je de mensen sjouwen, steunend en kreunend en elkaar troostend. 
De leiding van het dorp, zoals de burgemeester, de notaris, de pastoor en de zusters van het klooster 
bleven achter in het kasteel. Daar woonden de Clarissen en samen met de andere zusters hadden zij in de 
kelder een noodziekenhuis ingericht. Ook de dokter was daar en de verpleegsters van het Wit Gele kruis. 
Het was betrekkelijk veilig. Intussen was het dorp haast door iedereen verlaten, op enkele boeren na. Zij 
wilden niet weg. 
 
We woonden al bijna een maand bij mijn ouders in Wordragen. Er kwamen van alle kanten mensen om 
onderdak vragen. In het voorhuis zaten zeker zo’n 30 mensen, 3 grote gezinnen met kleine kinderen. Wij 
en mijn vader en moeder woonden in de keuken en ook in de schuren hadden veel mensen hun intrek 
genomen. Alles was vol maar toch voelden wij ons daar veiliger dan in het dorp. Mijn vader, die zijn hele 
leven zo sterk was geweest, werd ziek. Na een paar dagen overleed hij. Hij had verschrikkelijke 
buikkrampen en koorts en er was geen dokter in de buurt. Ook mijn kleinste kind Wim werd ziek en ging 
dood. Dit drama speelde zich in 14 dagen tijd af. We waren wanhopig en ontredderd. Wie kon ons 
helpen? Mijn moeder en mijn dochtertje Ria werden ook ziek. Ondanks onze angst gingen we de straat op 
om hulp te zoeken. Er was een hulppost gevestigd van de Duitsers in boerderij de Vriendschap. Daar 
werden de gewonde soldaten die van het front terugkwamen, verzorgd en gingen vandaar naar een 
noodhospitaal in Neerijnen. Ik was gebroken. Helemaal van streek liep ik naar die boerderij ongeveer een 
halve kilometer verder. Mijn man durfde niet naar buiten, bang als hij was om door de Duitsers te worden 
opgepakt. Een Duitse officier kwam naar mij toe. Nu moest ik hem om hulp vragen. Een Duitse dokter 
stond mij te woord en ik vroeg hem of hij ons wilde helpen. Anders zouden we allemaal dood gaan. 
Gelukkig zei hij dat hij zou komen. Totaal ontredderd ben ik terug naar huis gelopen. Daar lag mijn 
dochtertje Ria ziek, mijn moeder kermde van pijn. Ik dacht: dit is het einde. De Duitse dokter arriveerde. 

 
11 Wordragen is een straat in Ammerzoden 
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Het enig waar ik nog aan dacht was: help ons alstublieft. Met in mijn achterhoofd: als hij mijn man maar 
niet oppakt. Maar gelukkig, hij onderzocht mijn dochter Ria en daarna mijn moeder en hij gaf mij 
medicijnen. Ik mocht hen een beetje geraspte appels geven. Het bleek een vorm van vergiftiging te zijn, 
waarschijnlijk veroorzaakt door verontreinigd water. Mijn dochter Ria en mijn moeder reageerden 
gelukkig goed op de medicijnen en we konden weer een beetje slapen. We hoorden dat er meer mensen 
ziek geworden waren. 
 
Overal zag je bange mensen, iedereen was doodsbang. Het begon tot ons door te dringen dat het zo niet 
lang meer kon duren. Het oorlogsgeweld was ook veel grimmiger geworden. Granaten sloegen iedere 
nacht in en de kerk was door de Duitsers opgeblazen. Het klooster, waar de laatste mensen uit het dorp 
naartoe waren gevlucht, was nu bezet door Duitse soldaten. Overal liepen ze rond en ze stalen en 
plunderden alles wat los en vast zat. In die toestand zaten we nog altijd op de boerderij. Mijn kind en mijn 
vader verloren, mijn dochter en mijn moeder doodziek. Iedere dag deed zoveel pijn zowel geestelijk als 
lichamelijk. Intussen begonnen de mensen uit onze boerderij weg te trekken richting Zaltbommel en 
verder richting Utrecht. Mijn moeder knapte op en probeerde al wat te eten. Mijn dochter Ria stond  
’s morgens al rechtop in haar bedje. 
 
Het was inmiddels december. Er zaten nog maar een paar mensen in de boerderij. Op een morgen 
hoorden wij dat het dorp leeg was en dat de Duitsers hun intrek hadden genomen in het huis van de 
notaris. Iedereen was weg, geen familie meer. Mijn zussen en broers zaten in Brabant. Toen besloten we 
om zelf ook te vertrekken. In januari, nadat het die nacht hevig had gevroren, kropen we ’s morgens uit de 
schuilkelder. Ik met mijn dochtertje Ria en daarna mijn moeder die door mijn man werd geholpen. Mijn 
broer was al vooruit gegaan. Enkele Duitsers hadden die nacht al in onze boerderij vertoefd. Een zat bij 
kaarslicht een brief te schrijven. Wij durfden nergens meer aan te komen en zijn op ons oude karretje met 
een stukje spek en een kannetje thee vertrokken. Alles achterlatend op weg naar niemandsland. Mijn kind 
en mijn moeder nog half ziek. We hebben een deken om hen heen geslagen en hen gedragen. Moe en 
verkleumd van de kou kwamen we aan in Zaltbommel. We klopten aan bij het eerste huis, een groot 
hotel. Er kwam een oude mevrouw aan de deur. Die was vriendelijk en liet ons binnen. Wat we daar 
voelden was onbeschrijfelijk. Ze liet haar dienstmeisje netjes de tafel voor ons dekken en we kregen een 
bordje pap en een kopje koffie. Hier gebeurde een klein wonder. Wat zijn we opgeknapt. Zoiets hadden 
we in geen maanden meegemaakt. Ik kreeg een warme kruik mee voor mijn dochtertje en voor mijn 
moeder. Zo waren we na alle ellende van de laatste tijd weer een beetje bijgekomen. Nu moesten we 
zorgen voor onderdak ver van het oorlogsgeweld vandaan. We raapten de moed weer bij elkaar en gingen 
verder. De Zaltbommelse brug over richting Utrecht of omgeving. Niemand kenden we daar en mijn man 
had al vergeefs bij enkele mensen aangeklopt. De avond begon te vallen en we waren nog buiten onder de 
blote hemel. We kwamen aan in Gellicum, 15 km ten zuiden van Leerdam. We klopten weer aan en er 
kwamen een paar oude mensen naar ons toe. Ze konden ons niet gebruiken maar we mochten wel in het 
achterhuis komen waar de koeien stonden. Via een oude ladder kropen we naar de hooizolder. Ik mocht 
nog wel wat thee warm maken en zo lagen we die nacht boven de koeien in de beestenstal. Het was lekker 
warm en we hebben daar na al die uitputting goed geslapen. 
 
We waren nu al zeker 40 km van het oorlogsgeweld vandaan maar je kon toch nog de kanonnen horen 
bulderen in de verte. In de morgen vertrokken we weer want we konden daar niet blijven. Nu richting 
Asperen. We voelden ons verlaten, beroofd van alles wat ons dierbaar was. Het was die dag erg koud en 
ik was bang dat mijn kind en mijn moeder weer ziek zouden worden. Het was al laat in de middag toen 
we in Asperen aankwamen. Het eerste huis waar we aanklopten was een klein huisje aan de Lingedijk. 
We waren al heel ver van huis en we dachten hier zijn we veilig! Bij de familie Verhoef mochten we 
binnenkomen. Er was plaats voor ons. De kachel brandde en er was elektrisch licht. De mensen waren 
goed voor ons maar we konden er niet wennen. Ik moest de volgende morgen al naar de dokter want mijn 
dochtertje Ria zat onder de bultjes. Waarschijnlijk van het hooi zei de dokter. Hier was gelukkig hulp. Het 
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was half januari. Mijn moeder en mijn broer gingen naar de familie Bambacht12 (die woonden in het huis 
naast de familie Verhoef). Mijn zus, die nog in Kerkdriel zat, had zich bij mijn moeder en mijn broer 
gevoegd. Weer moesten we afscheid nemen. Maar het was rustig, althans dat dachten wij. En die rust 
deed ons goed. Iedere zondag gingen we naar de mis in Leerdam ongeveer 2 km verder. 
 
Op een zondagmorgen, terwijl mijn man zich aankleedde, werd er op de deur geklopt. Ik deed open en er 
stond een Duitse soldaat met in zijn rechterhand een geweer en in zijn linkerhand een veldfles. Hij vroeg 
of hij warme thee kon krijgen en vulde de veldfles. Toen draaide hij zich om en liep de dijk weer op. Mijn 
man stond achter mij en ik zei: weg, weg. Duitsers op de dijk, het is razzia. Mijn man maakte zich uit de 
voeten en vluchtte de polder in, samen met Verhoef, de man bij wie we in huis waren. Kruipend tussen 
het riet en het hout, hebben ze zich daar een tijd kunnen verstoppen. 
 
Hier voltrok zich een tweede oorlogsdrama. Ik rende naar het huis waar mijn moeder was. Ook daar had 
het noodlot toegeslagen. Mijn broer was meegenomen. De verloofde van mijn zus, die even verderop in 
het dorp woonde, was bij zijn ouders opgepakt. Een invalide broer van mijn man, die ook in het dorp bij 
een familie verbleef, werd ook meegenomen. ’s Avonds ben ik toen met mijn zus naar garage Kleijn 
gegaan. Daar stonden al die mensen klaar om de volgende dag meegevoerd te worden. De Duitsers 
stonden met het geweer in de aanslag naast hen. Als er iemand wilde ontsnappen of een vermoeden in die 
richting werd hij meegenomen of gedood. De invalide broer van mijn man, Antoon, mijn zwager Hein en 
mijn broer Theo stonden huilend in de rij en we konden niets doen. Ik dacht hoe komen we hier ooit 
overheen? 
 
We gingen naar huis. Ik kon niet slapen en ik beraamde een plan. Mijn man kwam die avond thuis, samen 
met Verhoef. Door en door nat want om zich te verbergen hadden ze de hele dag in het water gestaan. De 
dag daarna ging ik weer terug naar de garage samen met mijn moeder en mijn schoonzus Mien. Roerloos 
stonden de mannen in een rij, afwachtend wat er zou gebeuren. Diezelfde morgen was er nog een jongen 
doodgeschoten die wilde vluchten. Met schrik in de benen ging ik naar een Duitser toe en ik smeekte 
hem: laat mijn familieleden vrij. Ik heb al een kind en mijn vader verloren, laat alstublieft onze jongens 
vrij. Hierna mochten we Antoon meenemen, de invalide broer van mijn man. Voor mijn broer en mijn 
zwager kenden ze geen clementie. We gaven hen een hand en een paar boterhammen en weg moesten we. 
Twee dierbare mensen achterlatend. We zouden hen pas weer eind mei terugzien. Met een huilende 
Antoon in ons midden keerden we weer terug naar huis. Hierna werd het weer rustiger.  
Mijn man herstelde van de longontsteking die hij in het water had opgelopen. Wel heeft hij hieraan altijd 
zwakke longen overgehouden. Verhoef en zijn vrouw gingen al weer een beetje in de tuin werken. Mijn 
dochtertje Ria was weer goed opgeknapt en stond in een box. Maanden waren we al van huis en we 
wilden zo graag terug maar hoe? We voegden ons bij mijn moeder en mijn zus bij de familie Bambacht.  
 
Het werd half april en het voorjaar liet zijn eerste mooie dagen zien. Het interesseerde ons niet zoveel 
omdat we moesten denken aan de verschrikkelijke tijd achter ons. Bovendien wisten we niet wat ons nog 
te wachten stond. Ik wilde zo graag terug naar het dorp waar ik mijn dierbaren verloren had. Weer een 
week verder kwam er ’s morgens een dorpsomroeper in de Dijkstraat. Hij riep dat alle evacuees het dorp 
moesten verlaten maar dat we ons eerst moesten melden op het gemeentehuis. We vroegen hem of wij 
geen risico zouden lopen. Er zaten immers nog veel Duitsers in Asperen. Hierop antwoordde hij: de 
risico’s zijn voor u zelf! De volgende dag was het vlug bekeken. We namen afscheid van de families 
Bambacht en Verhoef en vertrokken. Mijn moeder boven op het oude karretje. Mijn dochter Ria paste 
nog net in de kinderwagen. Ook Antoon, de broer van mijn man, ging met ons mee. We gingen terug 
richting Zaltbommel onderweg een bezoek brengend aan de kerk in Gellicum. We werden weer zo moe 
en gingen ergens langs de kant van de weg zitten. Er kwam een paard en een wagen langs. De boer liep er 
naast en vroeg of wij mee wilden rijden. Zijn vrouw en zijn dochter zaten al boven op de wagen. We 
konden er nog wel bij. Ineens kreeg ik hevige pijn aan mijn been, het bloed spatte er uit. Ik had ergens 

 
12 Familie Bambacht, zie foto’s aan het einde van dit artikel 
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tegen aan gestoten. Van de boerenvrouw kreeg ik een oud stuk laken om mijn been te verbinden. Zo 
gingen we naar huis. Wat zouden we daarvan nog terugvinden?  
 
Tegen de avond kwamen we aan in Kerkwijk, een dorpje ongeveer 2 km van Ammerzoden. Al meteen 
hoorden we dat Ammerzoden nog niet was vrijgegeven. We moesten dus onderdak zien te vinden. De 
boer reed door. Opnieuw moesten we onderdak zien te vinden. Waar moesten we naar toe? Mijn man 
klopte ergens aan en er werd open gedaan. Een norse man stond voor ons. Gelukkig mochten we binnen 
komen. Het zou nog 3 weken duren voor we naar Ammerzoden konden. Het was de 2e week in mei. We 
gingen weer naar Wordragen na maanden van huis geweest te zijn. Daar vonden we een onbeschrijfelijke 
puinhoop. Ramen en deuren waren uit de boerderij geschoten. Alle meubels waren vernield, de 
naaimachine van mijn moeder lag buiten onder het puin. ’s Middags gingen we eerst naar het graf van 
mijn kind en dat van mijn vader. Ik heb er madeliefjes opgelegd die ik in een wei had geplukt. Ik was 
weer terug bij mijn geliefde mensen die ik door die afschuwelijke oorlog had verloren. 
 
Ik huilde, ik kon niet meer. Nu nog terug naar ons huisje in de Voorstraat in Ammerzoden. Daar was 
haast niets meer van heel. Alleen de muren stonden nog recht en het dak lag er nog op. Ik trok nog een 
kussen onder het puin vandaag en zag verschillende mensen zoekend tussen het puin van wat eens hun 
huis was. Mijn man heeft dag en nacht gewerkt om de boel op te knappen. We woonden weer op de 
boerderij. Mijn dochter speelde op het erf. Mijn moeder is goed opgeknapt. Elke dag kwamen er mensen 
langs, ieder met zijn eigen verhaal. We gingen aan de slag. In Augustus 1945 werd mijn derde kind 
Willemien geboren. Hierna is het leven zijn gang weer gegaan.  
 
Ik heb dit verhaal dikwijls verteld aan mijn kinderen en kleinkinderen. Die hebben vaak gevraagd: hoe 
heb je het overleefd? Vertrouwen in jezelf en in de mensen die je lief zijn. Dat is dan mijn antwoord op 
hun vraag. 
 
Mw. Gerrie Fraaije. 
 

  
Kasteel Ammerzoden 
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Familie Bambacht. Van links naar rechts: 
Joost, vader Bambacht, Neeltje, Annie, Ria, 
moeder Bambacht en Anne. Omstreeks 
1951. 
  
 
 
 

 
 
Het huis van de familie Bambacht aan de dijk. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
De heer en mevrouw Fraaije. 
 

 
Dora Fraaije. Zus van de schrijfster 

 
 
 

    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mw Fraaije. Schrijfster van het dagboek. 
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Onderduiken in Asperen, de Familie Duizer III 
 
In onze courant is al tweemaal aandacht besteed aan de Familie Duizer in Asperen en specifiek de moeite 
die zij getroost hebben om mensen (vreemden voor hen op dat moment) veilig te verbergen voor de 
bezetter gedurende de Tweede Wereldoorlog.  
 
Hier kan, wat ons betreft, nooit teveel over geschreven of gezegd worden. Als snotneus heb ik wel eens 
schamper gedacht over al die films over het “verzet” in Nederland en dat na de oorlog iedereen in het 
verzet bleek te hebben gezeten. Het is ‘on-Nederlands’ om op je eigen trom te slaan en het blijkt ook 
maar dat degenen die écht wat gedaan hebben pas later, veel later, in beeld komen. Verzet was niet 
heldhaftige overvallen of liquidaties, het was zeker niet het kaalscheren van meisjes en vrouwen toen de 
zaak beslecht was. Het was stil en onopvallend, mensen in je huis opnemen en helpen ook al betekende 
dit voor veel het betalen van de ultieme prijs, niet alleen voor vader of moeder maar voor je hele gezin! 
 
De ware menselijkheid toont zich in deze mensen, geen gedachten aan eigen welzijn of lijf en leden maar 
alles riskeren voor een ander, soms zelfs voor iemand die je nog nooit gezien hebt. 
 
Dus een deel III van de Familie Duizer. Wij zijn benaderd door Marianne Hartman-Duizer en haar broer 
Frans Duizer met correcties (immer belangrijk en op zich al reden genoeg dit te publiceren) maar ook met 
aanvullingen, persoonlijke aanvullingen, de beste reden om hernieuwd aandacht hiervoor te vragen. 
Allereerst geef ik de eerste (inhoudelijke) mail van Marianne (en Frans) weer: 
 
Beste Hr Witjes, 
 
Hierbij wil ik reageren op ons telefoongesprek van 8 maart jl. over het bericht van de joodse 
onderduikers in de boerderij van de Fam. Duizer uit de courant van Oud Asperen van november 2019. 
Dank voor alle gegevens, die u vanuit uw archief naar mij op stuurde . Ik weet nu dat er veel info en 
foto’s door mijn neef Henk Duizer aan u doorgegeven is. Blijkbaar is er in de courant van mei 2020 nog 
meer gedeeld over Hil Duizer en Jofke van Straten. Daardoor wordt het plaatje al behoorlijk compleet. 
 
Allereerst wil ik graag enkele zaken corrigeren: 
in de courant van november 2019 wordt van ieder gezinslid van de familie informatie gedeeld. 
Van Jo staat alleen de naam genoemd ( blz. 25) en bij foto 9 staat :”Jo en haar man Dhr. J. Sprong, 
gehuwd op 23 juni 1943. Verder komt Jo in het verhaal niet voor. 
Jo is echter GEEN vrouw, maar mijn vader Jo Duizer. Hij was de 2e in het gezin en bestierde, samen met 
zijn moeder Gijsje, de boerderij, geholpen door de andere kinderen, waarvan Hilde meerdere taken op 
zich nam. Jo was de man van de paarden.(De oudste zoon Koos wilde na de plotselinge dood van vader 
Duizer niet op de boerderij werken en kreeg een functie bij Van Gend en Loos) 
Jo trouwde op 23 september 1943 (dus niet in juni!) met (mijn moeder) Antje Sprong, dochter van Jan 
Sprong de slager uit Leerdam. Zij gingen ook op de boerderij wonen.  
Mijn vader stond helemaal achter het besluit om onderduikadres van (joodse) mensen te zijn. Dat besluit 
is in familiekring genomen. Mijn moeder kende Jofke ook al, omdat ze wel eens in de slagerij kwam om 
zaken te doen. 
 
In de bijlage (zowel in word als in PDF) heb ik het ooggetuigenverslag geschreven van de oorlogsjaren 
op de boerderij en de razzia van 5 februari 1945, zoals mijn moeder het in de laatste jaren van haar leven 
meerdere malen heeft verteld. Een verhaal van moed, maar ook dat leven en dood van soms kleine dingen 
afhangt (appeltaart). Ze heeft ons ook geleerd, dat je niet te zwart/wit mag denken. Door de 
waarschuwing van de “goede“ Duitser wisten ze dat er “iets” ging gebeuren. 
 
De toegevoegde 2 foto’s zijn van de trouwdag van Jo en Antje op 23 september 1943, waarbij ze uit het 
voorhuis naar buiten stappen en van Jo met zijn geliefde paarden. 
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Na de oorlog ontstond er onenigheid tussen Jo, zijn moeder en broer Koos over de toekomst van de 
boerderij. Daarop vertrok Jo met Antje en de kleine Frans en ging in de Minstraat wonen. Hij meldde 
zich aan bij de landmacht en vertrok vrijwillig naar Nederlands Indië. Na de Indiëtijd bleef hij bij de 
landmacht als verbindingsofficier. De kleine Frans kreeg in 1951 een broertje Jan. In 1952 vertrok het 
gezin naar Sleeuwijk, waar nog 2 kinderen geboren werden (Marianne in 1957 en Joop in 1960). 
 
Jo verongelukte op 14 juni 1961( jullie hebben al een krantenknipsel in jullie bezit). Zijn vrouw Antje 
Sprong bleef in Sleeuwijk, maar kwam weer naar Asperen toen ze met Ad van der Ent trouwde en op een 
woonboot in de Linge ging wonen (t.o. de molen van Fa. Kon). Na zijn overlijden in 2002 verhuisde ze 
naar de seniorenflat t.o. het Dorpshuis en toen die gesloopt ging worden, kwam ze op de Leijenburg in 
Heukelum te wonen, waar ze in 2018 stierf. 
Ze is altijd lid geweest van de Stichting Oud Asperen en heeft nog foto’s aangeleverd voor een artikel van 
jongens uit Asperen en omgeving in Nederlands Indië. 
Het verhaal over de joodse onderduikers van november 2019 had ze, als ze nog geleefd had, zeker 
aangevuld en gecorrigeerd. Daarom doen wij dat  mijn oudste broer Frans en ik) nu in haar geest, om 
haar moed te gedenken en onze vader Jo de eer te geven, die ook hem toekomt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
(Mede namens mijn broer Frans Duizer) 
 
Marianne Hartman-Duizer 
Lijsterbeshof 6 
4254GH Sleeuwijk 
06-51969687 
 
Marianne en Frans hebben een document gemaild voor publicatie met twee foto’s die wij uiteraard 
opnemen in deze Courant en dit artikel. De mail bevatte echter zoveel goede maar bovenal mooi 
geschreven passages dat ik vond dat deze ook opgenomen moest worden. Gelukkig kan op deze wijze ook 
foutieve informatie in onze Courant van november 2019 gecorrigeerd worden. Niets is zo vervelend als 
een document dat rondgaat met verkeerde informatie. Hierna volgt het artikel zoals door ons ontvangen. 
 

1. Joodse onderduiker(s) op de boerderij van de Fam. Duizer 
 
In 1943 werd de boerderij van de Fam. 
Duizer bewoond door moeder Gijsje, haar 
zoon Jo, de dochters Cor, Hilde, Dickie en de 
jonge zoon Frans. Jo trouwde op 23 
september 1943 met Antje Sprong (dochter 
van slager Jan Sprong uit Leerdam). Zij 
gingen in het achterhuis van de boerderij 
wonen. 
 
Nadat er door de Duitsers steeds meer jacht 
gemaakt werd op joodse Nederlanders en ook 
op jongens en mannen om in Duitsland te 
werk gesteld te worden, kwamen er 4 
onderduikers op de boerderij. Oudste zoon Koos, een jongen uit Asperen en de joodse Jofke en zijn neef 
Daniël. Zij kregen een schuilplaats op de hooizolder van de schuur. Als de kust veilig was mochten ze wel 
eens uit hun schuilplaats en meehelpen op het land, vermomd als boerenknecht. 
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Neef Daniël heeft niet zo lang op de boerderij gewoond. Hij had een vriendinnetje in Amsterdam en 
verlangde erg naar haar. Ondanks vele waarschuwingen is hij op een dag, weliswaar vermomd, met de 
trein naar Amsterdam gegaan om haar op te zoeken. Ze hebben hem nooit meer teruggezien. Vermoed 
wordt dat hij bij een razzia in de trein, of in Amsterdam zelf, is opgepakt en naar een concentratiekamp is 
weggevoerd13. 
 
Dochter Hilde was belast met het verzorgen van eten en drinken voor de onderduikers. Dat deed ze 
graag, vooral voor Jofke, want hij was een knappe jongen. Zo is hun liefde opgebloeid. 
Vanaf 1944 kregen de Duizers ook nog Duitse inkwartiering op hun boerderij. Dit maakte de situatie 
precair. Vooral Jofke moest oppassen. 
 
In de winter van 1944/1945 waren er 3 Duitse soldaten ingekwartierd. Een van hen was een fanatieke 
nazi en hoger in rang dan de andere twee. Met 1 van die anderen had (mijn moeder) Antje wat contact . 
Hij was een twintiger met heimwee naar zijn vrouw en jonge kindje. Hij heeft haar wel eens een fotootje 
van hen laten zien. Mijn moeder had medelijden met hem (later zei ze: je hebt ook goede Duitsers hoor, 
deze was er 1 van). 
 
Op 18 december 1944 werd de familie verblijd met de geboorte van de kleine Frans, zoontje van Jo 
Duizer en zijn vrouw Antje. Gelukkig was er geen voedselgebrek op de boerderij en kon er voor iedereen 
gezorgd worden. 
 

2. 4 en 5 februari 1945 : Razzia in Asperen. 
 
Op 4 februari 1945 was Jo Duizer jarig. Hij 
werd 28 jaar oud. Omdat er nog appels waren 
werd er gefeest met zelfgebakken appeltaart, ’s 
avonds nam de “goede Duitser“ Jo even apart 
en fluisterde hem toe: “Jo, die Pferde“ en 
maakte een gebaar van weghalen. Jo hield erg 
van zijn paarden en had ze al eens eerder voor 
de Duitsers moeten verbergen . Hij zei “mijn 
paarden krijgen ze nooit“ en maakte zich 
direct klaar om ze in het veld te verstoppen. 
Een bevriende schipper uit Heukelum heeft 
hem en zijn paarden in die nacht over de Linge 
gezet. 
 
Wat Jo niet wist, is dat de Duitsers de volgende 
dag in alle vroegte heel Asperen omsingelden 
en hermetisch afsloten. Zodoende waren oma 
Gijsje en de jonge vrouwen alleen op de 
boerderij tijdens de grootscheepse razzia die 
zou volgen. 
 
Zij ontkwamen natuurlijk ook niet aan een doorzoeking . Er kwamen 3 Duitsers binnen. Zij vroegen naar 
de mannen. “Die zijn er niet, zeiden zij, “wij runnen zelf de boerderij“. Deze smoes werd niet geloofd, 
temeer omdat de 6 weken oude Frans in zijn wiegje lag. Daarop begon de doorzoeking. Omdat de 
vrouwen direct het grote gevaar van de situatie doorhadden, probeerden ze de soldaten af te leiden door 
ze surrogaatkoffie, chocolademelk en de overgebleven appeltaart aan te bieden en met hen te blijven 
praten. 2 soldaten lieten zich al snel overhalen, maar de 3e bleef zoeken en kwam ook op de hooizolder, 

 
13 Als redactie hebben wij een poging gedaan dit te achterhalen, de resultaten hiervan komen aan het einde van dit artikel. 
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waar Jofke in zijn hokje zat. Hij stak met een riek in het hooi, maar heeft de schuilplaats niet gevonden. 
Toen staakte ook deze man zijn zoektocht en liet zich verleiden door al dat lekkers. 
 
Later heeft  mijn moeder) Antje verklaard, dat dat de angstigste momenten in haar leven waren geweest. 
Als ze Jofke hadden gevonden, had het er voor hem en voor de hele Duizer familie slecht uitgezien. 
Ondertussen had het nieuws van de razzia ook (mijn vader) Jo bereikt, die daarop met zijn paarden 
helemaal naar zijn zus Clien en zwager Cor Meerburg is gelopen, waar hij zich enige dagen schuil heeft 
gehouden, tot hij hoorde dat hij weer veilig naar Asperen terug kon. Er bleken zo’n 300 jongens en 
mannen opgepakt te zijn. 
 
Tot zover het artikel als ontvangen van Marianne en Frans Duizer. 
 
Hieronder een vertaling van een stuk als opgenomen in de Internationale Holocaust herdenkplaats Yad 
Vashem in Jerusalem: 
 
Toen Hilde Duizers vader Frans in 1940 overleed, moest de 17-jarige Hilde de school verlaten en naar 
huis terugkeren om haar moeder Gijsbertje te helpen met de familieboerderij in Asperen (prov. 
Gelderland). 
 
Eind 1941 verslechterde de situatie van de Joden en werd het anti-Joodse beleid geïntensiveerd; de 
speciale maatregelen werden genomen tegen Joodse vluchtelingen. Een kennis van de Duizers vroeg hen 
of ze een Joodse vluchteling uit Duitsland zouden opnemen. Na een familieoverleg stemden ze ermee in 
om Daniël Hess, in de twintig, op de boerderij te laten verblijven. Hess hielp met de klusjes, maar zorgde 
ervoor dat hij uit het zicht bleef. In de zomer van 1942 begonnen de deportaties van de Joden naar de 
kampen in het oosten. Daniël Hess, die zijn vriendin miste, besloot, tegen het advies van de Duizers in, 
haar in Amsterdam te bezoeken. Hij werd gepakt en gedeporteerd. 
 
De gevangenneming van Hess en de mogelijkheid dat hij zou zijn verhoord en bekendgemaakt waar hij 
zich had verstopt, schrikten de Duizers niet af en in 1943 besloten ze Joseph (Joopke) van Straten, toen 22 
jaar oud, op hun boerderij te verbergen. De familie van Straten had een slagerij in Rumpt, een van de 
naburige dorpen, en kocht voor de oorlog vee van de Duizers. Dus toen Joseph van Straten na zijn 
arrestatie wist te ontsnappen, wendde hij zich tot de Duizers voor hulp. Zich realiserend dat hij in groot 
gevaar was, accepteerden moeder en dochter hem zonder aarzeling. Ze deden het ondanks het feit dat er al 
familie in conflict was met de bezettende Duitse autoriteiten - een van de Duizer-zonen, een politieagent, 
had geweigerd om een opleiding te volgen in Schalkhaar, een politietrainingscentrum dat op nazi-
principes was opgericht. 
 
Joseph van Straten sliep op zolder. Overdag bleef hij binnen en buiten het zicht, maar in het donker ging 
hij naar buiten om te helpen met alles wat hij kon. Op een dag in 1944 omsingelden de Duitsers het hele 
dorp, op zoek naar Joden, illegale radio's en fietsen. Ze dwongen zichzelf het Duizer-huis binnen en 
doorzochten elke kamer. Joseph verstopte zich in een hooiberg. Toen de Duitsers zijn schuilplaats 
naderden, begon Hilde met de soldaten te flirten om hun aandacht af te leiden. Dit redde hem van 
ontdekking en dood. 
 
Joseph van Straten bleef op de boerderij tot de bevrijding van het gebied in april 1945. Tijdens zijn 
onderduik bij de Duizers werden Joseph en Hilde verliefd. Na de oorlog trouwden ze, Hilde bekeerde zich 
tot het jodendom en emigreerde met haar man naar Israël. Ondanks de moeilijkheden omarmde ze haar 
nieuwe cultuur - ze hield van de Bijbel en joodse gebeden, leerde Nederlands-Joods eten koken en 
investeerde grote inspanningen in het leren van Hebreeuws. Opgegroeid in Nederland bleef ze zelfs op 
haar oude dag fietsen. 
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Op 13 juni 2004 erkende Yad Vashem Gijsbertje Duizer-Verhoef en Hilde van Straten-Duizer als 
Righteous Among the Nations. De prijzen werden op 31 maart 2005 uitgereikt aan Hilde en haar zus Cor 
tijdens een ontroerende ceremonie in de Tuin van de Rechtvaardigen. 
 
In maart 2011 overleed Hilde van Straten en werd begraven op het kerkhof van Kibbut Beerot Yitzhak in 
het land dat haar eigen was geworden, waar haar drie kinderen waren opgegroeid en waar haar 13 
kleinkinderen en 19 achterkleinkinderen werden geboren. 
 
https://www.yadvashem.org/righteous/stories/verhoef-duizer.html  
 
Uit alle verhalen volgt dus dat Daniël Hess – om persoonlijke redenen naar het schijnt – ervoor gekozen 
heeft uit zijn onderduikadres te vertrekken op het moment dat de vervolging van de Joden in Nederland 
hoogtij viert, 1942. Waarom heeft hij dit gedaan? Wat bezielt iemand om een dergelijk risico te nemen? 
 
Uit speurwerk volgt een verbinding met de Familie van Straten uit Beesd, Rumpt en Deil. Louis van 
Straten (geboren in Deil, 27/01/1881) trouwt met Minna Hes geboren in Papenburg 
(Duitsland) op 10 april 1877. Ze krijgen vier kinderen. Helaas voor Louis overlijdt 
Minna in 1933. Minna was de oudste dochter uit een gezin met 10 kinderen. Haar 
opvolgende broer is Max Hes (geboren in papenburg 1879 en overleden Buenos Aires, 
Argentina in 1950), de vader van Daniël Hes. Het gezin bestaat uit vader Max en 
moeder Rosita Hes (meisjesnaam Loebenstein, geboren 1891 in Hamburg, overleden 
San Diego USA 1961, zie foto). Ze hadden 5 kinderen, Yosef Hess (helaas wordt de 
achternaam wisselend Hes of Hess gebruikt) in 1913, Alfred Hes in 1917, Daniël Hes 
in 1919, Julius Hes in 1921 en Sophie Hes (later na huwelijk Wolff) in 1914. 
 

Louis Yehuda van Straten is in 1933 hertrouwd 
met Catharina Andriessen (1886), beide zijn 
afgevoerd naar Auschwitz waar zij stierven op 19 
november 1943. De dochters van Louis 
(achternichtjes van Daniël dus) uit zijn eerste 
huwelijk: Lina van Straten (geboren op 10 maart 
1916) is afgevoerd naar Bergen Belsen en daar 
omgebracht op 19 november 1944 en haar oudere 

zus Maria Adriana van Straten (12 mei 1911) die ook vermoord is in 
Auschwitz op 11 februari 1944. Foto links: Louis van Straten, foto 
rechts: Minna Hes zijn eerste echtgenote zittend in een stoel met dochter 
Lina (Liny) rechts, zoon Joseph (Jofke) van Straten in het midden en 
links van haar de in 1909 geboren zoon Samuel van Straten (Semmy). 
 
Yosef of Yoop wordt geboren op 27 januari 1913 in Papenburg, hij is 
overleden in Ramat Gan (Israël) op 4 oktober 1961. Hij krijgt 9 kinderen, 
de eerste op 9 augustus 1946 in Ramat Gan (Israël) is een zoon welke hij Daniël II (Hes) noemt. Yosef 
vlucht naar Israël via Nederland voor de bezetting van ons land. 
 

https://www.yadvashem.org/righteous/stories/verhoef-duizer.html
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Alfred Hes overlijdt de dag na zijn geboorte op 29 september 1917. 
 
Daniël Hes is geboren op 26 september 1919 in Papenburg, overlijdt op 2 juli 
1943 in Sobibor (Polen). Volgens de Stölperstein die voor hem gelegd is bij zijn 
ouderlijk huis te Papenburg is hij in 1938 gevlucht (met zijn broer Yosef ?) naar 
Nederland. Volgens de gegevens hieraan verbonden is hij op 20 juni 1943 in 
Nederland opgepakt en uit het kamp Westerbork afgevoerd naar Sobibor. 
 
Zijn broer Julius Hes (Papenburg 1921) heeft de oorlog overleefd en is gestorven 
in de USA op 24 december 2008 op een leeftijd van 87 jaar. De laatste telg uit de familie is Sophie Hes, 
getrouwd in Buenos Aires met Karl Wolff en na het overlijden van haar vader geëmigreerd naar de USA 
(San Diego) waar haar moeder bij haar intrekt en hier ook overlijdt. Sophie sterft in San Diego, California 
op 23 maart 2006 op 91 jarige leeftijd. 
 
Het is dus duidelijk dat de Familie Hes uit Papenburg: vader Max, moeder Rosita, broers Yosef en Julius 
alsmede zuster Sophie vluchten uit Duitsland medio 1938, mogelijk/vermoedelijk via Nederland, naar 
Argentinië. Yosef emigreert naar Israel, vader Max sterft in 1950 in Buenos Aires waarop Rosita met 
zoon en (inmiddels getrouwde) dochter emigreren naar de USA en eindigen in San Diego. Waarom gaat 
Daniël Hes, de op één (Julius 1921) na jongste zoon van de familie niet met hun mee? Waarom blijft hij 
(achter) bij zijn Tante Minna in Deil (Rumpt)? Dat is een raadsel dat om een antwoord schreeuwt! Maar 
allereerst volgen we Daniël Hes zo goed en kwaad als het kan van dit punt tot zijn overlijden in Sobibor. 
 
Het was een eindeloos gezoek in de aankomstlijsten van Sobibor want Daniël Hes is nooit in Westerbork 
geweest en ook niet uit dit kamp op transport gezet, deze informatie is dus incorrect. Ook niet uit 
Amsterdam waar hij naartoe zou zijn gereisd volgens de verhalen uit diverse bron. Daniël Hes is opgepakt 
en afgevoerd uit het pand Lingedijk R 62 in Rumpt en op station Deil op 29 juni 1943 op de trein naar 
Sobibor gezet. Dit werd ‘administratief’ via “kamp Westerbork” genoemd om dat deze de registratie van 
dergelijke ‘individuele afvoer acties’ bijhield. Het bewijs is te vinden in de afvoerlijsten van Sobibor 
waarvan ik hier een foto zal toevoegen met de bewuste informatie: 
 

 
 
Daniël Hes is - op basis van overlevering - in de zomer van 1942 uit Asperen vertrokken, niet naar 
Amsterdam maar hij reist het kleine stukje naar Rumpt. In Rumpt was er een klein Joods gemeenschapje, 
de Familie Van Straten. Beter nog, er woonden drie joodse gezinnen: ze waren gesticht door de drie 
broers Van Straten. De ene was Henri, die Harry werd genoemd, Harry de jood. Hij handelde in textiel. 
De tweede broer was Hartog, een koosjere slager. De derde was Louis, ook een slager, en veehandelaar. 
Louis was de aangetrouwde achteroom van Daniël Hes zoals we hiervoor reeds beschreven hebben. Hier 
wordt hij op 29 juni 1943 opgepakt, naar het lijkt op het adres Rumpt R 62: een bakkerij in 1928 volgens 
het Regionale Archief, vermoedelijk nog immer een winkel dan? Textiel misschien? Of een slagerij? Op 
het Joods Monument (https://www.joodsmonument.nl/nl/page/37686/louis-van-straten) wordt het adres 
van Louis en zijn gezin gegeven: Rumpt R 62, Deil. 
 
Waarom is Daniël Hes in de zomer van 1942 teruggegaan naar zijn oom Louis in Rumpt? Misschien was 
het een vriendinnetje - zoals genoemd als reden - in Asperen en misschien heeft hij ook gezegd dat ze in 

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/37686/louis-van-straten
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Amsterdam woont om te verbergen dat hij naar Rumpt ging, hemelsbreed een paar kilometer verderop. 
Vervolgens komt voor hem in de plaats medio 1943 Jofke van Straten, de zoon van Minna Hes en Louis 
van Straten bij Duizer ondergedoken. Dat kan bijna geen toeval meer zijn. Daniël gaat naar het huis van 
oom Louis en zijn gezin, zoon Jofke uit dit gezin gaat naar Asperen op zijn onderduikadres. Het verhaal 
van arrestatie en deportatie van Daniël direct na zijn vertrek kan niet kloppen, hij is nog een jaar in Rumpt 
voordat hij thuis gearresteerd wordt. Wat wél kan is dat Daniël Hes om niet meer te achterhalen redenen 
na een tijdje verblijf bij de familie Duizer (die Louis van Straten kent als veekoopman) terug gaat naar 
Rumpt waar hij daarvoor ook een tijd (sinds zijn vlucht naar Nederland in 1938) gewoond heeft. 
Misschien is hij verliefd geraakt op een meisje in Rumpt, wie zal het zeggen. Na een jaar weer bij het 
gezin van zijn oom verbleven te hebben, wordt hij op 29 juni 1943 op dit woonadres opgehaald. Waarom 
zo plots? Hij woonde dus al vele jaren hier, waarom Daniël en niet Jofke van Straten? Of zijn zuster? 
Raar verhaal. Het “verhaal” van arrestatie van Jofke van Straten en ontsnapping zoals in het stuk van Yad 
Vashem hiervoor vermeld, klinkt niet geloofwaardig. De zusters en oudere broer van Jofke waren al uit 
huis dus het zal het Jofke, zijn ouders en Daniël geweest zijn in het huis te Rumpt. Daniël werd 
gearresteerd en Louis, zijn vrouw en zoon Jofke moesten zich melden voor deportatie. Jofke duikt onder 
in Asperen, zijn ouders melden zich wel en worden gedeporteerd en omgebracht in Auschwitz in 
november 1943. 
 
Maar wat nu als Daniël Hes is gearresteerd in Rumpt R 62 op 29 juni 1943 in het bijzijn van familie etc.? 
Dat zal de boel wel op scherp gezet hebben en dat Jofke van Straten hierna ondergebracht wordt bij de 
Duizers in Asperen (omdat Louis bang is dat ze hierna zijn zoon op komen halen) klinkt niet onlogisch. 
Helaas hielp dit Louis en zijn (tweede) vrouw niet, zij werden gedeporteerd naar Auschwitz om daar 
vermoord te worden net als de dochters uit zijn eerste huwelijk in Bergen Belsen omgebracht worden. 
Samuel (Sem) van Straten overleeft de oorlog en sterft in 1991 in Amsterdam. 

 
De broers Van Straten wonen dicht bij 
elkaar in een soort gemeenschapje, hier 
een foto uit de site uit de jaren ‘50 van 
hun huizengroep. Wie kan ons vertellen 
waar dit is? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze zoektocht heeft weer veel te veel tijd gekost en mede om deze reden komt deze Courant eerder in 
september bij u terecht dan mei 2021. Mijn excuses hiervoor maar alweer zoals zo veel vaker. Dit 
onderwerp vergt veel energie en sloopt mijn enthousiasme. 
 
We hebben eindelijk de vreemde afloop rond Daniël Hes(s) kunnen beantwoorden. Dat was een open 
vraagstuk waar ik in de afgelopen jaren meermaals mee bezig ben geweest. Het valse spoor wat hij 
mogelijk zelf gelegd heeft (naar Amsterdam) heeft veel tijd gekost maar het internet zelf zit ook vol valse 
sporen en verwarring scheppende sites. Niet alles klopt, soms klopt het zelfs helemaal niet. Pas als het 
minimaal tweemaal bevestigd is, heb ik het in dit stuk opgenomen en zelfs dan kan het zijn dat er een fout 
in staat. Ik hoop dat een met inhoudelijke kennis begiftigde lezer mij hier dan op attendeert zodat we 
nogmaals een rectificatie met mogelijk méér antwoorden dan voorheen kunnen schrijven.  
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Als laatste neem ik in deze courant de formele overlijdensakte van Daniël Hes op in deze courant. Daniël 
was weggevoerd zoals we nu weten maar in de jaren direct na de oorlog was er zeer weinig bekend en het 
duurde vele jaren alvorens achterblijvers duidelijkheid kregen. 
 
In de jaren ‘50 vond er een soort inhaalslag plaats. Gegevens uit Duitsland werden gebruikt om het 
bevolkingsregister van ons land bij te werken. Mogelijk heeft ook het overlijden van Max Hes in Buenos 
Aires een rol gespeeld. De familie zal sinds mei 1945 geprobeerd hebben te achterhalen waar Daniël was 
gebleven maar zal ook snel gehoord hebben van het lot van de “gedeporteerden” en weinig hoop hebben 
gehad. Hoe het ook gelopen is, in 1950 werd Daniël Hes formeel dood verklaard. Niet in Papenburg waar 
hij geboren was maar in Deil of all places. Dit is/was omdat dit zijn woonplaats was op dat moment, een 
taak die de ambtenaren van Deil in 1950 netjes hebben afgewikkeld. 
 

 
Zoals netjes vermeld wordt, op basis van een Ministeriële aanwijzing, schoon schip gemaakt met de - tot 
dat moment - niet teruggekeerde gedeporteerden. O wee als je na omzwervingen in 1951 terugkeerde in 
Nederland en moest ervaren dat de Nederlandse Staat zich jouw (eventueel nog resterende) eigendommen 
en rechten had toegeëigend. Tot de dag van vandaag lopen er aldus rechtszaken van families die proberen 
kunst en onroerend goed van de staat terug te krijgen.  
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Reactie op artikelen in courant nummer 144 en 145 
 
Ik ben Teus Meijdam, 1955, zoon van Florus Meijdam, 1923 en Jozina Kentie, 1920. Met veel genoegen  
lees ik de Asperensche Courant. Ik wil reageren op de laatste twee nummers. 
 
In nummer 144 lees ik een prachtig verhaal van mijn verre nicht Elsbeth de Jong-Verweij. Ik heb een  
aanvulling. Het echtpaar Aart van Gangelen, 1830 en Geertje van den Oever, 1831 kregen nog een  
11-de kind, Cornelia, 1875, gehuwd 1896 te Asperen met Hendrikus Gerrit van Berk, 1872. Zij zijn mijn  
overgrootouders. Mijn oma Hendrika, 1897 was de oudste, het gezin verhuisde naar Rotterdam waar  
meer kinderen werden geboren, in totaal 14. Mijn opa Teunis Meijdam, 1892, zoon van Florus en Jenneke 
van Gangelen, broer van Karel, was als militair in Rotterdam gelegerd en kwam veel bij zijn tante 
Cornelia. Hij kreeg verkering met zijn nicht Hendrika. Zij trouwden 1922 in Overschie en Hendrika 
keerde terug naar haar geboortedorp. Zij kregen in Asperen 8 kinderen, waarvan mijn vader Florus de 
oudste was. 
 
Interessant artikel in nummer 144 over de adellijke officier met goede uiteenzettingen in nummer  
145. De genoemde Pieternella van Ooijen, 1788 is volgens mij niet de persoon, zij was 1 van de 17  
kinderen. Zij kreeg zelf als ongehuwde moeder een zoon Cornelis van Ooijen in 1814 gehuwd met  
Neeske Boet, 1820 waaruit een uitgebreid nageslacht ontstond in Asperen. 
 
Het mooie is dat de lijst van geboortes in 1788 begint met Gijsbert Exaltus, 1766, een voorvader  
van mij. Hij kreeg 6 kinderen met Jannigje van Beuzekom, 1766 o.a. mijn voormoeder Neeltje Exaltus,  
1804 die gehuwd was met Johannes Michels, 1804 en Wilhelm van Berk, 1806 waaruit de families 
Michels en van Berk uit voort kwamen. 
 
Gijsbert Michels, 1829, zoon van Johannes en Neeltje Exaltus, halfbroer van Pieter van Berk, 1837, opa 
van mijn oma Hendrika, was gehuwd met Elizabeth van Ooijen, oudtante van Betje van Ooijen, gehuwd 
met Karel Meijdam. De schoonzussen Hendrika en Betje via de broers Karel en Teunis waren ook 
verbonden via oudoom Gijsbert en oudtante Elisabeth, overgrootouders van Tonny Michels Dit geeft op 
fraaie wijze weer dat Asperen 1 grote familie is. 
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Ome Keesje 
 
Wanneer ik over de Voorstraat kuier, roept het herinneringen op uit lang vervlogen tijden. Als schrijver 
bij het oude schoolplein staat, verplaatsen mijn gedachten naar toen ik een kind was. Toen speelden de 
kinderen nog. De meskes sprongen touwtje, de 
jongens hielden meer van het grove werk. Een 
jongen hield zich gebogen aan het hek vast, de 
ander sprong op zijn rug, stak één of twee vingers 
op en riep dan: ‘bok, bok hoeveel horens op mijn 
kop’. Spelletjes die je tegenwoordig niet meer ziet. 
 
De jeugd weet niet meer wat bewegen is, vandaar 
dat de jeugd zo stijf is als een plank. 
 
Terwijl ik zo in gedachten sta, denk ik aan een 
voorval uit de 30-er jaren in de vorige eeuw wat 
Asperen op zijn veste deed schudden.  
 
Op de Minstraat stonden veel boerderijen. De boeren waren niet de rijksten maar ze leefden gelukkig. Als 
je langs de huizen liep en naar binnen keek, zag je benen, mooie en lelijke. Dat kwam doordat er onder de 
kamer een grote kelder zat. Dus moest de vloer wel omhoog. Maar lieve mensen, dit terzijde. 
 
Nou gebeurden in het verleden wonderlijke dingen aan de Minstraat. Dus men was wel wat gewend. Maar 
ditmaal was heel Asperen in rep en roer. Jan en Mien hadden tot dusver een rustig leven geleid. 
Maar het leven gaat niet altijd over rozen. Wat was het euvel. Mien werd steeds dikker. En de mensen in 
Asperen zeiden tegen mekaar: “’t Is toch nie te geleuve, Mien is in blijde verwachting. En ze weet het zelf 
nie.” Wanneer men naar haar toestand informeerde, zei Mien: “Ik heb het er wel met Jan over gehad.” En 
hij zei: “Je eet teveel spruitjes. En dat zijn bolletjes, en die zetten uit.” Alzo regen de dagen zich aaneen. 
En het leven van de echtlieden sudderde voort. Al werd Mien steeds dikker. 
 
Maar dan op een vroege ochtend, toen half Asperen nog sliep, schudde Mien Jan wakker. Jan dacht dat hij 
moest gaan melken. “Jan,” riep ze, “ik heb zo’n buikpijn.” “Dan motte maar niet zoveul spruitjes eten,” 
zei Jan. “Het zijn geen spruitjes, m’n lijf lijkt wel een bloemkool. Ga nou gauw naar de dokter.” Er zat 
voor Jan niets anders op, en met een bezwaard hart naar de dokter. 
 
En zoals het een boer betaamt, trok hij de klompen uit en zette z’n pet af. Tot de dokter hem riep: “En 
Jan, wat zijn de problemen?” vroeg de dokter. “De vrouw,” zei Jan. Zenuwachtig met de pet in z’n hand, 
stond hij de dokter te woord. “En nou, dokter,” zei hij, “Mien het een buik zo groot als een bloemkool. 
Kende gij effe komme?” “Kom er aan,” zei de dokter. Bij Mien aangekomen, vroeg de dokter: “Wat is er, 
Mien?” “Ik het een buik as een bloemkool,” zei Mien. “Je wordt moeder,” zei de dokter. “Dat kan niet,” 
zei Mien. “Zoiets doet m’n Jan niet.” 
 
Dus ging de dokter naar huis. Na een half uur stond Jan weer bij de dokter op de stoep. Met gezwinde 
spoed snelde de dokter naar Mien. En even later lag Mien met een wolk van een zoon in haar armen. En 
of ze gelukkig was, met de zoon. “Vertel het verhaal niet tegen Jan,” zei Mien. “Het is de eerste maar ook 
de laatste.” 
 
Ome Keesje 
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De ‘Asperensche Courant’ is voor en door de leden. De redactie stelt bijdragen van de leden dan ook ten 
zeerste op prijs. U kunt ideeën, voorstellen of complete artikelen dan ook aan ons zenden (Voorstraat 78 te 
Asperen) of mailen naar courant@oud-Asperen.nl of european@planet.nl,  
 
 

Een uiterlijke inleverdatum voor een volgende uitgave is 
25 november 2021 

 
 

De Redactie, september 2021 
 

 
Belangrijke mededeling: 
 
Wilt u voortaan de Asperensche Courant (ook) per mail in pdf-format ontvangen? 
Mail ons uw mailadres op courant@oud-Asperen.nl en u ontvangt de courant 
voortaan per mail. Indien u als lid buiten Asperen afziet van een analoge (papieren) 
versie dan krijgt u een korting op uw lidmaatschapsbijdrage ter hoogte van de 
verzendkosten en u betaalt dan € 7,00 in plaats van € 13,00 per jaar. 

mailto:courant@oud-asperen.nl
mailto:european@planet.nl
mailto:courant@oud-asperen.nl


ONS DORPSHUIS VERVULT EEN 
BELANGRIJKE ROL IN ASPEREN 
Wekelijks maken diverse verenigingen gebruik van de faciliteiten van ons dorpshuis. Ook kunt u bij ons terecht voor de 
huur van ruimte voor bijvoorbeeld een bruiloft, verjaardag, familiefeest, receptie of voorstelling. 

Dorpshuis Asperen is het oudste dorpshuis van Nederland; het bestaat al meer dan 125 jaar. Het Oranje Fonds heeft 
ons Dorpshuis uitgeroepen tot Toplocatie van de Regio. In 2018 is het dorpshuis fl ink verbouwd, waardoor het nu weer 
helemaal modern, fris en up-to-date is. U bent van harte welkom in Dorpshuis Asperen! 

Het bruisend hart van en voor de inwoners van Asperen! 

Dorpshuis E.M.M. Van Langerakstraat 6, Asperen | 0345 613796 | info@dorpshuis-asperen.nl | www.dorpshuis-asperen.nl
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